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kerkdiensten 
Zondag 7 juli 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. C.J.P. Ofman uit  Amsterdam 
 
Maandag 8 juli 
Eigen Haard   19.00 uur  mevr. R. van Neerbos 
 
Zondag 14 juli 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Slotzondag 
 
Zondag 21 juli 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. J. van Popering uit  Aalsmeer 
 
Zondag 28 juli 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. A. Molendijk uit Heemstede 
 
Zondag 4  augustus 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
 
Zondag 11 augustus 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. S. Lanser uit Amstelveen 
 
Maandag 12 augustus 
Eigen Haard   19.00 uur  mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 18 augustus 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. N. van Voornveld uit 
       Amsterdam  
 
Zondag 25 augustus 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Heilig Avondmaal 
 
Zondag 1 september 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. T. de Vries-Meijer uit 
       Overveen 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief.   
 
TER OVERDENKING 
 

De beste plek 
Bij mijn moeder thuis hadden wij allemaal een eigen plek aan tafel. Mijn moeder het 
dichtst bij de keuken, mijn broertje rechts van haar en ik zat links. Het maakte niet uit 
hoe lang we weg waren geweest, we bleven onze eigen plek houden. 
Er zijn keren geweest dat we het hebben geprobeerd om te draaien, vooral ik met 
mijn broertje, maar toch werkte dat nooit, dat voelde gewoon niet lekker.  



 

Als er dan gasten op bezoek kwamen, 
dan was het altijd even lastig, want: wat 
doe je dan? Eis je je eigen plek op, ga 
je snel als eerste zitten, of laat je de 
gasten eerst hun plek kiezen en kies jij 
de laatste stoel? 
Bij ons thuis bleef mijn moeder op haar 
eigen plek zitten, dat was wel zo 
gemakkelijk omdat zij degene was die 
naar de keuken liep. En ik? Ik kwam 
vaak op de pianokruk aan het randje, 
omdat er niet genoeg stoelen waren. 
Ook in de kerk zijn we nogal gewend 
aan onze eigen vaste plekjes. Omdat het licht daar het beste is, je de predikant het 
beste kunt zien of de beamer, het geluid is daar het mooist in balans.           
Ook na de dienst zoeken we snel ons eigen plekje op, vaak is het haast routinematig 
geworden. Onze tafelgenoten zijn daarom ook vaak dezelfden. Wel zo prettig, want 
je weet wat je aan elkaar hebt. 
Het deed me denken aan die uitspraak van Jezus: “ Wanneer u wordt uitgenodigd, 
kies dan niet de ereplaats. Want misschien komt er iemand die voornamer is dan u.” 
(Lucas 14: 8) 
Gelukkig kennen wij niet meer zo’n sterke nadruk op status. Toch dacht ik: Is het niet 
eens goed om van plek te veranderen? Want een andere plek schenkt een nieuw 
perspectief, je praat weer eens met iemand anders. Als je van je stoel opstaat schenk 
je ruimte aan iemand anders, die misschien nog niet zo ‘thuis’ is in ons kerkgebouw. 
En misschien, heel misschien, krijgt Jezus dan ook gelijk wanneer hij even later zegt:  
 
“Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult 
ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.” 

ds. Wilma van Rijn 

 
VAKANTIE PREDIKANT 
 
Ook ik heb in deze zomer vakantie. Van 5 t/m 19 augustus ben ik vrij. Voor vragen, 
pastoraat of spoedgevallen kunt u altijd contact opnemen met Gerda Adolf, Grietje 
Monster en andere leden van de kerkenraad. Zij kunnen u helpen of doorverwijzen 
naar één van mijn collega’s. 
 
Een fijne zomer gewenst!       ds. Wilma van Rijn 

 
LIED VAN DE MAAND 
 

Liederen van juli en augustus 
We hebben één Kerkblad voor twee maanden, maar we zingen wel elke maand een 
afzonderlijk lied.  
In juli zingen we lied 392: Wie kent de eenvoud van het breken.  
Dit lied is een Avondmaalslied, maar past ook goed bij de verhalen over het breken 
van het brood in de evangeliën. We worden meegenomen naar het meer waar Jezus 
brood en vis met ons deelt. We zijn vaak geneigd om te denken in zorg, in tekorten, 
ook in de kerk. Dit lied daagt ons uit om te denken in overvloed, juist door te delen.  



 

  
En in augustus zingen we lied 939: Op u alleen.  
Het lied is oorspronkelijk in het Engels geschreven door Stuart Townend in 2001 en 
heeft een sterke Ierse melodie. Het heeft het in 2005 zelfs tot meest populaire 
christelijke lied geschopt bij Songs of Praise, de Britse versie van Nederland Zingt. 
Wat voor onrust, angst of onzekerheid wij meemaken in het leven, wij mogen op 
Christus bouwen.  

ds. Wilma van Rijn 
 

ZINGEN IN DE ZOMER 

 
Omdat het vorig jaar zo’n succes was, houden we op 28 juli om 19.30 uur een 
zangdienst. Geen preek, geen lezingen: gewoon 
lekker veel zingen. De dienst wordt muzikaal 
begeleid door Hans Jütte. 
Denkt u nu al: ik weet wel een mooi lied dat ik 
graag wil zingen? Geef dit dan door aan Wilma van 
Rijn; ds.wilmavanrijn@gmail.com of tel. 020-
8225218.   
We maken er 28 juli weer een muzikaal feest van! 

ds. Wilma van Rijn 
 
PASTORAAT 
 

Zomergroeten 
Aandacht voor elkaar is een groot goed in onze 
gemeente. De werkgroep pastoraat denkt graag 
mee om het onderlinge contact tussen 
gemeenteleden te stimuleren. 
Deze zomer willen we iedereen vragen om een 
zomergroet te sturen. Een leuke ansichtkaart 
van de vakantiebestemming, of gewoon vanuit 
onze prachtige dorpen. 
De eerste twee zondagen van juli zullen we 
jullie adressen inzamelen, op de slotzondag 

worden deze uitgedeeld. 
Wilt u meedoen maar kunt u niet naar de kerk komen? Laat het dan weten aan 
Grietje Monster of Gerda Adolf, ook op afstand kunt u meedoen. 
 

Werkgroep pastoraat 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

Verslag van de gemeenteavond op woensdag 5 juni 2024 
Aanwezig 25 leden van de gemeente. De gemeentevergadering wordt gestart met 
een gezamenlijke maaltijd. Voor deze maaltijd hebben zich 20 mensen aangemeld. 
Ditmaal wordt het eten niet verzorgd door het gezelschap zelf; er wordt chinees 
gehaald. 
Na gebed van ds. Wilma van Rijn schept ieder het bord vol. Naast gezelligheid is er 
ook een opdracht voor iedereen. Er worden drie vragen voorgelegd om met elkaar te 



 

bespreken. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Waarom ben je lid van deze 
gemeente? Wat zijn de zorgen die je hebt? 
Het wordt een mooi uur waarin voldoende te eten is voor iedereen en er geanimeerd 
wordt gesproken. 
 
Rond 19.30 uur schuiven nog 5 gemeenteleden aan en kan de vergadering 
beginnen. 
De agenda bestaat uit 3 onderwerpen: 
- het beleidsstuk 2024-2029 
- de toekomst van de plaatselijke gemeente 
- financiën van kerk en diaconie 
Voor de behandeling van deze onderwerpen verhuist iedereen naar de kerkzaal, 
zodat de digitale presentaties goed kunnen worden gezien. 
Ds. Van Rijn heet allen opnieuw welkom. Ze geeft aan dat de onderwerpen van 
vanavond niet altijd als ‘sexy’ worden ervaren. Toch blijven het belangrijke 
onderwerpen om te bespreken. Zij heeft voor het aanbieden van het beleidsstuk een 
prezi (vorm van PowerPoint) voorbereid. 

Beleid 
Het beeld van het beleid is samengevat in een boom. Het plan is beknopt qua tekst. 
Het bestaat uit 5 pagina’s. Daarin staan de visie en missie beschreven. Ook geven 
de verschillende gremia aan wat 
deze visie en missie betekenen voor 
hun werk in de kerk. De vraag is 
geweest: “Wat willen we zijn als kerk 
en hoe willen we dat vormgeven?” 
Niemand heeft iets aan een lijvig 
plan dat in de kast blijft liggen. 
In de laatste gemeentevergadering 
van 2023 is al aandacht besteed aan 
de visie en missie. 

Visie (wie zijn wij) De Protestantse gemeente Halfweg-Zwanenburg wil een positieve, 
solidaire en betrokken gemeente zijn. Wij willen een gemeenschap zijn waar 
ontmoeting met elkaar (hoe verschillend we ook zijn) en met God centraal staat.  
Missie (waar streven we naar) 
Wij streven ernaar om een toegankelijke, gastvrije en zichtbare kerk te blijven. Een 
plek waar we geloof, hoop en liefde ervaren en delen. We verlangen ernaar dat 
mensen, jong en oud, zich hier thuis voelen. We streven naar een kerk die de 
handen uit de mouwen steekt en er voor elkaar is.  
Eenieder weet dat het toekomstperspectief somber kan zijn. Laten we ons daar niet 
op richten, maar vooral kijken naar wat er wel kan. Kijk naar wat goed gaat. 
Ds. Van Rijn noemt een aantal kwaliteiten en zorgen uit de gemeente: omzien naar 
elkaar, oog voor nieuwkomers, tekort aan menskracht, kwetsbare toekomst.  
“We vinden het belangrijk zo lang mogelijk in het dorp een vierplek te houden, het 
pastoraat is belangrijk en loopt goed. Daarbij is het motto: kijk naar wat 
levensvatbaar is. Uw hulp is nodig.” 
Vervolgens introduceert zij een nieuwe functie in de gemeente: die van zogenaamde 
taakdragers. Ambtsdrager zijn lijkt iets (te) veelomvattends. Een taakdrager neemt 
een taak op zich in het kerkenwerk. Dat kan op allerlei gebied zijn: pastoraal, 
financieel, tijdens vieringen, of voor het onderhoud.  



 

Deze taak is voor onbepaalde tijd; er zijn bijna geen vergaderingen. Dit jaar wordt de 
vraag aan gemeenteleden gesteld: wilt u/wil jij taakdrager zijn? Taakdragers worden 
wel bevestigd, waarbij een zegen van God gevraagd wordt. Dat zal op feestelijke 
wijze gebeuren. 
 
De toekomst van de kerk 
Vervolgens presenteert scriba Heleen Broerse een deel uit de presentatie van de 
Road Show die in februari jl. in de Ring Hoofddorp is gehouden. Daarbij gaat het 
over de toekomst van de kerken. Door het kleiner worden van gemeentes komen er 
steeds meer zorgen rond het voortbestaan. De classis zet in op samenwerken met 
andere gemeentes, zodat een kerk zijn werk kan blijven doen. In juni is er (in Heiloo) 
een nieuwe bijeenkomst waarin inspiratie kan worden opgedaan om aan een goede 
toekomst voor de kerk te werken.  
De kerkenraad bespreekt dit onderwerp in de komende maanden. De gemeente 
wordt daarvan op de hoogte gehouden. 
Gevraagd wordt of er al voorbeelden van gemeentes zijn die zijn gaan samenwerken. 
In Noord-Holland gebeurt dit al. Ook wordt gevraagd of er door ons al contacten zijn 
gelegd. Dat is nog niet zo. Het gaat wel om gemeentes binnen de Haarlemmermeer. 
Een gemeentelid geeft een voorbeeld van de Protestantse kerk uit Huizen. Daar zijn 
twee gemeentes samengevoegd en dat werkt nu geweldig. 
 
Financiën 
Leo Bakker licht de jaarrekening 2023 van de kerk toe. Er zijn hoge kosten op 
onderhoud geweest. De pastorie heeft dit jaar meer gekost: cv ketel en isolatie. 
Daarnaast waren er hogere energiekosten voor de kerk. Hij vertelt dat de financiën 
van de kerk voorlopig nog gunstig zijn en geen reden tot zorgen geven. 
Er is een schriftelijke vraag binnengekomen over de woningen die de kerk bezit. 
Peter Mendrik geeft er kort antwoord op. Dit zal ook naar de vraagsteller worden 
gestuurd. Ook in het Kerkblad komt een uitleg over de woningen. 
 
Gea Kranenburg licht de jaarrekening 2023 van de diaconie toe. De diaconie 
ondersteunt ook mensen in de eigen gemeente, die het financieel moeilijk hebben. 
De giften zijn onder andere gegaan naar het Luchthavenpastoraat, de plaatselijke 
Voedselbank en noodhulp in Syrië, Marokko en Libië. De diaconie heeft een positief 
resultaat behaald. De vraag wordt gesteld wat er met dit geld gebeurt. Dit wordt in de 
diaconie besproken. Vanzelfsprekend wordt dat geld goed besteed aan diaconale 
doelen. 
 
Afronding 
Tijdens het dinergesprek zijn er vragen gesteld. Ds. Van Rijn vraagt of er mensen zijn 
die nog iets willen delen. Genoemd wordt: ik ben hier geboren, ben hier opgegroeid; 
er zijn veel bekenden hier, warme gemeenschap; ik blijf hier omdat het voor mij 
bekend is. Ik geef ook door wat mijn ouders en voorouders hier hebben voorgeleefd.  
Inspiratie: omzien naar elkaar; ook buiten de kerk doe je inspiratie op. Liederen 
zingen met elkaar, luisteren naar het woord, gesprek bij de koffie, de 
bijbelgesprekken. 
Zorgen: terugloop van de kerk, te weinig jongeren. Hoe betrekken we deze groep 
weer bij de kerk? 
 
Wilma sluit de bijeenkomst af en daarna wordt met elkaar lied 1005 gezongen:  



 

 
Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Heleen Broerse (scriba) 
 

Uit de korte kerkenraadsvergadering van 5 juni 2024  
Deze vergadering is belegd om de jaarrekeningen 2023 vast te stellen. 
Ds. Van Rijn stelt voor, de gemeentevergadering gehoord hebbende, de 
jaarrekeningen 2023 van de kerkrentmeesters en diaconie vast te stellen. 
Er is tot 9 juni gelegenheid tot reageren. Dat is tijdens de gemeentevergadering niet 
gebeurd. Er kan nog een reactie uit de gemeente komen. In dat geval moet er 
opnieuw worden vergaderd. 
Alle leden van de kerkenraad zijn akkoord. De penningmeesters worden bedankt en 
krijgen decharge over het boekjaar 2023.  
De scriba zal de kascontrolecommissie bedanken voor het controlewerk.  
De vergadering wordt gesloten. 

Heleen Broerse (scriba) 
 

Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 15 september 

Op zondag 15 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. De kerkenraad wil deze 
dag ook gebruiken om na de dienst een maaltijd met elkaar te gebruiken. We denken 
te starten rond 12.00 uur, na de koffie. 
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.  
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of kopen, 
zodat we daar met elkaar van kunnen genieten? Te denken valt aan het koken van 
soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen, fruit, melk of karnemelk kopen. 
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk. U 
hoort dan later wat u voor de lunch kunt meebrengen. Ook als u niets kunt 
voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende zijn. 
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 

Heleen Broerse 

 

Uit de kerkenraad van 12 juni 2024 
U leest het verslag van de laatste kerkenraadsvergadering van het seizoen 2023-
2024. 
Opening en vaste agendapunten 
Vanwege ziekte van de predikant opent de scriba de vergadering. Zij leest een 
gebed van Maria de Groot: God zij dank: “Dat de morgen daagt, die de liefde waagt, 
God zij dank.” 
Vz. heet allen welkom op de laatste vergadering van het seizoen. Hij noemt de 
afwezigen. 
Normaliter vindt tijdens deze vergadering de evaluatie van het werk van de predikant 
plaats. Dat kan nu niet om genoemde reden. Het moderamen stelt voor de evaluatie 
in juli te houden en daar verslag van te doen in de kerkenraad. 
De jaarrekeningen van kerkrentmeesters en diaconie zijn goedgekeurd. Er zijn geen 
opmerkingen gemaakt tijdens de gemeenteavond of op een ander moment na de 



 

oproep in het Kerkblad. Aan beide colleges wordt decharge verleend. De 
kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. Bas Groen en dhr. Pieter Meijer, wordt 
bedankt voor haar werk. 
Terugblik gemeenteavond 
Scriba heeft een verslag gemaakt. Dit wordt afgedrukt in het Kerkblad. 
Het was een mooi om met een gezamenlijke maaltijd te beginnen.  
De gemeentevergadering is positief verlopen. Mevr. Monster heeft zich aangemeld 
als taakdrager.  
Postlijst met ingekomen en uitgaande post 
Ordinantiën: Er worden veranderingen aangebracht in de mogelijkheid voor 
terugkeer van predikanten in een ambt na een kerkelijke straf. Na een tuchtmaatregel 
is in de toekomst terugkeer in enig ambt niet meer mogelijk. De kerkenraad heeft 
daar een dubbel gevoel over. Vz. stelt voor een genuanceerd antwoord te geven: 
handhaaf de oude situatie en beoordeel iedere situatie apart.  
Beleid – vaststellen document 
Ds. Van Rijn heeft het definitieve document toegestuurd. De kerkenraadsleden zijn 
tevreden over het definitieve stuk. Het document wordt vastgesteld. Vz. dankt mevr. 
Adolf, scriba en de predikant voor de coördinatie van de samenstelling. Daarnaast 
ook een dankwoord voor de gremia en commissies voor hun bijdrage. 
Het document komt op de website van de kerk. 
Ambtsdragers: september 2024 
Dhr. Monster zal zijn derde periode afgerond hebben per 1 oktober. Volgens de 
kerkorde moet hij dan aftreden. Mevr. Adolf, mevr. Klokman en mevr. Broerse staan 
voor een derde termijn.  Mevr. Broerse en mevr. Adolf zeggen een derde termijn te 
willen invullen. Aan mevr. Klokman wordt dit in september gevraagd. Dhr. Monster 
overweegt een functie als taakdrager. 
Punten uit de colleges en de subcommissies 
Het pastoraat houdt een zomeractie. Op 7 en 14 juli worden kaarten uitgedeeld om in 
de zomer aan gemeenteleden te sturen. 
Dhr. Berger heeft een stuk tekst voorbereid over de verstaanbaarheid van de 
voorganger(s). Er zijn gemeenteleden die onze eigen predikant of andere 
predikanten niet goed verstaan. Dat heeft te maken met de microfoon die wordt 
gebruikt. Hij doet een aantal voorstellen om dit te verbeteren. Zijn vraag wordt 
meegenomen naar de vergadering van de kerkrentmeesters. Antwoord volgt. 
Eredienst: op 15 september is de startzondag. Er is dan ook een gemeentelunch. 
Rondvraag 
- mevr. Gerritse feliciteert dhr. en mevr. Kranenburg met hun grootouderschap. Er   
volgt een passend cadeau.  
- de diaconie is gevraagd om ds. en mevr. Hasper een bloemetje te sturen vanwege 
hun 60-jarig huwelijk op 24 juni. Dat gebeurt. 
- Scriba vraagt of de gremia de verslagen van het afgelopen seizoen willen 
aanleveren aan het archief. 
Sluiting door de voorzitter 
Hij leest een gebed van ds. Charlotte Inkelaar-de Mos. “Dank u dat u ons ziet en 
draagt.” 
Vz. dankt allen voor de bijdrage en wenst eenieder een fijne vakantie. 
Zoals ieder jaar sluit de kerkenraad het seizoen af met een hapje en drankje. Dat 
vindt plaats bij familie Broerse. 
 

Heleen Broerse (scriba) 



 

 

 

 

 
  

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 juli wordt voor de vierde keer de Pride Pelgrimage 
gelopen. De Pride Pelgrimage is een wandeltocht die ieder jaar vanuit een andere 
stad rondom Amsterdam vertrekt om daar een dag later aan te komen. In het 
Kerkblad van mei hebt u hierover kunnen lezen. 

Ons kerkgebouw is dit jaar op vrijdag 19 juli de laatste pleisterplaats, een plek om 
even uit te rusten, wat te drinken en te vieren. 
Op zaterdag 20 juli gaat de Pride Pelgrimage verder. Wie mee wil lopen naar de 
volgende kerk, is van harte welkom dat te doen.  
 
Overnachtingsadres gezocht 
De meeste pelgrims zullen een plek in de buurt hebben om te overnachten, maar niet 
iedereen. Het verzoek van de organisatie is of er wellicht een paar gastadressen zijn 
waar zij de nacht kunnen doorbrengen. Afgelopen jaar ging het om nog geen vijf 
mensen. 
Misschien hebt u voor deze nacht een plekje vrij om iemand te logeren te hebben? 
Voor 2 mensen is een plekje gevonden. Wie heeft ook een plek? 
U kunt zich melden bij mij.  

         Heleen Broerse (scriba) 

  
UIT DE CLASSIS 
 

De maandelijkse column van ds. Verhoeff 

Wachten 

maandag 27 mei 2024  

In coronatijd schreef ik een column over vertraging. Ik 
leerde in die tijd vooral: als er niet veel meer kan, dan 
hoeft er opeens ook veel minder. Een les voor het 
leven. En ik sprak dus de hoop uit dat ik dat zou 
vasthouden. ‘Vertragen. Rust. Aandachtiger leven. En 
wachten. 
Drie jaar later moet ik tot de treurige slotsom komen dat 
er van die vrome wens maar weinig terecht is gekomen. 
Ik versnel eerder dan dat ik vertraag. Bij mij van binnen is het maar zelden rustig. Ik 
leef al helemaal niet aandachtiger. En wachten is het ergste dat ik ken. 
Het verlangen is er nog altijd wel. Vermoedelijk daarom veer ik ook altijd op als ik iets 
lees over wachten.  



 

De bijna vergeten maar ongeëvenaarde Simon Carmiggelt beschreef eens hoe hij 
wachtte op de bus: ‘Ik hou van wachten. Je doet iets en toch niets.’ Dat is 
jaloersmakend. 
En Herman Koch beschrijft in zijn meest recente roman ‘Ga je erover schrijven?’ zijn 
reactie als hij de diagnose prostaatkanker krijgt. Hij verzet zich niet. Hij gaat niet ‘het 
gevecht aan’. Geen gespierde taal of zelfbeklag. Hij licht zijn intimi in, en wacht rustig 
af. ‘Alles is nu goed. Eindelijk ben ik er. Ik ben hier en nergens anders.’ (…) ‘Ik wacht. 
Ik doe niets. Ik leef door.’ 
 
Niet alleen ik ben slecht in wachten, de kerk is het ook. Daarom schreef de 
Amerikaanse lutherse theoloog Andrew Root zijn boekje ‘Wachten op God’. De kerk 
is in crisis, schrijft hij, maar dat is niet erg. Sterker nog: zonder crisis kan de kerk 
helemaal geen kerk zijn. 
Maar, zo betoogt Root, de crisis van de kerk is niet de krimp. Krimp is niet het 
probleem, maar een symptoom. De echte crisis is dat de kerk God is kwijtgeraakt, en 
zelf besmet is geraakt door de seculiere tijd waarin we leven. We signaleren krimp en 
onze reactie is: we moeten het tij keren en de kerk redden! De illusie van de 
maakbaarheid. 
Volgens Root kijken we teveel naar Handelingen 2. Na de gave van de Geest begint 
het daar te stromen en groeit de gemeente dagelijks. Een aantrekkelijk perspectief. 
Root wijst echter op Handelingen 1, waar Jezus zijn leerlingen vraagt in Jeruzalem te 
blijven en te wachten. 
Dat is volgens Root dan ook de eerste taak van de kerk: wachten op God. Niet met 
de handen in de schoot lijdzaam toezien wat er van komt. Nee, wachten is bij Root 
altijd heel actief, en relationeel. We stellen ons open voor God door elkaar te dienen. 
En ondertussen wachten we op God. Op een God, die komt en die handelt. 
 
Want dat was die andere les van corona, maar ook die zijn we vergeten: wij hebben 
het allemaal niet in de hand. Niet of de bus van Carmiggelt komt. Niet of de kanker 
van Koch kan genezen. En niet of de kerk van gisteren er morgen nog is. Het enige 
dat we kunnen doen is wachten. Gelovig wachten, want dat ís wachten op God: je 
doet niets, en toch iets. 

 
DIACONIE 
 

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maanden 
juli en augustus 
  2 juli   Mevr. H.J.J. Papadopoulos-Geels 
  2 juli   Mevr. A.A. Mels-van Beek  
  3 juli    Mevr. A. van Eijk  
  4 juli    Mevr. T. Kleefsman-Verdonk  
  4 juli    Dhr. J.M. de Waal 
11 juli   Mevr. J.E.A. Meijer 
12 juli    Mevr. D.M. van Vliet 
15 juli    Dhr. J.J. van Blaaderen 
17 juli    Dhr. C.J. Sikkel 
21 juli    Mevr. G. de Vente-Blok  
22 juli    Mevr. P.T.J. Agterhof-van der Schaaf  
  1 augustus   Dhr. G.T.A. van den Boogaard  
  2 augustus   Mevr. C.A.W. Berger-van der Wilt  



 

  5 augustus   Mevr. J. Eijken-van Andel  
  8 augustus   Dhr. A.J. Vaandering  
  9 augustus   Dhr. A.J. van Mourik 
  9 augustus   Mevr. A.L. van Elderen-Geertzema  
23 augustus  Dhr. J. van Beem  
26 augustus  Dhr. A. van den Doel  
28 augustus   Mevr. J. Joustra-van Duijn  
30 augustus   Mevr. J.M. Vaandering-Oudakker  
30 augustus   Mevr. E. Mandemaker-Snijders  
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maanden juli en augustus 
 14 juli   Sophie den Blanken  
  2 augustus   Nafas Rareie 
11 augustus   Denize Sieraad 
28 augustus   Nova Lou van 't Zand  
28 augustus   Isa Janna Maria van Boxel 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 
 

Janneke & Jacques Stoffels: ‘ De kerk is ons sociale leven’  

Ditmaal staat in de rubriek Vrijwilliger van de Maand het echtpaar Jacques en 
Janneke Stoffels centraal. Net als bij de eerder geïnterviewden is hun 
takenpakket binnen onze gemeente langdurig en gevarieerd. ‘Eigenlijk draait 
ons hele sociale leven om de kerk’, concluderen zij.  Een terechte vaststelling 
merken we bij dit interview. 
 
Zittend aan de eettafel van hun gezellige woning aan de Eikenlaan tekenen we hun 
verhaal op. Dat beiden goed van de tongriem zijn gesneden, weet iedereen die 
Jacques en Janneke kent. Dus aan gespreksstof geen gebrek… 
 
Gastheer en gastvrouw 
De lezers kennen Jacques en Janneke vooral in hun vrijwilligersrol van koster. Drie 
zondagmorgens van de maand zijn zij de gastheer en gastvrouw en heten zij de 
voorganger, de organist en de gasten welkom in onze Protestantse kerk. Al ruim een 
uur voor de dienst zijn zij aanwezig en steken zij onder meer de paaskaars aan, 
zetten zij een glas water op tafel en leggen zij de Bijbel en het Liedboek open bij het 
eerste lied en de eerste schriftlezing. Jacques: ‘We zijn het visitekaartje van de kerk, 
dus nemen we ons kosterswerk heel serieus. Hoewel ik officieel de koster ben, doe ik 
het werk samen met Janneke.’ Ook doordeweeks gaat het kosterswerk door, zoals 
met de inkoop van koffie, koekjes en schoonmaakspullen. Daar komt bij dat Jacques 
de agenda van het gebruik van het kerkgebouw bijhoudt. Daarnaast is hun 
aanwezigheid noodzakelijk bij rouw- en trouwdiensten. ‘Met name bij 
begrafenisdiensten voelen wij ons zeer betrokken bij de rouwende nabestaanden. 
Dan probeer je op de achtergrond de dienst zo waardig mogelijk te laten verlopen. 



 

Ja, dan doet je werk ertoe’, vertelt Janneke, die tot haar pensionering leerkracht was 
op de Kinheimschool.  
De jaarlijks zeer druk bezochte bijeenkomst van de stichting Historisch Halfweg doet 
een stevig beroep op de serveervaardigheden van Jacques en Janneke en de extra 
vrijwilligers waarop zij een beroep kunnen doen. Janneke: ‘Als ons werk zo bijdraagt 
aan een goed verlopen activiteit, geeft dat ons allemaal veel voldoening.’  
 
Op jacht naar voorgangers... 
Een andere kerkelijke taak die zij op zich hebben genomen is de preekvoorziening. 
Deze taak is in de loop der jaren best intensief geworden. ’Omdat Wilma van Rijn 
parttime werkt, dienen we voor ongeveer 35 zondagen per jaar een vervangende 
voorganger te vinden. En dat is best een flinke klus’, vindt Jacques. ‘Natuurlijk 
hebben we verschillende lijsten van geïnteresseerde predikanten, vaak met 
emeritaat. Toch kost het heel wat telefoontjes om ons jaarrooster helemaal gevuld te 
krijgen. Soms dragen gemeenteleden ook een dominee voor. Ook Wilma komt met 
namen van potentiële voorgangers, vaak uit de classis. Bij plotselinge uitval door 
bijvoorbeeld ziekte is het best spannend om tijdig een vervanger te vinden. Als het 
echt niet lukt moet een gemeentelid voorgaan. Voor 2025 hebben we nog vier 
zondagen te vullen.’ Naast het kosterswerk heeft Janneke nog wat andere taken: de 
bloemen-, kinder- en koffiedienst. 
 
Vullen tijdens de Elfstedentocht 
De loopbaan van Janneke bestaat uit vele tientallen jaren aan vrijwilligerswerk 
binnen onze kerkgemeenschap. ‘In 1976 zijn we vanuit Amsterdam in Zwanenburg 
komen wonen. Dat was mogelijk dankzij een tante van wie we ons huis aan de 
Eikenlaan konden kopen. Na een jaar zijn Jacques en ik hier kerkelijk actief 
geworden. Jacques ging in de Gereformeerde kerk een club leiden, Janneke de 
Hervormde zondagsschool. ‘Wij waren immers een echt SoW-echtpaar.’ Na enige tijd 
werd Janneke secretaris van de SoW-Jeugdraad en vervolgens in 1985 
jeugdouderling, onder andere met Tera Koorstra. Na een aantal zittingsperiodes 
stapte ze over naar de kerkrentmeesters. Daar is Janneke tot 2015 actief geweest. 
Zij was verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans. Janneke: ‘Dat was elk jaar een enorme klus. Toen telde onze gemeente 
nog ruim 500 leden. Dat betekende heel veel enveloppen vullen met 
informatiemateriaal. Ik weet nog dat we op een zaterdagmiddag met alle 
kerkrentmeesters in de koffieruimte van de Kleine kerk de enveloppen aan het vullen 
waren, terwijl op tv verslag werd gedaan van de Elfstedentocht. Koster Jan Mast 
verzorgde ons toen goed met koffie en koek. Zoiets vergeet je nooit meer.’  
 
‘Ons hart ligt bij het kosterswerk’ 
Na vijf jaar clubwerk - met Henk Bekker, Ernst-Jan Beijer en Harry Houthuysen - ging 
Jacques aan de slag in de huiscatechese. ‘In die tijd werd de catechese bij de 
catecheet thuis gehouden in plaats van in de kerk. In het catecheseteam zaten 
destijds ook Marja Tromp, Joke en Henk Verwaal en Frans Hoogendam, weet hij zich 
te herinneren. ‘We kregen daarbij theologische ondersteuning van Henk Leene.’  In 
2004 is Jacques ouderling geworden. Andere ouderlingen in die tijd waren 
bijvoorbeeld Henk Groothuis en Helga Traas. Enige tijd was Jacques voorzitter van 
het consistorie, de pastorale vergadering van de ouderlingen. Ondertussen zat 
Janneke nog enkele jaren in de redactie van ons Kerkblad, samen met onder andere 
Wil de Ridder. Sinds de tijd van de overgang van de Grote Kerk naar de vernieuwde 



 

Protestantse kerk is Jacques koster. Op de eerste zondag van de maand neemt 
Heleen Broerse de honneurs waar, dan hebben Jacques en Janneke een vrije 
zondag. Zij hopen het nog een tijdje vol te houden, want hun hart ligt echt bij het 
kosterswerk.  

   Ben Broerse 

 
Jacques (79) en Janneke (73) Stoffels zijn sinds de overgang van de Grote naar de Kleine kerk met 
hart en ziel onze koster, maar ze zijn ook de ouders van twee kinderen en grootouders van vijf 

kleinkinderen. ‘Ons sociale leven bestaat grotendeels uit het  kerkenwerk’. 
 
KERKRENTMEESTERS 
 

Informatie over onze woningen 
Op de laatste gemeenteavond kwam de vraag naar voren ‘waarom heeft onze 
gemeente twee woningen?’.  
Bekend is dat wij een pastorie en een voormalige kosterswoning hebben. Beide 
woningen zijn bewoond. Onze predikant huurt onze pastorie, hetgeen de wens was 
van onze gemeente. Met betrekking tot de kosterswoning merk ik op dat deze woning 
niet meer wordt bewoond door een koster, omdat de kosterstaken door vrijwilligers 
worden vervuld. Vanaf de renovatie van onze kerk (2010) was de begane grond van 
de kosterswoning in gebruik als sorteerruimte voor de bazaar en zijn de twee 
verdiepingen gerenoveerd tot één bovenwoning. De bovenwoning is ook verhuurd, 
hetgeen ons geld oplevert. De begane grond is per half april 2024 leeg komen te 
staan, omdat de bazaar gestopt is. Per 15 april hebben wij de begane grond 
verhuurd aan fa. Beens als directiekantoor voor de werkzaamheden aan de 
Polanenkade en de Prins Hendrikkade, voor de duur van de werkzaamheden (t/m 
november 2024).  



 

Beide woningen maken deel uit van ons vermogen en zullen verkocht worden als 
onze gemeente te weinig liquide middelen heeft. Tot op heden is dat moment nog 
niet aangebroken, omdat wij enkele erfenissen hebben mogen ontvangen. Doordat 
de huizenprijzen in de markt zijn gestegen hebben wij de waarde van onze woningen 
ook zien toenemen, hetgeen gunstig is voor het voortbestaan van onze gemeente. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters, Peter Mendrik, technisch voorzitter  
 
DIVERSEN 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de attenties (bezoekjes, bloemen, kaarten, telefoontjes) die wij 
hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk! Het geeft ons een 
gevoel van saamhorigheid. 
 
Met vriendelijke groet,              Aard en Sylvia van den Doel 
 
 

Uniek Studium Generale in de provincie Noord-Holland 
Het Studium Generale is een aantal jaren geleden ontstaan, omdat een aantal 
”afgestudeerde” cursisten van de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: 
TVG) het jammer vond dat deze nu afgelopen was. Ze wilden meer! Het ging daarbij 
met name om verdieping en verbreding. Iedereen met belangstelling voor religie is 
welkom. Net als bij TVG is vooropleiding of kerkelijke binding niet vereist. Maar het 
Studium Generale is niet alleen voor ex TVG-cursisten. De lessen gaan over 
boeiende en vaak actuele onderwerpen die in relatie staan tot christelijk geloof en 
kerk. Het Studium Generale heeft geen vastomlijnd programma. Cursisten geven zelf 
aan wat hen boeit. De coördinator zoekt bij deze onderwerpen een gekwalificeerde 
docent. 
 
De lessen (meestal drie in één blok) gaan door als er minimaal 10 aanmeldingen zijn 
voor het betreffende blok. In het cursusjaar 2024 – 2025 worden vier blokken van 
drie donderdagochtenden (10.00 – 12.30 uur) aangeboden in de Paaskerk in 
Amstelveen (Augustinuspark 1).  
 

 
 
 



 

Over de inhoud van data van de blokken het volgende: 
 
Blok 1: Nederlandse Bijbelvertalingen; docent: dr. Jaap van Dorp; data: 12, 19 en 26 
september 2024. 
Blok 2: Joodse feestdagen, docent: drs. Adri van der Wal; data: 14, 21 en 28 
november 2024. 
Blok 3 : Het beeld in de christelijke spiritualiteit; docent: prof. dr. Wessel Stoker; data: 
9, 16 en 23 januari 2025. 
Blok 4: Ontstaan en ontwikkeling van Oosterse kerken; docent: Rob Mascini; data: 6, 
13 en 20 maart 2025. 
 
De kosten per blok van drie ochtenden bedragen € 75,00. Voor het volgen van alle 
vier blokken is € 250,00 verschuldigd. Voor echtparen geldt een gereduceerd tarief. 
Een partner hoeft slechts de helft te betalen. 
Voor meer informatie kunt u naar www.tvg-amsterdam.nl of kunt u een mail 
sturen naar mevr. M. Lok (e-mail: lok-funcke@hetnet.nl ). Op uw verzoek sturen 
we dan een uitgebreide studiegids.  
 
De Paaskerk is goed bereikbaar per openbaar vervoer (tram 25 en diverse bussen). 
Parkeren is kosteloos en kan tot vlak voor de ingang van het kerkgebouw. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wij wensen u een mooie zomer! 
 
 
 

 


