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In dit nummer: 
 

 Open Monumentendag 14 september 

 Startzondag/lunch 15 september 

 Zondagmiddagconcert 22 september 
 



 

kerkdiensten 
 
Zondag 1 september 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. T. de Vries-Meijer, Overveen 
 
Zondag 8 september 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. M. Reinders uit Amsterdam 
 
Maandag 9 september 
Eigen Haard   19.00 uur mevr. R. van Neerbos 
 
Zondag 15 september 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Startzondag/lunch 
 
Zondag 22 september  
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. R. Wattel uit Hoofddorp 
 
Zondag 29 september 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
 
Zondag 6 oktober 
Prot. Kerk en online  10.30 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Oecumenische dienst 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief. 
   
TER OVERDENKING 

 
“Als nieuw” 
Afgelopen week was ik flink in de weer met de online tweedehands winkels, op zoek 
naar een mooie jurk voor Jackie. Zij is namelijk eind augustus 
bruidsmeisje op de bruiloft van mijn neef. Ik doe dat wel vaker, 
dus ik weet inmiddels dat ik het beste in het Frans kan zoeken, 
daar weten ze wat schattige jurkjes zijn! En het mooiste is als er 
bij staat Als nieuw. In dit geval stond er bij de robes ceremonie 
vaak bij: één dag aangehad. Toch is het altijd spannend. Komt 
het echt als nieuw aan? Of  blijkt het op een zolder bij rokers te 
hebben gelegen? Heeft die vorige peuter haar hele bord 
spaghetti  over de jurk gegooid en zitten er vlekken in? Het blijft 
altijd een beetje een gok.        
 
Het jaarthema van de Protestantse kerk is dit jaar ‘Als nieuw’. En ik zat zo eens te 
mijmeren wanneer wij dat ervaren. Van die momenten waarop we misschien zeggen: 
“Ik voel me herboren!’. Misschien na een dagje uit, een lekkere massage, uitwaaien 
op het strand, na een saunabezoek, of na een goede borrel bij vrienden. Maar soms 
zijn er ook schakelmomenten in het leven die je als nieuw laten zijn. Je wordt 
(over)(groot)ouder, begint aan een nieuwe baan of gaat met pensioen, krijgt een 



 

nieuwe relatie. Soms laten mensen ook bewust een oud deel van zichzelf achter. 
Omdat het oude leven dat was, niet meer bij hen paste, misschien omdat het hen 
beschadigd heeft, omdat hen pijn werd aangedaan, omdat er gesjouwd moest 
worden met ongewenste bagage. En soms wordt er dan een radicale beslissing 
genomen waarna men kan zeggen: Ik ben als nieuw. 
Toch denk ik dat er vaak nog wel sporen te zien zullen blijven van het oude leven. Je 
kunt simpelweg niet je hele verleden achter je laten. Er blijven vlekjes achter, een 
scheurtje hier en daar of een ezelsoor; soms zie je een lelijke kras. Niemand is 
helemaal gaaf. 
En dat is volgens mij ook niet waar we naar hoeven streven. Dat zal alleen maar tot 
teleurstellingen leiden. Maar het is wel goed als we blijven zoeken naar heling. 
Dat we plekken vinden waar we aandacht schenken aan onze ziel. Waar we 
manieren vinden om met al die krassen en stoten op onze ziel, toch goed te kunnen 
leven. Want alles wat wij meemaken, al onze ervaringen maken wie wij zijn, maken 
ons helemaal mens. En dat is mooi genoeg. 
 

    ds. Wilma van Rijn 
 

WIJ GEDENKEN 
 
Overlijden ds. Gonja van ’t Kruis, predikant Rijsenhout 
 

 
 
In augustus kregen we het droevige bericht dat ds. Gonja van ’t Kruis, predikant van 
de protestantse gemeente Rijsenhout, na een kort ziekbed is overleden op 6 
augustus. Zij werd slechts 61 jaar. 
Ds. Gonja ging bij ons geregeld voor in de zondagse eredienst. In diensten van mei 
en juni van dit jaar was zij nog gastpredikant in onze gemeente. Ook was zij 
pastoraal medewerker bij ons in de periode dat ds. Wilma van Rijn-Fennell met 
zwangerschapsverlof was. 
 
Op woensdag 14 augustus was de dankdienst voor haar leven in de 
Ontmoetingskerk in Rijsenhout. Marijke Gehrels leidde deze dienst, waarin ds. Gert 
van de Meeberg sprak namens haar collega’s van de Ring Hoofddorp.  
Haar laatste rustplaats heeft zij gevonden bij haar ouders en broer op de 
Oosterbegraafplaats in Alphen aan de Rijn. 
 



 

Ds. Gonja schreef, in wat haar laatste bijdrage bleek te zijn voor het kerkblad van 
Rijsenhout, over “Verlies”. Daarin schreef zij o.a. “een leegte die niet opgevuld wordt” 
en “God is vlakbij, je verdriet wordt gezien”. Haar overlijden laat een leegte achter in 
Rijsenhout! Wij wensen de gemeente Rijsenhout veel sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondentieadres: 
Ammoniet Uitvaartbegeleiding 
Wilhelminalaan 1 
2405 EB Alphen aan den Rijn 
 

 
UIT DE GEMEENTE 
 

Gift 
Tijdens een bezoek heb ik € 40,-- ontvangen voor de kerk en de diaconie. We 
danken de gever voor dit gulle gebaar.  

ds. Wilma van Rijn  
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

Lectoren in de kerk 
Al een aantal jaar verlenen gemeenteleden hun medewerking aan de zondagse 
diensten. Zij verzorgen dan de lezingen uit de Bijbel. We mogen steeds rekenen op 
een mooie lijst met lectoren. 
Vorige maand heeft Marianne Kromhout haar medewerking opgezegd. We bedanken 
haar voor de lezingen die zij heeft verzorgd. 
Lijkt het u/jou leuk om ook de lezingen te verzorgen? Dan kunt u zich, of kun jij je 
aanmelden bij mij. We vinden het fijn wanneer er nieuwe lectoren bij komen. 
 

 Heleen Broerse, scriba  

 
Taakdragers 

Tijdens de gemeenteavond in juni is de term 'taakdragers' geïntroduceerd. Een 
taakdrager is een gemeentelid dat een speciale taak in de gemeente heeft en 
daarvoor niet wordt bevestigd in het ambt. Deze taakdrager woont ook niet de 

U bent te allen tijden machtig, Heer. 
U brengt doden weer tot leven, 

geweldig om te helpen. 
U zorgt met liefde voor de levenden, 

brengt met grote barmhartigheid doden weer tot 
leven, 

steunt die vallen, geneest zieken, bevrijdt 
gevangenen 

en houdt de belofte trouw aan hen die in het stof 
slapen. 

 
Wie is als U, Heer over de krachten, wie is U gelijk. 

Koning die laat sterven en weer tot leven brengt 
en die hulp als een bloem laat opkomen. 

U bent trouw – aan Uw belofte – 
doden weer tot leven te brengen. 

(een Joods gebed) 



 

vergaderingen van de kerkenraad, diaconie of kerkrentmeesters bij. In de toekomst 
gaat u meer lezen over het werk van de taakdrager. 
Mevrouw Grietje Monster is één van onze eerste taakdragers. Zij is verantwoordelijk 
voor het bezoekwerk in de gemeente. Ook zal zij namens de kerkenraad  
verantwoordelijkheid dragen voor de kerkdiensten. Zij zal dan de mededelingen doen 
en de 'handdruk' aan de voorganger geven aan het begin en einde van de dienst. 
Dit laatste zal ook de heer Leo Kranenburg gaan doen. Zo verlichten zij de druk op 
de vier ouderlingen. De kerkenraad is blij met deze nieuwe functie en hoopt met de 
introductie van de taakdragers meer gemeenteleden bereid te vinden een taak op 
zich te nemen. 
Met een hartelijke groet,      Heleen Broerse, scriba  
 

Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 15 september 
Op zondag 15 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. De kerkenraad wil deze 
dag ook gebruiken om na de dienst een maaltijd met elkaar te gebruiken. We denken 
te starten rond 12.00 uur, na de koffie. 
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.  
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of kopen, 
zodat we daar met elkaar van kunnen genieten? Te denken valt aan het koken van 
soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen, fruit, melk of karnemelk kopen. 
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk. U 
hoort dan later wat u voor de lunch kunt meebrengen. Ook als u niets kunt 
voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende zijn. 
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 

Heleen Broerse 
 

LIED VAN DE MAAND 
 
Het lied van de maand september is 1013:  Als alle mensen vogels dromen. Dit lied 
werd voor het eerst gepubliceerd in het werkcahier Vieringen met kinderen in 1975 
en is geschreven door Jan Jetse Bol. Zijn uitgangspunt was liederen maken die 
gezongen konden worden door kinderen, maar die ook volwassenen zonder 
problemen konden zingen.  
Wanneer zal het vrede zijn? Het is iets wat veel mensen in meer of mindere mate 
bezighoudt. Dit lied stelt die vraag centraal. Wat moet er eigenlijk gebeuren, wat 
wordt er van ons verwacht om die vrede ook werkelijk waar te maken?   
Dit lied is geschreven voor mensen die willen dromen dat onze wereld en de mensen 
anders kunnen zijn. In september geven we stem aan die droom door dit lied 
wekelijks te zingen.  

ds. Wilma van Rijn 
 
DIACONIE 
 

Uit de diaconie 
Nu mevr. Gré Gijzen heeft aangekondigd dat zij helaas, om gezondheidsredenen, 
niet meer beschikbaar kan zijn als notulist van de vergaderingen, zoekt de diaconie 
een nieuwe notulist. De vergaderingen worden gemiddeld 5 maal per jaar op 
maandagmiddag gehouden. Naast het notuleren verzorgt de notulist ook de concept 
agenda's voor de vergaderingen en reserveert bij de koster ook ruimte in de kerk 
voor de vergaderingen. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 16 



 

september a.s. waarin wij ook afscheid nemen van Gré. Wil(t) jij/u ook een steentje 
bijdragen aan de diaconie, laat het ons weten. Hartelijk welkom. 
 

Groet van Bas Berger, voorzitter 

 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand 
september 
  1 september Dhr. T. de Vente  
  2 september Mevr. C. Kranstauber-van den Broek 
  2 september Mevr. M. Sikkel-de Jong 
10 september Dhr. J. Malipaard sr. 
14 september Dhr. K.C. Schouten  
18 september Mevr. G. Kortenoeven-Keddeman 
23 september Dhr. J.C. van Blaaderen 
24 september Dhr. B. Hopman  
24 september Mevr. S.R. de Fouw-van Heerde 
25 september Mevr. S.M. Hoeve-Blok 

 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 
jaar worden in de maand september 
  5 september Sara van Beem  
12 september Fleur Mels 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
KERKRENTMEESTERS 
 

Solidariteitskas en kerkrentmeesterlijk quotum 2024 
September is de maand waarin we aan u een bijdrage vragen voor de solidariteitskas 
en het kerkrentmeesterlijk quotum. Wat deze actie inhoudt leest u in de brief die ook 
dit jaar bij het Kerkblad is gevoegd.  
Wij zijn als PKN gemeente verplicht jaarlijks een bedrag te betalen voor de 
solidariteitskas en het kerkrentmeesterlijk quotum. Onze vraag aan u is daarom of u 
€ 30,00 zou kunnen en willen geven. Uw bijdrage is meer dan welkom op 
rekeningnummer NL 94 RABO 0373 7090 99. 
Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Alvast hartelijk dank. 
 
Namens de kerkrentmeesters,             Cora Gerritse  
 

Open Monumentendag 14 september 2024 
Ieder jaar wordt er landelijk in de maand september een Open Monumenten 
weekend georganiseerd. 
Dit jaar vindt dit plaats in het weekend van 14 en 15 september. 
 
Van de Ringvaart tot de Polderlinten, van boerderij tot gemaal – de gemeente 
Haarlemmermeer is rijk aan bijzonder erfgoed! Alle verschillende monumenten 
samen vertellen het verhaal van Haarlemmermeer. 



 

Onze kerk is een onderdeel van dat rijke erfgoed en heeft de status van gemeentelijk 
monument en op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer hebben de 
kerkrentmeesters besloten - net als vorig jaar- om onze kerk op zaterdag 14 
september open te stellen voor het publiek. 
Het landelijke thema van dit jaar is "Routes, Netwerken en Verbindingen", een thema 
dat met de slogan ‘onderweg!’ perfect past bij het verleden, heden en toekomst van 
Haarlemmermeer! 
 
U/jij  kunt bij ons binnenlopen tussen 9.00 en 16.00 uur voor een praatje en een 
kleine rondleiding door gemeenteleden die zich hiervoor beschikbaar hebben  
gesteld.  
Wellicht wil(t) u/jij dit combineren met een bezoek aan het Stoomgemaal Halfweg dat 
net om de hoek ook te bezichtigen is. 
 
Namens de kerkrentmeesters,              Annelies Klokman 
 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd: Mevr. R.D.D. Antonius van Halfweg naar Heemstede.               
     Dhr. L. Zweerink van Zwanenburg naar Aalten. 
 

        Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
 
JEUGDWERK 
 

Bericht van de kinderdienst 
In juli zijn we met de kinderdienst begonnen met het volgen van het Bijbel Basics 
programma. Dit is een programma van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
voor kinderen van 4 – 12 jaar. In een cyclus van 4 jaar worden 200 bijbelverhalen 



 

verteld, er worden o.a. suggesties voor verwerking, gespreksvragen en weetjes 
aangedragen. 
De verhalen die we in september behandelen zijn: 
Elia en de weduwe uit Sarefat 1 Koningen 17: 1 – 16 
Elia en de profeten van Baäl 1 Koningen 18: 17 - 46 
Elia ontmoet God   1 Koningen 19: 1 - 16 
Storm op het meer    Matteus 8: 23 - 27 
Jezus loopt over het water  Matteus 14: 22 – 33 
En na de kinderdienst zingen we dan bij terugkomst in de kerkzaal gezamenlijk een 
kinderlied. 
Op deze manier hopen we de kinderen een breder beeld van de Bijbel te geven, zit 
er meer structuur in de verhalen die we volgen en ontdekken we elke zondag ook in 
de kinderdienst wat de Bijbel ons te zeggen heeft. 
 
Namens de kinderdienst,              Cora Gerritse 
 

 
VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 
 

Annelies Klokman: ‘Werk het liefst met cijfers en processen’  
In de serie portretten van vrijwilligers 
binnen onze kerkelijke gemeente, maken 
we dit keer nader kennis met Annelies 
Klokman. Een verrassend groot aantal 
vrijwilligersfuncties – zowel binnen als 
buiten de kerk - passeert de revue. Daarbij 
is Annelies de nuchtere en sportieve 64-
jarige single, die het ene moment op de 
golfbaan te vinden is en even later als 
kerkrentmeester de financiële zaken van 
onze gemeente regelt. We interviewen 
Annelies in haar woning aan de Hoekenes 
in Zwanenburg. 
Annelies is een echte Zwanenburger die met 
haar ouders eerst aan de Friedalaan en 
daarna aan het Kerspel woont. Zij laat een 
foto van haar ouders zien: ja, dit waren 
vertrouwde gezichten in de Gereformeerde 
kerk. Op de HEAO Bedrijfseconomie kan zij 
haar passie voor cijfers en processen 
helemaal kwijt.  

Annelies: ‘Het handige van mijn 
vrijwilligerstaken is dat ik veel werk via de 
computer vanuit huis kan doen, en wel op het 
moment dat het in mijn agenda past. 
  

Tot eind 2016 werkt Annelies de eerste jaren als statistisch medewerker en later als 
financieel medewerker interne controle bij De Nederlandsche Bank, in totaal 36 jaar. 
Bij een reorganisatie verliest zij haar baan, waarna zij met haar kennis en ervaring 
verschillende vrijwilligerstaken op zich neemt. In haar vrije tijd neemt sport een 



 

belangrijke plaats in: golfen, volleyballen, wandelen,  fitness en hardlopen. Thuis 
puzzelt ze graag en werkt ze in haar tuin. Inmiddels geniet ze van haar prepensioen. 
 
Gedijen in de luwte 
Omdat Annelies’ passie ligt bij financiële processen is de functie van kerkrentmeester 
haar op het lijf geschreven, inmiddels al acht jaar. Haar taken bestaan hoofdzakelijk 
uit het verrichten van alle betalingen namens onze kerk en het verwerken van 
afschriften van de bank. Daarnaast is zij nauw betrokken bij het afsluiten van 
energiecontracten. Uiteraard bemoeit zij zich ook met het algemene beleid van onze 
kerkrentmeesters. Dit doet zij samen met de andere kerkrentmeesters Cora Gerritse, 
Peter Mendrik, Onno Bart, Simone en Wim Groothuis (beiden wegens ziekte van 
Wim tijdelijk niet actief) en Henk Breedveld; Ria Bakker notuleert en Leo Bakker 
neemt de taken van Wim en Simone tijdelijk waar. ‘Een fijne groep om mee te 
werken’, zegt ze. ‘Het liefst werk ik op de achtergrond. Laat mij maar mijn ding in de 
luwte doen. Daarbij hou ik me het liefst met de financiën bezig en minder graag met 
het beleid. Dat ik af en toe tijdens de kerkdienst ook ouderling van dienst ben en de 
afkondigingen doe, heeft te maken met het feit dat kerkrentmeesters ook ouderling 
zijn.’  Daarnaast zit zij als één van de afgevaardigden van de kerkrentmeesters ook 
in de kerkenraad. Annelies ziet zichzelf geen huisbezoek doen.  ‘Het pastorale werk 
is niet mijn ding; gelukkig voor andere gemeenteleden wel…’  
 
Kritisch op taal 
Behalve kerkrentmeester is Annelies ook al vijf jaar lid van de redactie van het 
Kerkblad. ‘Dat kost maar een paar uur in de maand. Ik vind het interessant om de 
binnengekomen teksten te redigeren; met mijn redelijke taalkennis ben ik daar heel 
kritisch op. Samen met de andere redacteuren Gea Kranenburg, Gerard Kluijt, Ria 
Bakker en Ben Broerse is het maandelijks een leuke klus. Tijdens de maandelijkse 
redactievergadering draag ik ook graag mijn steentje bij met het zoeken naar nieuwe 
interessante onderwerpen.’ 
 
Volleybal & SchuldHulpMaatje 
Maar hier blijft het niet bij: Annelies vervult ook buiten het kerkelijk erf verschillende 
vrijwilligerstaken. Zo zit zij al meer dan 20 jaar in het bestuur van plaatselijke 
sportvereniging Christofoor, een club met meer dan 200 leden. Hier is zij secretaris 
én fanatiek volleyballer. Daarnaast is Annelies eveneens secretaris van 
SchuldHulpMaatje (SHM) afdeling Haarlemmermeer. Alle bestuursleden zijn 
afkomstig uit verschillende geloofsgemeenschappen in onze polder. Het 
daadwerkelijk begeleiden van hulpvragers laat zij aan deskundigen over; als bestuur 
houdt SHM zich vooral bezig met de fondsenwerving, contacten met de landelijke 
organisatie, de gemeente, werven van nieuwe maatjes, vergroting van de 
naamsbekendheid van de organisatie in de regio en betere samenwerking met 
andere organisaties op de sociale kaart. 
Wandelclub VerStappers 
Tenslotte is zij bestuurslid van de wandelclub VerStappers. Eén van de leden 
organiseert elke maand een wandeling van gemiddeld 15 kilometer en Annelies stelt 
maandelijks een nieuwsbrief samen. ‘De meesten van onze zestig leden kennen 
elkaar van de Nederlandse Christelijke Reis Vereniging en beginnen inmiddels 
aardig op leeftijd te raken. We worden ouder en ja, jongeren hebben vaak andere 
interesses en houden niet zo van het groepsgebeuren.’  

Ben Broerse 



 

ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 

 
Aftrap nieuw seizoen Zondagmiddagconcerten met 
Duo Dufonte 
Het nieuwe seizoen van Zondagmiddagconcerten in onze 
kerk gaat 22 september van start met een optreden van Duo 
Dufonte. Dit is een harp/fluit duo bestaande uit Hedwig 
Brieffies op de harp en Iara de Carvalho Perillo op de fluit. 

Beiden behaalden hun diploma aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Zij streven 
ernaar de verborgen schatten van Nederlandse 
muzikale composities, zowel oud als nieuw, te 
ontdekken en te promoten.  
Door een verscheidenheid aan stijlen en invloeden 
in hun uitvoeringen te integreren, streven ze 
ernaar een breed publiek aan te spreken, terwijl ze 
toch trouw blijven aan hun toewijding aan 
Nederlandse muziek. Hedwig en Iara geven 
regelmatig concerten en nemen deel aan 
competities. In januari 2020 wonnen zij de tweede 
prijs op de Rosa Spier Harp Competition. 
 
Verborgen schatten 
Zij brengen in hun programma verborgen schatten 
van Nederlandse muzikale composities, zoals 
"Lento” uit Duo per Arpa ed Flauta” van Lex van 
Delden, “Danse Lente” van Joseph Jongen (uit 
België), "Intermezzo for flute and harp" van 
Hendrik Andriessen en "Sonata da Camera" per 
flaute e arpa, op. 42 van Marius Flothuis.   
 

 Duo Dufonte 

 
Ook bekende werken 
Maar Duo Dufonte brengt ook bekende werken ten gehore. Bijvoorbeeld “Après un 
rêve” van Gabriel Fauré, “Night Club 1960” uit de "Histoire du Tango" van Astor 
Piazzolla, "Siciliano" uit Sonate No. 2 in Es majeur van J. S. Bach, "Beau Soir" van 
C. Debussy, “Valse, Op. 69 No. 2” van F. Chopin en "Deux impressions pour Flûte et 
Harpe" van Eugène Bozza.  
Middagje puur cultuur… 
Het Zondagmiddagconcert vindt plaats op 22 september, aanvang 14.30 uur in onze 
kerk. De entree bedraagt 10 euro inclusief drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 
jaar hebben vrij entree. Blijf goed bezig en trakteer uzelf en uw vrienden, buren en 
bekenden op een prachtige culturele  zondagmiddag. U bent welkom.  
Is het vervoer naar de kerk een probleem? Wij lossen het voor u op! Neem (s.v.p. 
bijtijds) contact op met Ben Broerse, tel: 06-10068036 of mail: 
benbroerse@gmail.com 
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten,         Ben Broerse  
 



 

COLUMN DS. VERHOEFF 
 

 Vakantie 
 

maandag 26 augustus 2024  

Halverwege onze fietstocht staat er een bankje langs de 
weg. Wij hebben net twee prachtige weken in 
Denemarken achter ons. En om weer een beetje te 
landen in eigen land verblijven we nog een dag of vijf op 
een camping in Twente. Overmorgen gaat het weer 
huiswaarts.     
 
Het bankje staat net buiten Ootmarsum. Het landschap om ons heen is glooiend en 
oogverblindend. In Denemarken heeft onze lieve Heer zijn best gedaan, maar 
Twente was ook bepaald geen zondagsteek. Als we zitten, moet ik meteen denken 
aan Simon Carmiggelt.  
Dat heeft alles te maken met het bankje. In veel van zijn Kronkels zat Carmiggelt 
immers op een bankje de wereld te beschouwen. Bij de bushalte, wachtend op wat 
komt. Bij de huisarts in de wachtkamer. Of midden in de stad, op een plein vol 
mensen. 
In zijn vakanties ging Carmiggelt vaak naar een familiehotel in De Steeg, een dorpje 
op de Veluwezoom. Met zijn vrouw maakte hij dan wandelingen door het bos (‘het 
woud’), en ook die eindigden steevast op een bankje. Soms in het bos zelf, maar 
vaker met uitzicht op de IJssel. Gezeten op zo’n bankje gebeurde er dan vrijwel altijd 
iets wat een Kronkel waard was. 
 
Op het bankje in Ootmarsum zeg ik dus tegen mijn vrouw: ‘Als Carmiggelt hier nu 
was, zou er iets gebeuren.’ Nauwelijks zijn deze woorden verklonken of we horen in 
de verte gepruttel. Korte tijd later passeren er 3 Tuktuks, alsof ons bankje niet in 
Twente maar in Bangkok staat. Een uitgelaten familie puilt uit alle Tuktuks en zwaait 
in het voorbijgaan uitbundig naar ons. 
 
Even later klinkt er gepruttel van de andere kant. Achter een bocht komen er zes 
brommers vandaan. Ik tel vier Kreidlers en twee Zündapp’s , allemaal meer dan 40 
jaar oud. Wij noemden ze vroeger buikschuivers. De bestuurders zijn zonder 
uitzondering mannen van mijn leeftijd, en ze kijken gelukzalig. Zelf was ik een 
Puchrijder, maar ik deel hun geluk. 
 
Vakantie komt van het Latijnse woord vacare. Het betekent zoiets als vrij zijn, leeg 
zijn. En daar op dat bankje gebeurde iets wat alles met vakantie te maken heeft. Ik 
was vrij, ik was leeg. Er was niets anders dan alleen het moment. Niets anders dan 
de zachte welving van het landschap. Niets anders dan 3 Tuktuks en 6 brommers. 
Niets anders dan mijn vrouw en ik. 
 
Stil was het niet, in de verte pruttelde er nog van alles na. Maar het hoeft buiten niet 
stil te zijn om van binnen stil te worden. En dat werd ik. Er was alleen maar de 
heimwee naar mijn Puch. De warmte van de middag. En de hand van mijn vrouw. 
Uiteindelijk zijn we natuurlijk toch een keer weer opgestaan en verder gefietst. Maar 
ik heb geen idee meer waarheen. 



 

 
DIVERSEN 
 

Bedankt 
Op deze manier willen wij iedereen bedanken voor het ontvangen van de bloemen 
vanuit de kerk. Ook voor de vele kaarten, die we kregen na het bericht dat er weer 
een behandeling nodig was. Het was enigszins een teleurstelling voor ons. Dit 
medeleven sterkt ons voor het volgende traject. Het oppakken van diverse zaken zal 
nog even moeten wachten. Maar hartelijke dank voor alle medeleven.  
Groet,                                                                                   Wim en Simone Groothuis 
 

Oproep! 
Bent u, of weet u iemand, die een ruimte (tuinhuisje, bijwoning, verdieping, o.i.d.) 
over heeft om te verhuren? Wij horen dat dan graag van u. 
Onze dochter en haar 9-jarige zoon zoeken een (tijdelijke) woonruimte in Halfweg-
Zwanenburg of omgeving. 
We hopen een positieve reactie te mogen ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet,       Itie en Jessica Joosse 
 
 
 
 
 
 
 

 


