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In dit nummer: 
 

 Wie maakt de mooiste tekening voor onze kerstkaart? 

 Zondag 6 oktober Oecumenische viering 

 Op zondag 13 oktober van de zomer- naar de winterkerk 



 

Kerkdiensten 
 
Zondag 6 oktober  
Prot. Kerk en online  10.30 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Oecumenische viering m.m.v. koor 
      St. Caecilia en InterNos o.l.v. Mary Singer 
Zondag 13 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. L. Rasser uit Amsterdam 
 
Maandag 14 oktober 
Eigen Haard   19.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
 
Zondag 20 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. E. Bruggeman uit Amsterdam 
 
Zondag 27 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. M. Vermeij uit Badhoevedorp 
 
Zondag 3 november 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Dankdag/Heilig Avondmaal 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief. 
   
TER OVERDENKING 
 

Over dromen 
Onlangs werd ik wakker uit een nachtmerrie waarin mijn tanden uitvielen.  
Ik heb deze droom wel eens vaker: randjes 
van mijn kiezen die spontaan los komen, en 
ik blijf maar voelen wat er nog van mijn gebit 
over blijft. Als ik dan wakker word, ben ik 
altijd wat nerveus, tot ik ontdek dat mijn 
gebit nog prima in orde is. Nu bestaan er 
theorieën dat met name herhalende dromen 
je iets willen zeggen. Dus ik ging op zoek 
naar de betekenis van mijn droom: het kan 
staan voor onmacht, of voor onzekerheid over je lichaam of zorgen over geld.  
Nu zal ik eerlijk bekennen, dat ik dit soort droomuitleg meestal niet zo serieus neem. 
Maar in de Bijbel wordt dat wel gedaan. Dromen en visioenen worden regelmatig 
verbonden met een ervaring met God. Josef die zijn dromen vertelt tot ergernis van 
zijn broers (Genesis 37), Samuel die geroepen wordt tot Gods dienst (1 Samuel 3), 
Daniël die de dromen van koning Nebukadnessar uitlegt (Daniël 3), Josef die bezoek 
krijgt van een engel (Matteüs 1) zijn enkele voorbeelden van mensen met bijzondere 
dromen. Maar ook in Job (33) en in Prediker (5) lezen we over dromen als 
boodschappen van God.  
In de slaap, wanneer andere stemmen zwijgen, hebben we ruimte om die Andere 
stem te kunnen horen. Vaak met boodschappen die ons vertellen wat de kern is van 



 

ons bestaan: onze diepste wensen, onze grootste angsten en hartsverlangens voor 
onszelf en de wereld. 
Al is het altijd maar de vraag van wie dromen afkomstig zijn, want niet alle dromen 
hebben betekenis (Prediker 5), en ook valse profeten beroepen zich op hun dromen 
(Zacharia 10).  
Of we de verhalen in onze slaap wel of niet serieus nemen, we kennen een andere 
soort droom die we over algemeen wel ter harte nemen. “I have a dream…”, zei 
Martin Luther King jr. Het was een droom over mensen die gelijkwaardig zijn en niet 
hoeven te zuchten onder onderdrukking. Waar je niet wordt beoordeeld op de kleur 
van je huid.  
Een kritisch persoon zou zich kunnen afvragen of we dit soort dromen ook serieus 
moeten nemen. Die wensen van hoe de wereld er uit zou moeten zien, hoe mensen 
met elkaar zouden moeten omgaan. Want hoe realistisch is het allemaal?  
Toch houd ik me graag aan deze dromen vast, misschien tegen beter weten in. Al is 
het maar omdat ik er zelf een beter mens van word. En daarenboven, het is een veel 
mooiere droom dan een mond zonder tanden.  
 
WIJ GEDENKEN 
 

In memoriam  
Op donderdag 29 augustus is Grietje Versluis-Hoekstra overleden op 77-jarige 
leeftijd.  
Greet was een zorgzame bescheiden en lieve vrouw. Ze hield het gezin draaiende 
zodat haar man Piet kon werken. In en rond het huis voelde Greet zich op haar best, 
zo genoot ze van het verzorgen van haar tuin. In de loop der jaren veranderde het 
zorgen-voor steeds meer in bezorgdheid en angst. De laatste jaren waren zwaar voor 
Greet, haar mentale en lichamelijke gezondheid gingen steeds meer achteruit. 
Steeds meer heeft ze moeten inleveren, tot ze afscheid van het leven en haar 
dierbare gezin moest nemen.  
In de afscheidsbijeenkomst stonden we stil bij herinneringen, bij het gemis, en bij de 
troost, er werden mooie foto’s getoond en liefdevolle woorden gesproken. Op de 
rouwkaart stond een tekst uit Psalm 4 vers 9.  
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want U Heer, laat mij wonen in een 
vertrouwd en veilig thuis.  
We hebben Greet losgelaten in het geloof dat ze nu de rust heeft gevonden die ze 
verdient en dat ze haar vertrouwde en veilige thuis heeft gevonden bij de Eeuwige 
God.  
We bidden voor Greets man Piet, haar kinderen en kleinkinderen en iedereen die 
haar dierbaar was. En zullen de herinnering aan Greet meenemen in ons hart.  

 
Ds. Wilma van Rijn 

 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd:  Mevr. E.P.F. van Velden van Zwanenburg naar Almelo.    
Overleden:  Mevr. G. Versluis-Hoekstra op 29 augustus 2024 in de leeftijd van 77 

jaar. 
Leo Bakker,  ledenadministratie 

 
 



 

 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

Kerkenraadsuitje 
Op zaterdag 7 september zijn we als leden van de kerkenraad en een aantal 
gemeenteleden die hier nauw bij betrokken zijn, naar de KoepelKathedraal in 
 Haarlem geweest. 
 

  
 
Momenteel is er een beeldenroute met de naam: De Wezens van de Kathedraal. 
Rond 14.00 uur stonden we met 17 personen bij deze kerk. De rondleider liet ons 
buiten al enkele wetenswaardigheden aan het gebouw zien. Daarna splitste onze 
groep zich makkelijk in tweeën, want er was een groep die via de smalle, steile 
spiltrap naar ongeveer 20 meter hoogte wilde lopen. Daarboven liepen we buiten 
over het dak en door de 'goot' om te kijken naar de wezens en de beelden op de 
daken en torens. Het was er smal, we moesten achter elkaar lopen, maar bij alle 
beelden stond een korte uitleg. Er staan daar bijzondere beelden die thema's 
verbeelden zoals strijd tussen goed en kwaad.  
Ondertussen kreeg de groep die beneden bleef een rondleiding binnen en buiten het 
kerkgebouw door onze zeer enthousiaste gids. Alleen al bij bijvoorbeeld de stenen 
binnen in het kerkgebouw, die verschillende vormen hebben, maar heel goed bij 
elkaar passen, werd uitgebreid stilgestaan. Als je er dan op gaat letten, wordt zoiets 
steeds interessanter.  
 

 
 



 

Na de koffie en de thee, met wat lekkers erbij, konden degenen die nogmaals 
trappen wilde lopen de 60 meter hoge toren met wijzerplaat, de zogenaamde 
vrouwentoren, beklimmen. Op het dak, voorbij de 3 grote klokken, had je een 
prachtig uitzicht over Haarlem, de kust en de verdere omgeving. De klim van meer 
dan 250 treden was de moeite waard! 
 

  
 

 
 
Om 16.00 uur begon er een concert op het Willibrordusorgel in de kerk. Hier konden 
we nog iets van meeluisteren.  
Als afsluiting van deze dag gingen we met elkaar eten bij de pizzeria op de 
Dennenlaan.  
Het was een mooie en gezellige dag met elkaar.  
                                                                                                              Cora Gerritse 
 

Kerstkaart - oproep 
Al lijkt het een beetje vroeg, toch is de kerkenraad al bezig met de voorbereiding voor 
de kerstkaart van dit jaar. De planning van de diensten in december, een mooi 
passend gedicht en een mooie voorkant: het duurt even voordat alles goedgekeurd is 
en een proefdruk kan worden gemaakt door de drukker. 
Daarna drukken, alles in een envelop, adresstickers erop en rondbrengen. 
Op de kaart van vorig jaar stond een mooie afbeelding, gemaakt door Peter Mendrik. 



 

De kerkenraad doet een oproep aan u. Misschien heeft u een goed idee voor de 
afbeelding van dit jaar, misschien heeft u altijd al zelf iets willen aanleveren, 
misschien kent u iemand die iets voor ons kan maken. 
We horen het graag. 
U kunt uw reactie bij mij kwijt.         Heleen Broerse (scriba) 
 
 
LIED VAN DE MAAND 
 

Lied van de maand oktober 
In verband met het thema van de oecumenische viering beginnen we dit keer een 
weekje later met het lied van de maand.  
Vanaf 13 oktober oefenen we lied 325: Dat woord, waarin ons richting werd gegeven.  
De liedtekst is geschreven door Huub Oosterhuis op een melodie van een volksliedje 
uit de 16e eeuw. In de tekst staat het woord centraal.  
In het lied wordt het woord op verschillende wijzen beschreven: Het geeft richting, 
spreekt in ons zwijgen, het woord is bij God. Het lied verwijst naar de lezingen van 
Johannes 1, hoe in het begin het woord was; en naar Genesis 1, hoe de wereld 
begint door Gods spreken.  
Het is een poëtische liedtekst en zeker de moeite waard om thuis enkele keren te 
lezen en te overdenken.  

Ds. Wilma van Rijn 
 
TERUGBLIK LUNCH STARTZONDAG 
 
Na de startdienst op 15 september bleven 30 gemeenteleden na de koffie in de 
kerkzaal achter. Samen speelden we een spel onder leiding van Cocky van der 
Gugten. Daarna genoten we van een heerlijke lunch. Ieder had iets meegebracht van 
thuis. Er was genoeg voor iedereen. 
Het was gezellig om zo met elkaar de dienst voort te zetten.  

Heleen Broerse 
 

 



 

  
DIACONIE 
 

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand 
oktober 
   6 oktober Mevr. C. Korthals 
  8 oktober Dhr. O. van Vugt  
16 oktober Dhr. L.M. Otto 
25 oktober Dhr. G. Veenstra  
27 oktober Dhr. R. van Elderen 
31 oktober Mevr. A.C. Schouten-Kars  
 

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 
jaar worden in de maand oktober 
24 oktober Josephine Stoffels 
27 oktober Cosette Stoffels  
 

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
WERKGROEP ZWO 
 

Zendingserfgoedkalender 2025 
De zendingserfgoedkalender voor 2025 is weer te bestellen. U kunt dit doen via de 
website: https://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender/ 
De kalender toont schilderijen van Severino Blanco uit de kapel van het CADECA 
vormingscentrum van catecheten in Cochabamba, Bolivia. 
Het thema luidt: De aankondiging – een nieuw begin! Bijbelverhalen in felle kleuren, 
geïnspireerd door de unieke stijl van de Quechua indianen. 
De kalender kost 10 euro (excl. verzendkosten). 
Namens de werkgroep,                                                                    Ellen Oostwouder 
 
KERKRENTMEESTERS 
 

Kerkdiensten in de komende winterperiode 
Net als in de afgelopen winterperiode willen we ook deze winter de kerkdiensten in 
de koffieruimte houden. Het is nog geen winter, maar het kan al weer wat kouder 
worden en dan is de kerkzaal lastig te verwarmen. Daarom hebben we als 
kerkrentmeesters besloten om vanaf zondag 13 oktober de diensten in de 
koffieruimte te houden. Deze ruimte is beter te verwarmen en dit scheelt 
energiekosten.  
De bediening van de beamer en het geluid zal in de kerkzaal blijven, omdat dit uit 
praktische redenen niet anders kan. 
Voor bijzondere diensten bijvoorbeeld met Kerst, kunnen we wel de kerkzaal 
gebruiken. 
We hopen ook deze winterperiode weer op mooie, warme kerkdiensten 
. 
Namens de kerkrentmeesters,                                                             Cora Gerritse 



 

 
RAAD VAN KERKEN 
 

Oecumenische viering: Neem je favoriete (knuffel)dier mee! 
De komende oecumenische viering van 6 oktober is om 10:30 uur bij ons in het 
kerkgebouw. In deze viering zullen de koren InterNos en St. Caecilia samen de 
gemeentezang begeleiden.  
Omdat het in het weekend van dierendag valt is het thema: Bij de beesten af. 
Daarom is het verzoek aan jong en oud om je favoriete (knuffel)dier mee te nemen 
naar de kerkdienst.  

Ds. Wilma van Rijn 
 
VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 
 

Wim Smit en Jan de Waal koesteren ons kerkelijk erfgoed  
Deze maand stellen we in deze rubriek twee vrijwilligers centraal: Wim Smit en Jan 
de Waal. Met hun resp. Hervormde en Gereformeerde achtergrond werken zij nu al 
jaren samen – met een enorme staat van dienst in hun eigen kerk  - aan ons kerkelijk 
archief. Dat is te vinden op de eerste verdieping van ons kerkgebouw. Wat deden en 
doen zij nog meer voor onze Protestantse gemeente? We spreken elkaar in de 
gezellige archiefruimte.  
Wim Smit is 78 jaar geleden in Den Haag geboren. Op zijn 15de verhuist het gezin 
naar Amsterdam. Na de lagere school gaat Wim eerst naar de Mulo en daarna naar 
de LTS afdeling metaal & elektrotechniek. Voor zijn militaire dienst volgt hij de avond-
MTS en werkt hij bij een radio- en tv-bedrijf dat ook geluidsinstallaties en 
vertaalinstallaties verhuurt. Daarna voldoet hij zijn militaire dienstplicht: 18 maanden 
bij de Marine in Den Helder. ‘Mijn enige en langste boottocht was naar Texel…’ 
Hierna treedt hij in dienst bij een bedrijf in alarminstallaties. ‘In de weekenden was ik 
betrokken bij de Diensten voor Belangstellenden in de Spuikerk in Amsterdam. 
Bekend door dominee Van Pagée en organist Piet van Egmond. Die avonddiensten 
trokken veel kerkgangers waaronder veel jongeren die in de eigen gemeente hun 
draai niet konden vinden. Voor hen wordt ook de Jeugdsociëteit in het leven 
geroepen. Wim wordt een van de begeleiders. Hij ontmoet er de liefde van zijn leven: 
Margreet. Samen maken ze er veel vrienden waarvan sommigen tot vandaag de dag. 
Als er in de Soos behoefte ontstaat aan een maatschappelijk werker solliciteert Wim, 
en met succes. Wim gaat aan de Sociale Academie aan de Weteringschans studeren 
voor maatschappelijk werker. Het wordt een keuze voor het leven, want Wim heeft 35 
jaar in de reclassering mogen werken.  
Boeiend 
Wim en Margreet trouwen in 1973 en verhuizen naar de Lijnderdijk in Zwanenburg. 
Zij worden lid van de Hervormde kerk, waar op dat moment dominee Voortman actief 
is. In de jaren daarna krijgen zij vier kinderen. Wim gaat aan de slag als 
jeugdouderling. Hij stencilt bijvoorbeeld samen met Henri Tamerus en koster Jan 
Mast het eigen blad Jeugd Regelrecht. Niet lang daarna wordt Wim kerkrentmeester, 
ook al heeft hij – zegt hij zelf – weinig verstand van geld en cijfers. Maar gelukkig kan 
hij er als secretaris/notulist wel zijn ei kwijt. Vanuit deze rol wordt Wim ook lid van 
drie van de vier achtereenvolgende Gebouwen- en Bouwcommissies, in de periode 
van 1997 tot 2011. ‘Dit was een interessante en boeiende periode uit mijn 
vrijwilligersleven, want het ging over belangrijke besluiten voor onze twee kerken, 
met als climax de federatieovereenkomst en de keus voor het te verbouwen 



 

Hervormde kerkgebouw, de nieuwe plek voor onze jonge Protestantse gemeente. Als 
secretaris kon ik er een mooie bijdrage aan leveren.’  Wim was tegelijkertijd 
bovendien 8 jaar betrokken bij kinderkoor De Houtrakkertjes, samen met zijn 
Margreet en Saskia Wolse. ‘Op het hoogtepunt telde ons koor 50 leden en we traden 
vaak op!’ weet Wim nog te vertellen. ‘Het leuke van dit werk is dat er geen tijdsdruk 
bij komt kijken. Het werk is wel veelomvattend en vraagt de nodige zorgvuldigheid. 
En je moet er voor uitkijken dat je niet alleen maar oude herinneringen ophaalt bij het 
zien van een bepaald archiefstuk… En het blijft moeilijk een keus te maken tussen 
bewaren en weggooien. Het gaat bijvoorbeeld om verslagen van de kerkenraad, 
diaconie, Kerkbrieven en Kerkbladen. In totaal hebben we 264 dossiers uit de 
voormalige Gereformeerde kerk en 327 uit de voormalige Hervormde gemeente. Dit 
omvat de periode tot de federatiedatum in het jaar 2000, samengesteld door de twee 
afzonderlijke archiefcommissies. In 2011 werd het hervormde archief na jaren noeste 
arbeid door de toenmalige archiefcommissie, waaronder Wim van de Horn, 
overgedragen aan het NH-archief in Haarlem. Wim van de Horn zette met de dames 
Helga Traas en Joke Verwaal het werk voort. Wim Smit werd gevraagd het team te 
versterken vanwege zijn kennis van het dossier van de gebouwencommissie. Al snel 
werd Wim van de Horn ernstig ziek en ook beide dames namen afscheid van de 
commissie. Alleen doorgaan was voor Wim Smit geen optie, en gelukkig meldde Jan 
de Waal zich. Natuurlijk groeit het papieren archief na de fusie verder door. En alles 
wat digitaal binnenkomt, wordt geprint in de dossiers bewaard en volgens de 
wettelijke richtlijnen gearchiveerd. ‘O ja’, zegt Wim, ‘en ik heb ook nog 10 jaar het 
geluid gedaan, eerste in de grote kerk en na de verbouwing in de kleine kerk.’  
 

 
  
Jan de Waal en Wim Smit in het kerkelijk archief op de zolder van onze kerk. Elke twee 
weken. Hier worden honderden archiefstukken ordentelijk bewaard: van 
kerkenraadsverslagen tot fotoboeken, van oorkondes tot schriften met notulen van 

kinderclubs.    



 

Radiotechniek 
Jan de Waal komt in juli 1940 in Amsterdam ter wereld. Na de oorlog verhuist het 
gezin van de Dubbele Buurt in Halfweg naar Zwanenburg. Als het gezin opnieuw 
verhuist blijft Jan achter en gaat hij in de kost bij de familie Woudenberg aan de 
Kastanjelaan. Hij kan aan het werk bij NCR in Zwanenburg. De Zwanenburgse Willy 
Meijer en Jan ontmoeten elkaar via de wederzijdse familie en krijgen verkering. Jan 
doet Mulo B. Daarna volgt hij enige tijd de HTS Weg- en Waterbouw. Hij stopt en kan 
aan de slag bij Koos en Kees Oostwouder in de landbouwmechanisatie. Echter, 
in1960 roept de militaire dienstplicht en moet Jan dienen bij de Marine op vliegbasis 
Valkenburg. Hier wordt hij opgeleid in de radiotechniek.  
Londen 
Na 21 maanden kan hij zijn burgerkleren weer aandoen en treedt hij in 1962 in dienst 
bij NCR in Zwanenburg, als boekhoudmachine-technicus; het zou een interessant 
dienstverband worden van 23 jaren. Om er in zijn loopbaan te kunnen groeien gaat 
hij een opleiding volgen, maar dan moet hij wel voor zes maanden naar Londen. Hij 
en Willy zijn inmiddels verloofd. Maar om samen in Londen te kunnen wonen treden 
zij in oktober 1963 in het huwelijk. Na de opleiding gaan zij samen in de Wilgenlaan 
in Zwanenburg wonen. Hier worden hun drie kinderen geboren. Inmiddels zijn Willy 
en Jan grootouders en zelfs overgrootouders. ‘Een bron van grote vreugde’, zegt 
Jan. Bij NCR wordt Jan benoemd tot hoofd technische buitendienst, in 1977 gevolgd 
door de functie van computerverkoper voor klantgroepen banken en overheid.  In 
1985 stapt Jan van werkgever over naar Unisys, een automatiseringsbedrijf dat 
vooral grote banken bedient. ‘Daar heb ik een heel goede tijd gehad.’  In 2000 maakt 
Jan op 60-jarige leeftijd gebruik van de vutregeling. ‘ Dus ik ben al 24 jaar met 
pensioen…’    
Stabiel 
In 1971 wordt Jan doodziek en ligt hij lang in het ziekenhuis. ‘In die tijd heb ik veel 
steun gehad van dominee Morsink.’ Twee jaar later raakt Jan betrokken bij het werk 
van Jeugdhaven in de Lindenlaan. Met name zet hij zich in voor het binnenhalen van 
overheidssubsidies. Daarvoor moet Jeugdhaven zich wel losmaken van de lokale 
kerken en een eigen stichting worden. Jeugdhaven krijgt zelfs een  nieuw pand aan 
de Plantsoenlaan, later De Hoek genoemd. Tot 1984 is Jan voorzitter van de 
stichting. Vervolgens wordt Jan actief binnen de Gereformeerde kerk, eerst 7 jaar als 
diaken, daarna als voorzitter van de tweede Gebouwencommissie. Andere leden zijn 
bijvoorbeeld Bert van Essen en Piet Versluis. Vanuit die commissie is het voorstel 
gekomen om te kiezen voor het Hervormde kerkgebouw. ‘Op goede gronden 
overigens; een advies waar ik nog steeds 100% achter sta.’ Ook in de derde 
Gebouwencommissie, die met voorstellen komt over de verbouw en vernieuwing van 
de Hervormde kerk, is Jan bij aanvang betrokken. Hij keert terug bij de 
kerkrentmeesters; eerst een periode van 8 jaar en na een pauze nog eens 4 jaar. ‘In 
deze periodes heb ik mogen bijdragen aan een stabiel financieel draagvlak onder de 
federatie, de verkoop van de  Gereformeerde kerk en later de verbouwing van de 
Hervormde kerk. Hierin heb ik met velen nauw mogen samenwerken, bijvoorbeeld 
met Wijnand de Waardt, Louis Otto en Jaap Kamper. Intussen is Jan werkzaam in de 
luwte van het kerkenwerk: in het archief en het printen van de wekelijkse Kerkbrief. ‘ 
Best een klus op elke vrijdagmorgen.’  Tot zijn genoegen heeft hij zijn coördinerende 
rol van verspreider van het Kerkblad aan een ander gemeentelid - Ine van der Meer - 
kunnen overdragen.   
 
  



 

In goede handen 
Wim en Jan mogen beiden terugkijken op een mooie loopbaan als kerkelijke 
vrijwilliger. Met verstand van zaken en een grote passie voor het kerkelijk werk, 
dragen zij bij aan een levende gemeente waarvan zelfs het archief in goede handen 
is. Trouwens, heeft u belangstelling voor de geschiedenis van onze kerk en het 
beheer daarvan, neem dan vrijblijvend contact op met Wim of Jan.  

       Ben Broerse     
 
DIVERSEN 
 

Jurkje Jackie 
“En? Is het dat jurkje geworden?”  is mij meerdere keren 
gevraagd de laatste weken. Nee, helaas. Jackie vond het mooie 
jurkje prikken en weigerde het te dragen. Geen tweedehands 
jurkje dus helaas, maar ongegeneerd online besteld en heel 
veel andere jurkjes teruggestuurd.  
Maar ze zag er beeldig uit op de bruiloft en was een fantastisch 
ringenmeisje.  
 
 

 
          foto van Maaike Petri  
       (verzamelmooimenten.nl) 
 

      Ds. Wilma van Rijn 
 
 

Identiteitsfraude  
Een aantal protestantse gemeenten kreeg recent weer te maken met 
identiteitsfraude. Oplichters misbruikten identiteitsgegevens van de (wijk)predikant 
om e-mails met een verzoek om cadeaubonnen te sturen aan bijvoorbeeld 
kerkenraadsleden.  
Ook de Hervormde Gemeente IJsselstein werd het slachtoffer van e-mailfraude. De 
ouderling die het verzoek ontving is hierdoor 450 euro verloren. Er is aangifte gedaan 
bij de politie en de zaak wordt verder uitgezocht. 
Waarschuwen 
Ds. Jelle van Holten, tot de zomer van 2023 predikant van de Hervormde Gemeente 
IJsselstein, verzocht de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk dit breder 
bekend te maken om herhaling in andere gemeenten te voorkomen. “Iemand heeft 
namens mij - vanaf een e-mailadres dat verdacht veel op mijn predikanten-email leek 
- een mail gestuurd aan ten minste drie ouderlingen van onze kerkenraad. De tekst 
van de e-mail was als volgt: “Ik kan nu niet praten of sms-en. Ik zit midden in een 
zoom-meeting. Ik mail je met mijn laptop. Ik heb hulp nodig bij het online kopen van 
cadeaubonnen. Het is de bedoeling dat ik geschenken naar drie mensen stuur. Laat 
me weten of het mogelijk is om ze nu te krijgen, zodat ik je kan vertellen wat nodig is. 
Ik zal je vergoeden. Bedankt.” 
Omdat de mail zo echt leek bestelde een van de ouderlingen 3 cadeaubonnen van 
150 euro. Het verzoek bleek nep en de 450 euro was hij kwijt. “Omdat dit zo specifiek 
gebeurde in een kerkelijke setting, lijkt het mij nuttig hiervoor andere gemeenten en 
kerkenraden te waarschuwen”, zegt ds. Van Holten. 
 



 

 
Alert zijn 
Identiteitsfraude is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Criminelen maken 
gebruik van valse of gestolen identiteitsgegevens om anderen op te lichten. Wees 
alert op deze en andere vormen van fraude.   

 
Dit bericht is voor het eerst gepubliceerd in 2022 en wordt regelmatig opnieuw onder de aandacht 
gebracht. 

 

Dunweg Uitvaartzorg kiest voor duurzaam en sluit zich aan bij 
GreenLeave  
Hoofddorp, 2 sept  2024 - De duurzame uitvaart is geen overwaaiende trend, maar 
een doorzettende ontwikkeling. Steeds meer mensen willen hun duurzame principes 
ook na hun overlijden volgen. Dat blijkt onder meer uit de groei van GreenLeave, in 
2014 gestart als gezamenlijk initiatief van zes uitvaartondernemers. GreenLeave is 
een samenwerkingsverband in de uitvaartsector dat duurzaamheid vanzelfsprekend 
en toegankelijk maakt. Na Monuta als landelijke organisatie en PC Uitvaart, actief in 
regio Noord-Holland sluit ook Dunweg Uitvaartzorg, met haar ondernemingen actief 
in Noord- en Zuid-Holland zich aan bij GreenLeave. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Mariëtte Sanders, Marketing & Communicatie Dunweg Uitvaartzorg 
06-51489837 (ma, di, wo) 
msanders@dunweg.nl 
 
Evert de Niet, voorzitter Stichting GreenLeave 
06-54251525 
edeniet@greenleave.nu 
 
Eva Froger, adviseur Stichting GreenLeave 
06-18687160 
info@greenleave.nu  

 

 
 
 
Doe ook mee aan het Talmoed-gesprek!  
 
In de week van 28-31 oktober vinden er in Noord- 
en Zuid-Holland nieuwe Talmoed-gesprekken 
met Jacob de Leeuwe plaats. 
 
Thema: Joodse rechtspraak. Omgaan met ge- en 
verschillen en compromissen. Opstelling en 
samenstelling van de rechtbank als garantie voor 
kwaliteit. Rechtzaken in het evangelie? 
 
Wie als christen de Bijbel beter wil verstaan en het gesprek met het jodendom zoekt, 
kan het beste zijn of haar gesprekspartner (leren) kennen in een ontmoeting. 



 

Die mogelijkheid is er. Samen met Jacob de Leeuwe (zie foto) 
kunt u één dag lang fragmenten uit het Talmoed-traktaat 
Sanhedrien (band II) lezen. 
Ontdekken hoe joodse gesprekspartners denken en redeneren, 
wikken en wegen, hoe ambivalent hun beslissingen zijn. Hoe 
discussies nooit af zijn en definitieve antwoorden uitblijven. 
Die ervaring is leerzaam, verbindend en maakt indruk. 
 
 
Locaties 
– maandag 28 okt: De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Hoofddorp  
– dinsdag 29 okt: Prinsekerk, Schepenstraat 69, Rotterdam  
– woensdag 30 okt: ’t Centrum, Willemstraat 15, Bodegraven  
– donderdag 31 okt: Protestantse Kerk, Radbouwstraat 1, Hoogwoud  
 
Tijd : 09.30 uur – 14.45 uur. Kosten € 45. 
Aanmelden bij Arie de Lange: talmoedgesprek@gmail.com.  
 
Meer informatie en contact: Reinier Gosker reiniergosker@gmail.com,  
tel. 06-124 699 87 / 0522-855 782 en o.m. op de site van de Katholieke Raad voor 
het Jodendom, het Ojec en uitgeverij Skandalon. 
 

 
 

 

ZWANENBURG – HALFWEG GEDENKT 2024 

“Lichtjesavond” 

Ook dit jaar willen we de avond  “ZWANENBURG 
HALFWEG GEDENKT” weer organiseren.  
Deze herdenking vindt dit jaar plaats op VRIJDAG 18 OKTOBER 
van 19.00 – 21.00 uur op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan 

voor de gezamenlijke herdenking van overleden dierbaren, 
ook wanneer deze elders hun laatste rustplaats kregen. Verschillende activiteiten 
vinden plaats en de algehele stemming wordt door de sfeervolle verlichting 
ondersteund. Zo zijn er onder andere de brandende drijflichtjes, zelf te beschrijven 
herinneringshartjes, verder hangen er gedichten, tekeningen en wordt er passende 
muziek ten gehore gebracht. Mogelijk is er ook weer een spontane solozang te 
beluisteren. Voor kinderen is deze avond zeer geschikt om samen hun herinneringen 
te beleven en hun gevoelens door middel van een activiteit te kunnen uiten. 
Een ieder groot of klein is van harte welkom. 
 
J. van Gelder, Stichting Begraafplaats Houtrijk en Polanen 
 
 

 

 

 


