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» Paasmiddag 11 april

KERKBLAD

» Palmpasen 13 april

» Paasontbijt 20 april



kerkdiensten

Zondag 6 april
Prot. Kerk en online 10.00 uur  mevr. P. van Rijn uit Heemskerk
5° zondag veertigdagentijd

Zondag 13 april
Prot. Kerk en online 10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell —
Palmpasen / 6° zondag veertigdagentijd
Maandag 14 april
Eigen Haard 19.00 uur  mevr. J. Pijnaker, ds. W.A. van Rijn-Fennell,
Mevr. R. van Neerbos
Paasviering
Donderdag 17 april
Prot. Kerk en online 19.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell
Witte Donderdag / Heilig Avondmaal
Vrijdag 18 april
Prot. Kerk en online 19.30 uur  commissie eredienst
Goede Vrijdag
Zaterdag 19 april
Prot. Kerk en online 19.30 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell
Stille Zaterdag / Heilig Avondmaal
Zondag 20 april
Prot. Kerk en online 10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell
Eerste Paasdag
Zondag 27 april

Prot. Kerk en online 10.00 uur  ds. R. Wattel uit Hoofddorp

Zondag 4 mei

Prot. Kerk en online 10.00 uur  dhr. G. Medema uit Nieuw-Vennep

Prot. Kerk en online 19.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell
Dodenherdenking

Oppasdienst/kinderdienst
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief.

Paastakken

Het leuke van kinderen hebben is dat oude herinneringen en gebruiken zomaar
opeens weer je leven binnenwandelen. Zo vond ik het dit jaar de hoogste tijJd om de
paastak in ere te herstellen.

Een tak van de krulhazelaar, versierd met kleurrijke eitjes, konijntjes en kuikentjes,
brengt meteen een vrolijke lentesfeer in huis. Het hoorde er voor ons helemaal bij,
net als eitjes zoeken in de tuin en een brood-paashaas met een eitje in z’'n buik (die
ik met liefde door mijn broertje liet opeten).

Na zo’n lange en sombere winter kunnen we allemaal wel wat van die vrolijkheid
gebruiken. Toch zetten we de paastak niet alleen neer voor de decoratie en de



"Ny gezelligheid. Het is ook een teken van hoop, van groei en

. nieuw leven. In de natuur zien we hoe alles na de winter weer
gaat groeien. Dorre takken die er levenloos uitzagen, barsten
nu open en krijgen bloesem en frisgroene blaadjes. Alsof ze
willen zeggen: "Geef niet op. Er komt altijd weer iets nieuws".
Die tekens van de lente staan ook symbool voor de kringloop
van het leven. Hoe het leven vol is met momenten van vallen
en opstaan, van loslaten en opnieuw beginnen, van zaaien en
oogsten. Het staat symbool voor het leven zelf, dat steeds
weer opnieuw opstaat. Van hoop, zelfs als het dor en doods
lijkt. Van groei, ook na een periode van kou en leegte.

En is dat niet wat Pasen ons ieder jaar opnieuw laat zien? Dat
er altijd een nieuw begin mogelijk is? Niet als iets groots of
verhevens, maar dwars door de gebrokenheid en pijn heen. Als licht in de duisternis,

hoop op de toekomst, als perspectief
Foto: pixabay

ondanks alles, en altijd weer nieuwe kansen.

Laten we ons daarom in deze Paastijd blijven verwonderen over de kracht van nieuw
leven, die in de lente zo zichtbaar wordt in de natuur. En over de kracht van hoop,
die we zomaar kunnen ontdekken in zoiets eenvoudigs als een paastak vol vrolijke
kleuren.

Lente
Is het geen wonder
zoals alles groeit

en zelfs na een winter

zo prachtig opbloeit
Het blijft toch bijzonder

dat warmte en licht
bij plant, dier en mens

dit wonder verricht

gedicht van Irma Storm

ds. Wilma van Rijn

| Selma de Fouw

Zondag 23 februari is Selma Renate de Fouw-van Heerde
onverwacht overleden op 83-jarige leeftijd.

Selma was tot het laatst toe een bezige bij. Ze zong sinds de
oprichting bij het koor InterNos, was notulist van de commissie
£ eredienst en was lange tijd vrijwilliger bij het stoomgemaal.

\* Groot was daarom de schok bij het nieuws van haar overlijden.

Zaterdag 1 maart is er afscheid van Selma genomen en gedankt
voor haar leven. In de dienst, geleid door ds. R.J. Bakker, was het
overkoepelende thema “Nooit opgeven, met de hulp van boven.”
Het koor InterNos zong en mooie herinneringen werden opgehaald.




Er werd stilgestaan bij de liefde tussen haar en Jaap, en dat de vonk oversloeg bij
hun ontmoeting bij een NCRV-reis. Er werd stilgestaan bij de liefde voor hun zoon
Gerben en de dankbaarheid voor hun vier kleinkinderen. Ook kreeg het grote
verdriet om het overlijden van Gerben een plekje in de dienst. Ondanks alles vond
Selma de kracht om door te gaan, gesteund door haar geloof.

We denken aan Selma’s man Jaap, haar schoondochter en de kleinkinderen en
iedereen die van Selma heeft gehouden. Wij wensen hen Gods liefde en troost toe.
ds. Wilma van Rijn

Omzien naar elkaar

Sommigen van onze gemeenteleden wonen in een verpleeghuis of zorginstelling.
Een kaartje, bericht of bezoek kan een groot verschil maken in hun dag.

We denken in deze tijd in het bijzonder aan:

Frans Hoogendam,
Jaap Kortenoeven
Jaap de Fouw
Familie Van Ojik

Ook zijn er meerdere gemeenteleden die aan huis gebonden zijn of in Eigen Haard
wonen, ook hen willen we niet vergeten.
Zo kunnen we onze verbondenheid tonen, ook al zien we elkaar niet meer op zondag
in de kerk. Een klein gebaar van aandacht kan wonderen doen.

commissie pastoraat

Uit de kerkenraad van 12 maart 2025

Opening

Ds. Van Rijn opent de vergadering met de vraag of de leden willen delen waar ze
dankbaar voor zijn in de week waarin de vergadering valt. De leden noemen hun
dankbaarheid en ook hun zorgen: “dat ons land Nederland is waar alles nog blijft en
er geld genoeg is voor zorg en zekerheid, dankbaar voor de kleine dingen in het
leven, voor vrijwilligerswerk, voor het mooie weer en de sport die gedaan kan
worden, voor de rust in het leven, voor contacten met mensen, voor mensen die
helpen bij het werk en hun geduld.”

Vz. Kranenburg neemt de leiding over en heet iedereen welkom.

Vaste administratieve agendapunten

De notulen van januari worden besproken. U hebt deze kunnen lezen in het Kerkblad
van februari.

Sinds kort is er een nieuw orgel in de koffieruimte. In tegenstelling tot wat eerder is
gezegd, blijit de piano toch voor gebruik in de ruimte. De koren werken prettig met dit
instrument en er is ruimte genoeg.

Jaarverslagen colleges
Normaal worden in maart de jaarverslagen besproken. Door het nieuwe



vergaderschema van de kerkenraad is dat wat lastig. De andere gremia bespreken
hun jaarverslagen graag eerst voordat deze naar de kerkenraad gaan. Dat was bij dit
schrijven nog niet gebeurd. Dit agendapunt wordt verschoven naar mei.

Jaarrekening 2024.

De jaarrekeningen 2024 zijn klaar en gaan naar de controleurs. Op woensdag 23
april worden de jaarrekeningen in de kerkenraad besproken. In het Kerkblad van mei
gaan de stukken mee. Op zondag 1 juni wordt de gemeentevergadering gehouden
na de dienst en vervolgens vergadert ook de kerkenraad op die dag voor de
definitieve goedkeuring.

Contact met andere gemeentes uit de regio

Scriba is gevraagd contacten te leggen met gemeentes in de buurt. De gesprekken
hierover zijn gaande. Zodra er nieuws is, leest u daarover in het Kerkblad of de
Kerkbrief.

Afscheid dhr. Berger

Dhr. Berger neemt eind maart afscheid. Dat zal in de kerk op 30 maart gebeuren.
Deze vergadering van de kerkenraad is de laatste voor hem. Vz. bedankt hem voor
zijn inzet voor de kerk en het werk dat dit vraagt. Hij heeft bewondering dat hij op
deze leeftijd zich nog zo kan inzetten.

100-jarig kerkgebouw

Vz. meldt de voortgang van de voorbereidingen voor het jubileum.

Er wordt een jubileumboekje geschreven over het gebouw en wat er in de 100 jaar is
gebeurd.

Er is een feestelijke kerkdienst voorbereid. De beide koren zingen. Er is een lunch en
een Zondagmiddagconcert.

Gemeentevergadering

Ds. Van Rijn noemt de voortgang van de bestuurlijke samenwerking. De vraag is of
dat in juni al kan worden besproken. Waarschijnlijk is er nog te weinig te melden.
De kerkenraad besluit om de jaarrekening na de zondagse dienst op 1 juni met de
gemeente te bespreken en een eventueel onderwerp later aan de orde te stellen.

Punten uit de colleges en subcommissies

Pastoraat: er zijn een aantal gemeenteleden naar verzorgingshuizen verhuisd. De
namen van deze gemeenteleden komen met hun adres in het Kerkblad van april.
Diaconie: de paasmiddag wordt gehouden op 11 april. De voorbereidingen zijn in
gang gezet. Op 16 maart is voor deze middag gecollecteerd.

Kerkrentmeesters: mevr. Gerritse vertelt dat de actie Kerkbalans een mooie
opbrengst heeft. Deze is bijna gelijk aan het niveau van 2024.

Eredienst: de commissie vraagt of de avondvieringen in de paasweek in de
koffieruimte kunnen worden gehouden.

Er wordt een bestemming gezocht voor de paaskaars 2024. Een nieuwe paaskaars
ligt er al. Deze heeft een passiebloem als decoratie.

Jeuqgd: er is geen speciaal project voor Pasen. De verhalen van Bijbelbasics worden
gevolgd.

Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.



De heer Berger besluit de vergadering met een Gebed voor de Wereld uit het blad
Petrus. Het is een pleidooi voor gerechtigheid en eerlijker delen. Gebed om
volharding. Dank voor de plekken waar al iets zichtbaar wordt van Gods nieuwe
wereld.

Vz. dankt allen voor de aanwezigheid en de inbreng en wenst een ieder veilig thuis.
Heleen Broerse, scriba

De lijst in de kerkzaal waaraan de schelpen hangen is inmiddels zo vol dat we een
aantal schelpen in een kast hebben moeten leggen. Dat is jammer van deze
herinnering aan een bijzondere gebeurtenis.
Na overleg in de kerkenraad is besloten dat we de dopelingen of hun ouders
mogelijkheid geven hun doopschelp of dat van hun kind(eren) thuis een plek te
geven, zodat dit teken van de doop een eigen plaats krijgt.
ledereen die dit aangaat, heeft daarvoor een brief van de kerkenraad ontvangen.
Voor wie van de leden de schelp graag thuis heeft, houden we op woensdagavond
2 april een speciaal moment van overdracht. We willen daar een waardevol en mooi
moment van maken.

Heleen Broerse, scriba

Overleden: Mevr. A.C. Kars-Schouten op 11 februari 2025 in de leeftijd van 86 jaar.
Mevr. S.R. de Fouw-van Heerde op 23 februari 2025 in de leeftijd van
83 jaar.
Mevr. A.M. Jansen-Schildmeijer op 3 maart 2025 in de leeftijd van 64
jaar.

Verhuisd: Mevr. J. Bakker-Joustra binnen Eigen Haard.
Dhr. J. de Fouw van Zwanenburgerdijk naar Haarlem.
Leo Bakker, ledenadministratie

De column van ds. Verhoeff

Zondag

Kort geleden schreef ik in deze column over een
zondagmorgen. Hoe ik zo diep kon zinken doet er nu even
niet toe, maar ik was op die bewuste ochtend niet zoals
gewoonlijk uit preken. Sterker nog: ik was niet eens naar
de kerk. In plaats daarvan maakten wij een wandeling en
dronken koffie in een bomvol café.

In gedachten zag ik mijn vader voor me.

Hij leeft niet meer, maar hij zou zijn wijze hoofd hebben
geschud. Wat de zondag betreft was hij onwankelbaar: dan
dronken wij geen koffie in een café, gingen niet naar het zwembad en niet uit eten.
Op zondag naar een supermarkt gaan was voor hem niet eens denkbaar.




Op geen enkele column kreeg ik zoveel respons als op deze. Ik zou natuurlijk het
liefst zeggen dat mijn mailbox uitpuilde en mijn telefoon rood opgloeide, maar dan
zou ik de waarheid geweld aandoen. Toch waren er beduidend meer reacties dan
anders en waren die ook opvallend eenduidig. Velen herkende het. ‘Ja, zo was het
vroeger bij ons ook.’
lemand vertelde dat ze uit een andere streek in Noord-Holland kwam wonen en er
bijna in blééf toen ze hier op zondag zomaar ijs bleken te kopen. Een ander deelde
hoe haar vaders auto altijd op zaterdag werd afgetankt. Stel je immers voor dat er op
zondag opeens gereden zou moeten worden. Niemand klonk boos. Nee, zo was het
toen gewoon. Je wist niet anders.
Het waren veel herinneringen aan een lieve oude tijd. Maar ze deden me wel
afvragen: wat vind ik nu eigenlijk van de zondag? Laat ik voorop stellen: ik geloof niet
dat Onze Lieve Heer ervan wakker ligt als wij op zondag koffie drinken in een café.
Hij heeft wel grotere zorgen.
Bijvoorbeeld hoe die Gazanen ooit al die verwoeste huizen weer moeten opbouwen.
Of hoe de Israélische gijzelaars moeten herstellen van hun trauma’s opgelopen in
anderhalf jaar gevangenschap. Hoe die oorlog in Oekraine ooit kan ophouden. En zo
nog wel een paar.
Nee, die zondag is er niet voor God, die is er voor mensen. Zes dagen in de week
kun je van alles doen, maar de zevende dag mag je rusten. Dan hoef je even niet,
dan valt het stil. Voor deze bezeten tijd zou dat een zegen zijn. Maar wij jagen elkaar
in een ijzingwekkend tempo een week lang over de kop. En dan gaan we op zondag
‘shoppen’. Ik koop, dus ik ben.
Eén dag in de week waarop het stilvalt zou goed zijn. Geen terreur dat niets mag,
maar een dag dat het even niet hoeft. Vermoedelijk komt dat niet meer terug, zo
werkt democratie. Maar democratie verbiedt mij niet een eigen keuze te maken. VOo6r
rust, voor mijzelf, en voor de ander. In gedachten zie ik nog eens het wijze hoofd van
mijn vader. Deze keer knikt hij.

ds. Peter Verhoeff, classispredikant

Lied van de maand

Het lied van de maand april is lied 303 “Zonne en maan, water en wind”.

Het lied is een vertaling van het Zweedse lied Mane och sol, dat in 1974 geschreven
is door Britt Hallgvist en gecomponeerd door Egil Hovland.

Het is een licht en vrolijk lied voor in de Paastijd, met korte zinnen maar we zien ook

een trinitarische opbouw (God de Schepper, Jezus en de Helilige
Geest). In ons liedboek staat het onder het kopje ‘glorialied’,
maar het zou ook goed gezongen kunnen worden als
geloofsbelijdenis.

Het lied is in Scandinavié onvoorstelbaar populair en wordt
gezongen door jong en oud(er). Andries Goovaart heeft het lied
vertaald voor in ons huidige liedboek. Govaart schrijft hierover:

"Een eenvoudig danklied gericht tot Vader, Zoon en Geest.
Foto Pixabay

P
b

In het eerste couplet staat de schepping centraal, niet alleen de hemellichamen ver
weg, maar ook de bloem dichtbij en het kind zelf (dat dit lied zingt).




In het tweede couplet staat Jezus centraal, niet alleen zijn leven en dood in de
verleden tijd, maar ook zijn levende aanwezigheid hier en nu. Het derde couplet
bezingt de Geest, die vele kanten heeft: de nabijheid, de genezing, het vuur en Gods
levenskracht op onze levensweg. In de oorspronkelijke tekst staat steeds opnieuw
(12 x) Heer.
In de vertaling heb ik gekozen voor het aspect/de titel die in het couplet het meest
uitgewerkt werd: Schepper, Jezus, Trooster." (Bron: Kerkliedwiki.nl)
De melodie is geschreven met het oog op kinderen. Tussen de dood en verdriet
mogen we uiting geven aan onze lofzang en dankbaarheid. Dat zullen wij dus ook
doen in deze Paasperiode.

commissie eredienst

De commissie die bezig is met de voorbereidingen van
het jubileumweekend is met 1 persoon uitgebreid en
wel met Jan Adolf. Samen met Wim Smit, Ben Broerse,
Wilma van Rijn-Fennell en ondergetekende is hij volop
bezig met het uitwerken van de plannen voor dit
feestje. De hoofdlijnen van de invulling van deze twee
bijzondere dagen liggen vast:

JAAR
KERKGEBOUW

HALFWEG-ZWANENBURG

Zaterdag 24 mei:

Tentoonstelling, oud-Hollandse spelen, uitleg orgel met uitbreidingen en orgelspel.
Zondag 25 mei:

Speciale kerkdienst m.m.v. koor, koffie met gebak, lunch en bijzonder concert.

Omdat de komende vergaderingen vooral gericht zijn op het maken van de
tentoonstelling en het jubileumboekje zal Wilma alleen indien nodig bij de volgende
vergaderingen aanwezig zijn.

Verzoek voor vrijwilligers

We zoeken voor deze 2 dagen ook nog vrijwilligers die ons willen helpen alles in
goede banen te leiden. Zoals toezicht houden bij de oud-Hollandse spelletjes, hulp
bij de lunch op zondag (onder supervisie van Heleen), bezoekers rondleiden en/of
informatie geven over het kerkgebouw als bezoekers vragen hebben, hulp aan de
balie voor koffie, thee, etc.

Opgeven kan bij de leden van de commissie.

Jubileumboekje

Om inzicht te krijgen in hoeveel belangstelling er is voor de boekjes over 100 jaar
kerkgebouw, zal er in de komende weken een inschrijflijst in de kerkzaal komen te
liggen. De prijs van het boekje is nu nog niet vastgesteld (waarschijnlijk tussen 10 en
15 euro). De definitieve prijs leest u in het Kerkblad van mei. Dan start ook de
voorintekening.

De commissieleden die zich met het boekje bezighouden (Ben, Wim en Jan) hebben
al heel wat leuke weetjes boven water gekregen. Maar er zullen ook veel foto’s van
100 jaar historie in worden opgenomen. Een aanrader wat mij betreft om in bezit te
krijgen en een eenmalige editie!

Sponsoring

In het Kerkblad van maart stond in het artikel over 100 jaar kerkgebouw een oproep
voor sponsoring van dit boekje en het jubileum. Er stond daarbij geen



rekeningnummer vermeld. Hierbij alsnog: rekening NL94 RABO 0373 7090 99 inzake
acties t.n.v. Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg onder vermelding van
jubileum. Alvast bedankt!

Doneert u € 25,-- of meer dan ontvangt u het jubileumboekje gratis.

Met vriendelijk groeten, namens de commissie 100 jaar kerkgebouw,
Leo Kranenburg

Ds B. Baljon

In het Kerkblad van maart stond een verslag van de opening van ons kerkgebouw
dat in 1925 in het Haarlems Dagblad heeft gestaan. Daarin kwam ook ds. B. Baljon
ter sprake die hier lange tijd predikant is geweest en de overgang heeft meegemaakt
van afscheid van de eerste kerk die bij de suikerfabriek stond en de opening van de
kerk in 1925. Maar wie was ds. Barent Baljon?

(Foto (zie bijschrift hieronder))
Ds. Baljon in het midden op deze foto, gemaakt tijdens de inwijding van de kerk.

Het onderstaande krantenartikel geeft enig inzicht in wie hij was.
Ds B. Baljon (Bron: Nieuwe Leidsche Courant 7 december 1936)
Ds B. Baljon, Ned. Herv. Predikant te Houtrijk en Polanen (Halfweg) heeft tegen 5
febr. a.s. om gezondheidsredenen eervol emiritaat aangevraagd bij het Prov. Kerk
bestuur van Noord-Holland.
Ds Baljon werd 23 Sept. 1877 te Rotterdam geboren en studeerde aan het
Erasmiaansch Gymnasium aldaar en aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, om in 1902
candidaat te worden in Zeeland. 5 Febr. 1905 bevestigd wijlen Prof. Dr J.M.S. Baljon
hem te Houtrijk en Polanen, in zijn eerste en eenige gemeente, waar Ds Baljon zijn
ambt aanvaardde.
Ds Baljon was lid van het Classicaal Bestuur van Haarlem, alsmede van de
vereeniging ,,Kinderzorg” in de classis Haarlem. In 1919 werd zijn gemeente
belangrijk uitgebreid door de toevoeging van het Noordelijk gedeelte van de
Haarlemmermeer. Een nieuwe kerk moest worden gebouwd en Ds Baljon mocht die
op 21 mei 1925 in gebruik nemen. Na een diensttijd van precies 32 jaar zal hij nu zijn
ambt neerleggen.

Leo Kranenburg

Pieter van Staaveren zet passie voor staal in voor onze kerk

‘Mijn eerste klus voor de Hervormde gemeente was in jaren zeventig het maken
van een stalen toegangspoort voor de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Het is
een mooi stuk werk’, vertelt Pieter van Staaveren, die met zijn 86 jaar tot de
krasse gemeenteleden behoort. Hij loopt en liep weliswaar de deur van de kerk
niet plat, ‘maar als de kerk me nodig had, was ik er.” Hiermee doelt hij op zijn
jaren als notabel, kerkvoogd, lid van de gebouwencommissie en bestuurslid
van de begraafplaats.

Om bij het begin te beginnen: Pieter van Staaveren ziet in 1939 het levenslicht. Zijn
ouders hebben een melkveebedrijf aan de Haarlemmerweg, op zo’n kilometer
afstand van Sloterdijk. De boerderij is in de jaren vijftig opgeslokt door nieuwbouw



van Geuzenveld-Slotermeer. ‘Van de oorlog heb ik niet veel meegekregen, behalve
dat ik van mijn ouders hoorde dat er wel eens koeien en konijnen verdwenen...” Zijn
vader was oorspronkelijk gereformeerd, maar is voor zijn vrouw hervormd geworden.
Pieter gaat in Amsterdam-West naar de lagere school. Daarna gaat hij naar de
ambachtsschool. ‘Ik vond het daar heel leuk, want ik had veel belangstelling voor
techniek. Vandaar ook mijn keus voor de UTS, de Uitgebreide Technische School,
vergelijkbaar met de MTS. Ik koos voor de opleiding werktuigbouw, waarbij ik een
jaar bij de Hoogovens stage heb gelopen.’

Wel leuk, maar niet voor altijd

Nadat hij zijn diploma heeft gehaald, moet hij in militaire dienst. Hij wordt opgeleid tot
monteur/chauffeur en is onder andere gelegerd in Vught en Havelte. Na 18 maanden
is de inmiddels 21-jarige Pieter weer vrij man. ‘Mijn vader vroeg me toen of ik hem
wilde helpen bij een boerenbedrijf aan de Spaarnwouderdijk. De boerderij was
onteigend vanwege de oprukkende industrie en de boer was al vertrokken. Zo ben ik
twee jaar veeboer geweest. Mooi werk, maar niet voor altijd.’

Ontmoeting op de Floriade

In 1960 leert hij op de Floriade in Rotterdam Els Lammerts kennen. Een broer van
Pieter werkt daar. De vonk slaat over en in 1964 trouwen zij. Een jaar later wordt de
eerste van hun drie dochters geboren. Inmiddels zijn Els en Pieter oma en opa van
twee kleinkinderen.

Voor zichzelf begonnen

Pieter solliciteert bij Sandering & Van Driel in Hoofddorp, een staalconstructiebedrijf.
‘Daar verdiende ik 106,30 gulden in de week en zag dat mijn baas wel heel veel
meer verdiende. Daarom dacht ik, ik ga voor mezelf beginnen! Toen heb ik een
bedrijfsruimte aan de Lindenlaan, vlak onder de Zwanenburgerdijk, gehuurd. Ik ben
met nul begonnen: er was geen gereedschap en geen voorraad ijzer. Maar met hard
werken en een beetje geluk heb ik een staalconstructiebedrijf opgebouwd en kon ik
al gauw een medewerker in dienst nemen. Op den duur had ik vier man personeel. 1k
had absoluut niet de ambitie groot te worden. We maakten staalconstructies voor
aannemers. De laatste tien jaar richtten we ons vooral op zaken als balkonhekken en
trappen in alle mogelijke uitvoeringen. Ook bijzondere opdrachten zoals zware stalen
gasdeuren voor schuilkelders in de Amsterdamse metrostations en stalen trappen
voor parkeergarages op Schiphol.’

Kennis inzetten voor de kerk

En dan onze kerk? Wat heb je daar voor kunnen betekenen? ‘Tussen 1978 en 1988
ben ik eerst twee jaar notabel geweest en twee keer vier jaar een termijn als
kerkvoogd. In die jaren heb ik mijn kennis van staalconstructies ook voor de kerk
kunnen inzetten. Bijvoorbeeld in de zeventiger jaren voor een stalen constructie
onder het nieuwe en grotere orgel en de luifel boven de preekstoel. Later, als lid van
de gebouwencommissie heb ik de architect advies mogen geven bij de berekeningen
van de staalconstructie in de uitgebouwde kerk, daar waar dragende muren zijn
verwijderd in de voormalige koffieruimte en consistorie. Bovendien maakte ik het
roestvrijstalen hek langs het schuine pad naar de ingang van de kerk en het zwarte
stalen hek waarmee we de doorgang achter de kerk kunnen afsluiten.’



Gereformeerde luidklok op kerkhof

Pieter heeft zich bovendien jarenlang ingezet als bestuurder van de begraafplaats
aan de Kerkhoflaan. Vroeger was de begraafplaats in bezit van de Hervormde
Gemeente van Houtrijk en Polanen, sinds 1979 is het een zelfstandige stichting. Bij
de afstoting van de Grote Kerk is op initiatief van Pieter de luidklok gered en hangt
de klok van 980 kilo nu in een stijlvolle stalen klokkenstoel op de begraafplaats. Een
huzarenstuk van Pieter! En de bezoekers waarderen het vertroostende geluid.

Niet serieus genomen

Een van de hoogtepunten uit zijn kerkenwerk is zijn werk in de verschillende
gebouwencommissies aan het begin van deze eeuw. ‘We waren in gesprek met de
BAM; zij zagen brood in de koop van de Grote Kerk. Plotseling verklaarde dat bedrijf
ons niet meer van dienst te kunnen zijn vanwege de negatieve fijnstofsituatie in
Halfweg.” De onderhandelingen met die bouwgigant werden gevoerd door Jan
Haverhals, Peter Mendrik en Cees van Ojik. Helaas komt Jan Haverhals te overlijden
en mag Pieter zijn taak overnemen. ‘De BAM heeft veel noten op zijn zang en wij
voelen ons niet serieus genomen.’

Als een geschenk uit de hemel

‘Dan komt via via Badhoeve Bouw in beeld. Deze veel kleinere speler doet ons een
veel mooier voorstel: zij krijgen de Grote Kerk in bezit en in ruil daarvoor renoveren
en verbouwen zij de Kleine Kerk. Dit voorstel voelt als een geschenk uit de hemel.’
Na veel overleg en tenslotte de gemeente gehoord hebbende, tekenen Badhoeve
Bouw en het bestuur van de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg het
contract. Eindelijk kunnen de bouwwerkzaamheden aan de Kleine Kerk beginnen.
Daarbij begeleidt Peter Mendrik het werk aan het interieur van de kerk en Pieter het
werk aan de buitenzijde. ‘In goed overleg met de gebouwencommissie heeft de
aannemer een mooi stukje werk afgeleverd. Wij mogen daar dankbaar voor zijn.’

Inmiddels heeft Pieter al zijn taken in de kerk
neergelegd en spelen zijn activiteiten zich samen met
Els voornamelijk af in de weelderige tuin rond hun
bungalow aan de Piersonstraat. Het maken van
wereldreizen, voorheen veelal met vliegtuig en camper,
is ten einde. ‘Ja, de camper staat te koop want we
merken dat we een stukje ouder worden.’

m Van wereldreis naar eigen tuin

Pieter van Staaveren (86) bij een van zijn stalen kunstwerken die de tuin

' sieren, gemaakt van oud staal van de Amsterdamse Munttoren, dat
ondanks de roest de tand des tijds lijkt te weerstaan. Dit kunstwerk
verbeeldt de Grote en Kleine Kerk, hoewel wankelend op een hellend vlak,
verbonden door geloof, hoop en liefde en verankerd door de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest.

Ben Broerse



Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand april

4 april Mevr. W.M. van Ojik-van Bruggen
5 april Mevr. J.E. Koehler
7 april Mevr. G.G. van Vugt-Bakker
7 april Meuvr. I.C. van Asperen
11 april Mevr. H. den Haan-Werkman
14 april Dhr. J. van Gelder
15 april Dhr. J. de Fouw
17 april Mevr. M. van Oeveren-Biesheuvel
29 april Mevr. W. de Waal-Meijer

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar
worden in de maand april

27 april Bram Bart

30 april Yara van'’t Zand,

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie

Paasmiddag 11 april 2025 — Met vallen en opstaan

Met dit thema wordt op vrijdagmiddag 11 april de jaarlijkse
paasviering voor onze oudere gemeenteleden gehouden. De
voorbereidingen zijn in volle gang. De uitnodigingen zijn bij de
gemeenteleden bezorgd. Het belooft een fijne viering te worden.
Hebt u er geen ontvangen en wilt u toch komen? Van harte
welkom. U kunt contact met ons opnemen.

De liturgie is zo goed als klaar. Hans Jutte begeleidt ons bij het
zingen van mooie liederen. Onze dominee leidt de viering.

De bijeenkomst start om 15.00 uur in onze kerk en duurt tot 17.30
uur.

U kunt zich aanmelden bij mij, graag voor 6 april.

U kunt dan meteen laten weten of u wilt worden opgehaald.

Namens het gemeentediaconaat, Heleen Broerse

Paasontbijt

Op zondag 20 april vieren we het Paasfeest.

Zoals ieder jaar beginnen we de dag met een paasontbijt in de kerkruimte. Dit
paasontbijt is een mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan iedereen kan
en mag deelnemen. Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om
het Paasfeest te vieren.

Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In
tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de doosjes
op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de ZWO-commissie
tijdens de 40-dagentijd.



Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom.
U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail, telefonisch of rechtstreeks bij mij.
Graag aanmelden voor vrijdag 18 april in verband met de boodschappen.

Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse

Kerkbalans 2025, Geef vandaag voor de kerk van morgen

De kerkrentmeesters zijn heel blij met uw toezeggingen voor de actie Kerkbalans.
Met 4 toezeggingen minder en een aantal toezeggingen die lager zijn, is er toch

€ 363,50 meer toegezegd dan vorig jaar. Vorig jaar was dit bedrag € 59.043,20.

De stand van de actie Kerkbalans 2025 is € 59.406,70. Heel hartelijk dank hiervoor.
Fijn dat u dit jaar door uw toezegging aangeeft dat onze kerk in Halfweg-Zwanenburg
u wat waard is en we zo verder mogen gaan om geloof en leven met elkaar te delen.
Dat onze kerk ook voor u een plek is die nu wat voor u betekent.

Bij deze wil ik nogmaals alle lopers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Wij
kunnen jullie hulp niet missen bij deze actie.

Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse

Lectoren gevraagd
Helaas hebben we om een verdrietige reden afscheid moeten nemen van Selma de
Fouw. Ik vond het altijd fijn haar te horen lezen.
Dat betekent dat we één lector minder hebben in onze groep. Gelukkig vangen de
leden van de groep de weggevallen zondagen op.
Mocht u of jij ook deel uit willen maken van de lectorengroep en op die manier een
bijdrage willen leveren aan de zondagse dienst? Van harte welkom.
Meld je aan bij mij. Een keer proefdraaien kan ook. Ik hoor het graag.

Heleen Broerse

Bloemen voor Eerste Paasdag

Net als vorig jaar zullen we met Pasen opnieuw het kruis in de kerk plaatsen, waar
iedereen bloemen in kan steken. Dit kan een lentebloem zijn zoals een narcis of tulp,
maar iets bloeiends of groens uit de tuin mag ook.

In de anglicaanse kerk is dit een eeuwenoude traditie, sommigen zeggen zelfs dat
het teruggaat tot de 6e eeuw.

‘ Het is een bijzonder moment om op Paasmorgen richting het kruis
te lopen met een bloem in de hand, een moment van reflectie en
bezinning.

Samen transformeren we het lege kruis tot een bloemenzee.

Wat eerst dood, duister, pijn en hopeloosheid symboliseert,
transformeert tot het symbool van de opstanding: van goedheid,
schoonheid en van nieuw leven dat dwars door alles heen breekt,
symbool van Pasen.

ds. Wilma van Rijn



Kinderdienst 40-dagentijd: In de tuin — het leven wint!

Tijdens deze 40-dagentijd, al begonnen op 5 maatrt jl., gaan we op weg naar Pasen
met verhalen waarin een tuin een belangrijke plek of een veelzeggend beeld is.

Van de prachtige tuin van Eden, die God voor de eerste mensen maakt tot aan de
nieuwe wereld. God geeft zijn band met de mensen niet op. Hij belooft dat het op een
dag weer goed komt; een dorre woestijn zal dan vol bloemen staan. En dat is nog
niet het einde: de Bijbel belooft ons in de toekomst een nieuwe wereld, die in het
boek Openbaring wordt beschreven als een schitterende plek waar leven zal zijn in
overvloed.

De verhalen zijn:

: De tuin van Eden (Genesis 2: 8-25)

: God stuurt de mensen weg uit de tuin (Genesis 3:1-24)

: De woestijn wordt als een bloeiende tuin (Jesaja 35:1-10)

: De graankorrel in de aarde (Johannes 12: 20-27)

: Jezus wordt gevangengenomen in de tuin van Getsemane (Johannes 18: 1-14)

: (Palmpasen): Jezus wordt begraven in een tuin vlak bij
Golgota (Johannes 18:38-42)

: (Pasen): De tuin met het open graf en een belofte voor de
toekomst (Johannes 20: 1, 11-18, Openbaring 22: 1-5)
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Op zondag 13 april, Palmpasen, gaan we weer
palmpasenstokken versieren. We kijken uit naar een mooi
resultaat, dat u in de kerkdienst mag bewonderen.

Namens de kinderdienst, Cora Gerritse

Franse lentekriebels met Trio Fluvio
Trio Fluvio is op zondag 13 april te gast op ons eerstvolgende
Zondagmiddagconcert. Het trio startte 25 jaar geleden en bestaat uit een pianist, een
fluitist en een altviolist. Zij spelen een programma van vrolijke lichtklassieke muziek
rond het thema Tour de France. En dan niet het wielerspektakel maar de Franse
muziekcultuur. Met enkele stukken uit het jubileumprogramma van het trio uit
Purmerend.

In de komende Kerkbrieven leest u meer over Trio Fluvio en het programma dat zij
op 13 april in onze kerk gaat brengen. Noteert u de datum in uw agenda? De entree
bedraagt 10 euro inclusief drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar betalen
geen toegang. Aanvang van het concert om 14.30 uur.

P.S. Bent u slecht ter been? Bel me dan even en we regelen uw vervoer.

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse



Rondwandeling 1 maart
Met ons zevenen zijn we om 9.00 uur op weg gegaan naar het Groenendaalse bos
en daar werden we vrijwel bij de ingang
opgewacht door een vrolijk roffelende

specht hoog boven ons in de boomtop.

We liepen heerlijk door het bos en overal
om ons heen sneeuwklokjes. Duizenden
sneeuwklokjes om precies te zijn. Het
weer liet zich ook van zijn beste kant
zien: zonnig en geen wind.

Halverwege onze wandeling staken we
over naar Leyduin waar we getrakteerd
werden op koffie met appelgebak.

We vervolgden onze route door park Leyduin en kwamen 0og in 00g te staan met

Belvédere. Belvédére is een uitzichtkoepel die (volgens de infopaal) al gebouwd is

voor 1798 en toen uitkeek over de Noordzee en het water van het Haarlemmermeer.
' w1w Het gebouw was opgetrokken in de gotiserende stijl. Lange

tijd raakte het in verval en na de restauratie in 2015 kan het

gebouw weer veilig worden betreden.

Na ons uitstapje naar Leyduin vervolgden we onze weg en

via Kadijk en een gedeelte van De Glip liepen we langs de

Ringvaart terug naar het wandelbos Groenendaal en de

auto.

Kadijk heeft leuke kleine en oude huisjes.

Aangezien het een wat kortere wandeling was besloten we

direct naar huis te gaan en niet te blijven lunchen. We

hadden per slot van rekening toch ook een stuk appeltaart

op.

Het was een prachtige en gevarieerde wandeling.

De volgende wandeling is op 5 april a.s. Aanmelden kan tot donderdag 3 april bij
Marijke Nuis..

Annelies Klokman

Over een (nieuwe) vrijwilliger op ons kerkelijk erf

De inzet van vrijwilligers is van grote waarde voor onze Protestantse gemeente.
Gelukkig zijn er steeds weer vrijwilligers die een taak willen oppakken en er daarmee
voor willen zorgen dat het kerkelijk werk ook in de toekomst kan worden voortgezet.
Er ligt ook een taak die zich nogal richt op het verleden en daarover hebt u in het
Kerkblad van oktober 2024 uitgebreid kunnen lezen, namelijk het archiefwerk.



Na mijn taak als kerkrentmeester raakte ik daar jaren geleden bij betrokken en in de
loop van dit jaar hoop ik, na het bereiken van de 85-jarige leeftijd, deze taak over te
dragen.

Wim Smit en ik zijn erg blij met het feit dat Jan Monster opgewekt heeft gereageerd
op onze uitnodiging om dit werk te gaan doen en mijn taak in de loop van dit jaar
over te nemen.

We kennen Jan als een gemeentelid dat nauwgezet vele taken in de afgelopen jaren
heeft vervuld en dat zal ongetwijfeld ook als archivaris het geval zijn.

Ik wens Jan en Wim veel succes en voldoening in de uitvoering van deze taak.

Jan de Waal

MIDDAGCONCERT
TRIO FLUVIO

PIANO FLUIT VIOOL
ROMANTISCHE MUZIEK ROND
HET VROLIJKE THEMA ‘TOUR DE FRANCE’

PROTESTANTSE KERK
HALFWEG-ZWANENBURG

ZONDAG 13 APRIL

Aanvang 14.30 uur - Kerk open 14.00 uur - Toegang € 10 - Kinderen t/m 12 jaar gratis

HOEK PRINS HENDRIKKADE JULIANASTRAAT IN HALFWEG
) ZONDAGMIDDAGCONCERTEN HALFWEG



