
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 
Zondag, 28 juli 2024    10.00 uur          nr. 1872 

 

Voorganger   : ds. A. Molendijk uit Heemstede 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

Diaken van dienst  : Bas Monster 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Petra Meijer-Mendrik 

 Oppas- en Kinderdienst : Cora Gerritse 

 Collecten    : Diaconie / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 
•    Orgelspel 

• We zingen het lied van de maand Lied 392   

 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

•   Lied 217: 1, 2 en 3 

• Bemoediging en Groet 

• Gebed om ontferming 

•   Glorialied: Lied 217: 4 en 5 

 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing: Psalm 37, 1 - 17  

•   Lied 904: 1, 4 en 5 

• Tweede Lezing: Lucas 6, 27 - 32 

•   Lied 537: 3 en 4 

• Overdenking 

•    Orgelspel  

•   Lied 910: 1, 2 en 4  

 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging 

   De kinderen komen terug in de dienst 

Kinderlied:  Daar komt een nieuwe koning aan 

https://vimeo.com/420286892 

  Daar komt de nieuwe koning aan 

  Dus blaas nu hard op de trompetten! 

  Laat hem gaan zitten op de troon 

  en juich voor koning Salomo 

  en blaas nu hard op de trompetten! 

 

 

 

De heer zegt: luister goed naar mij, 

dit is nu voortaan jullie koning!  

Een  vorst die op een ezels rijdt.  

Dus zing en speel trompet en fluit. 

Dit is nu voortaan jullie koning! 



  

 

GEZEGEND OP WEG 

•   Lied 422 

• Zegen (Beantwoord gezongen Amen 431B)  

•    Orgelspel. 

************************************************************ 

 

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij: 

Mw. J. Eijken-van Andel, Irenestraat  

Mw. E. Tavenier-Breedveld, Beatrixstraat, (i.v.m. haar 80e verjaardag in mei)  

 

Bedankt 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en felicitaties die ik mocht ontvangen 

voor mijn verjaardag. 

Vriendelijke groet, Gerda de Vente 

 

Bedankt 

Afgelopen zondag  brachten Gea en Leo Kranenburg ons een vrolijk boeket . 

We hebben  gezellig met elkaar koffie gedronken . 

Hartelijk dank voor de aandacht en de mooie bloemen. 

Cees en Marian van Oeveren. 

 

Koffie-ochtend 

De koffie inloop is op donderdag 1 augustus vanaf 10 uur bij Mieke Sikkel 

op de Zwanenburgerdijk 431 tel 020 4976398. 
     Gré Gijzen 

 

Verhuisbericht 

Constantijn Sikkel is 22 juli vanuit Haarlem terug verhuisd naar Eigen 

Haard op de Sparrenlaan 1 te Zwanenburg. We zijn blij dat Mieke en 

Constantijn een stuk dichter bij elkaar kunnen wonen en wensen Constantijn 

een goede tijd toe in Eigen Haard. 

Ds Wilma van Rijn 
 

Zangdienst 

Vanavond zangdienst bij ons in de kerk om 19.30 uur. Iedereen is van Harte 

Welkom! 

    Hans Jütte en Wilma van Rijn 
 

 

Mededeling zitplaatsen 

In onze kerk zijn er een aantal gemeenteleden met oogproblemen. We 

hebben naar manieren gezocht om de gezongen liederen ook voor hen op 

een leesbare manier aan te bieden.  

Waarschijnlijk hebben we een goede oplossing gevonden. Vanaf deze 

zondag reserveren we 4 stoelen voor de beamertafel. Op een laag tafeltje 

komt een computerscherm, zodat de beamerbeelden voor hen via dit 

beeldscherm te zien zijn. 

Hierdoor zijn er, vanaf nu, op deze plek dus gereserveerde plaatsen. En de rij 

ervoor is korter, omdat er een tafeltje met een scherm komt te staan. 

Als u regelmatig op deze plek zit, hopen we dat u op een andere locatie in de 

kerkzaal weer een nieuwe vaste plek kunt vinden. 

    Alvast bedankt voor uw medewerking, Cora Gerritse 
 

Collecte opbrengsten 

Collecte van 30 juni: - KiA Moldavië € 108,80;  - Kerk € 86,70 

Collecte van   7 juli: - Diaconie € 66,65; - Pastoraat € 74,50 

Collecte van 14 juli: - Diaconie € 91,50; - Kerk        € 77,70 

Collecte van 21 juli: - Diaconie € 50,45; - Kerk        € 57,50 
 

Agenda voor de komende week 

Dinsdag 30-07 10.00 uur Commissie Eredienst 

Zondag 04-08 10.00 uur ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
 QR-code Diaconie  QR-code Kerk 

        
 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kerkbrieven in augustus zullen door Cora Gerritse worden samengesteld. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 
 

 
 

 

Zingen in de Zomer 
 

 
Protestantse gemeente 

te 
Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

 
 

 

 
Zondag, 28 juli 2024    19.30 uur 

 

Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

 

 

Woord van welkom  

 

Goed beginnen 

Lied 601: 1, 2 en 3 Licht dat ons aanstoot  

Dienstboek 1, 3 en 4  Behoed en bewaar jij ons 

Lied 982: 1, 2 en 3 In de bloembol  

 

Toekomst 

Lied 802: 1, 3 en 4  Door de wereld 

Lied 756: 1, 2, 4 en 5  Laat komen, Heer uw Rijk 

 

Maak mij een instrument van uw vrede ~  toegeschreven  

aan Franciscus van Assisi 

 

Maak mij een instrument van Uw vrede.  

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  

laat mij vergeven wie mij beledigde,  

laat mij verzoenen wie in onmin leven,  

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  

 

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  

niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  

niet bemind te worden, maar te beminnen.  

 

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  

door te verliezen, dat men vindt  

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen 

 



  

 

 

Lofprijzing 

Lied 103c: 1, 2 en 4 Loof de koning heel mijn wezen 

Gezang 257: 1  Halleluja eeuwig dank en ere 

Lied 150a: 1 t/m 4 Geprezen zij God 

 

Orgelspel 

Nun danket alle Gott, Sigfried Karg-Elert (1879-1933). 

 

Troost 

Lied 835: 1 t/m 4 Jezus ga ons voor 

ELB 223: 1, 2 en 5 (JdH53) Ga niet alleen door ‘t leven 

Lied 969: 1 t/m 4 In Christus is Noch west Noch oost 

 

Gebed ~ Andries Goovaart 

 

Zegen ons met uw stilte, 

dat de drukte in ons zwijgt. 

geef ons vrede met wat onaf is, 

en plezier in wat geklaard is; 

bewaar het licht in de nacht 

dat wij ons toevertrouwen aan de slaap, 

als U over ons waakt.  

 

Slotliederen  

Lied 1005: 1, 2, 3 en 5 Christus ons licht 

HH 472: 1 en 2 Ga nu heen in vrede 

Lied 416: 1 t/m 4 Ga met God 

 

Zegenbede  

 

Avondlied 

Lied 248: 1 t/m 4   De dag door uwe gunst ontvangen 

 

Orgelspel  

Toccata uit Suite Gothique Léon Boëllmann (1862-1897). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


