
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 
Zondag, 1 september 2024  10.00 uur       nr. 1877 

 

Voorganger   : Mw. ds. T. de Vries-Meijer, Overveen 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

Diaken van dienst  : Dina van de Werff 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Jan Adolf 

 Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- en Kinderdienst : Cora Gerritse 

 Collecten    : Diaconie / Missionair 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 
•    Orgelspel   Andantino, César Franck (1822-1890) 

Lied van de maand: Lied 1013  

 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

•   Lied 210 vers 1 en 2 

• Bemoediging en Groet 

•   Lied 210 vers 3 

 

• Gebed om ontferming omlijst door Lied 281 vers 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 10. 

 

We beginnen ons gebed met het zingen van vers 1 van lied 281. 

We wisselen ons gebed af met het zingen van verzen van lied 281. 

Na eerste ‘daarom bidden wij zingend’ Lied 281 vers 2 

Na tweede ‘daarom bidden wij zingend’ Lied 281 vers 3 

Na derde ‘daarom bidden wij zingend’ Lied 281 vers 4 

Hierna zingen we van hetzelfde lied de coupletten 6, 7, 8 en 10. 

 

• Leefregel: Psalm 34: 12-17 

•   Glorialied: Lied 150 vers 1 en 2 

 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing:  Zacharia 8: 4-8, 20-23 

•   Lied 313 vers 1 

• Tweede Lezing:  Marcus 8: 22-26 

•   Lied 146 vers 1 en 4 

• Overdenking 

•  Orgelspel    Deel 1 Triosonate BWV 525, Joh. Seb. Bach (1685-1750) 

•   Lied 146c vers 1, 3 en 6 

 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 



  

 

• Collecte aankondiging 

   De kinderen komen terug in de dienst 

       We zingen een kinderlied: Hemelhoog 396  ‘Kijk eens om je heen’ 

 

GEZEGEND OP WEG 

•   Lied 909 vers 1, 2 en 3 

• Zegen   Beantwoord gezongen Amen 431B 

•   Orgelspel   Fantasie en fuga Ps.72:11, Jan Zwart (1877-1937). 

 

 
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 

Mw. C. Kranstauber, Houtrijkstraat, i.v.m. haar 90e verjaardag  

Mw. A. Haverhals-Kramer, Dennenlaan (Denver) 
 

Medeleven 

Elsje Tavenier-Breedveld ligt nog steeds in het ziekenhuis na een val thuis. 

Het herstel gaat beter dan verwacht. Op dit moment verblijft ze nog in het 

ziekenhuis tot er plek is in een verzorgingshuis om daar verder te herstellen.  

Ds. Wilma van Rijn 
 

Bedankt! 

Wij vonden het erg leuk om, uit handen van Janneke Stoffels, namens de 

kerk een mooi boeket te mogen ontvangen voor onze 40-jarige 

huwelijksdag. Dank voor deze verrassing! 

Hartelijke groet van Luuk en Mieke Mandemaker 
 

Bedankt 

Bij het bereiken van de leeftijd van 80 jaar kreeg ik een prachtig boeket bloemen 

van onze gemeente. 

Hartelijk bedankt daarvoor!    Leen van Beem 

 

In memoria  

Hansje Leene 

We hebben met elkaar te delen dat woensdag 21 augustus 2024 Johanna 

Leene-Colpa onverwacht is overleden op 86-jarige leeftijd.  

Hansje was een markante, geïnteresseerde en meelevende vrouw. Ze hield 

van de natuur, waar ze vaak te vinden was. Te voet of op de fiets. Ook 

stuurde ze vaak haar natuurfoto’s naar mensen die steun konden gebruiken. 

 

 

Op de rouwkaart stond de tekst: Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, 

met in hun hart de wegen naar U.  

Op donderdag 29 augustus is er gedankt voor haar leven en afscheid van 

haar genomen in de Nassaukerk te Amsterdam.  

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Hansjes kinderen, kleinkinderen 

en iedereen die van haar heeft gehouden. Wij wensen hen Gods liefde en 

troost toe.  

 

Greet Versluis-Hoekstra 

Ook hebben we het verdrietige bericht gekregen dat donderdag 29 augustus 

Grietje Versluis-Hoekstra is overleden op 77-jarige leeftijd.  

Donderdag 5 september om 12:00 zal er gedankt worden voor haar leven en 

afscheid van haar genomen worden in de protestantse kerk te Halfweg-

Zwanenburg.  

We wensen de familie veel sterkte toe deze week, en kracht en liefde van de 

Eeuwige God.  
 

Collectebonnen Bij deze wil ik doorgeven, dat ik van 6 september tot en met 29 

september op vakantie ben. Graag voor 6 september doorgeven als u 

collectebonnen nodig heeft. Vriendelijke groeten, Hanny de Boer 

 

Collecte Missionair werk: Nederland Pioniersplekken 

Nieuwe vormen van kerk-zijn Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en 

andere vormen van kerk-zijn. Dat zijn nieuwe plekken waar mensen de 

liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt 

initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in 

bestaande kerken komen, of die zich richten op regio's waar de kerk 

kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere 

generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij 

activiteiten. Via het programma Missionair Werk ondersteunt de 

Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de 

collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 

Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk september. Hartelijk dank. 

 

Inloop Koffiedrinken 

Inloop Koffiedrinken is op donderdag 5 september vanaf 10 uur bij Iet 

Agterhof aan de Zwanenburgerdijk 

Met vriendelijke groeten, Gré Gijzen 
 



  

 

We gaan beginnen! 

Het nieuwe seizoen van Zondagmiddagconcerten in onze kerk gaat 22 

september van start met een optreden van Duo Dufonte. Dit is een harp/fluit 

duo bestaande uit Hedwig Brieffies op de harp en Iara de Carvalho Perillo 

op de fluit. Het duo streeft ernaar de verborgen schatten van Nederlandse 

muzikale composities, zowel oud als nieuw, te ontdekken en op het podium 

ten gehore te brengen.  

Door een verscheidenheid aan stijlen en invloeden in hun uitvoeringen te 

integreren, streven ze ernaar een breed publiek aan te spreken, terwijl ze 

toch trouw blijven aan hun toewijding aan Nederlandse muziek. Zij brengen 

juweeltjes van Nederlandse componisten zoals Lex van Delden, Joseph 

Jongen (uit België), Hendrik Andriessen en Marius Flothuis.  Maar Duo 

Dufonte speelt ook bekende werken, bijvoorbeeld van Fauré, Piazzolla, 

Bach, Debussy, Chopin en Bozza.  

Het concert is op zondagmiddag 22 september, aanvang 14.30 uur. De entree 

bedraagt 10 euro inclusief drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar 

hebben vrij entree. Dit optreden mag u niet missen. Van harte welkom.  

Ben Broerse 

 
Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 15 september.  

Op zondag 15 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. De kerkenraad wil deze 

dag ook gebruiken om na de dienst een maaltijd met elkaar te gebruiken. We 

denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie.  

U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. 

We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of kopen, 

zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten? 

U kunt zich aanmelden bij mij via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk. U 

hoort dan later wat u voor de lunch kunt meebrengen. Ook als u niets kunt 

voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende zijn. 

We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 

Heleen Broerse, 020-4976137 / 06-34871273 / heleenbroerse@gmail.com 

 
Agenda voor de komende week 

Maandag 02-09 09.30 uur     Schoonmaakploeg 

Woensdag  04-09 14.00 uur InterNos 

Zondag  08-09 10.00 uur   mw. ds. M. Reinders, Amsterdam 

 

 

 

 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
 QR-code Diaconie  QR-code Kerk 

        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duo Dufonte 
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Lied van de Maand 

Het lied van de maand september is 1013: Als alle mensen vogels dromen. 

Dit lied werd voor het eerst gepubliceerd in het werkcahier Vieringen met 

kinderen in 1975 en is geschreven door Jan Jetse Bol. Zijn uitgangspunt was 

liederen maken die gezongen konden worden door kinderen, maar die ook 

volwassenen zonder problemen konden zingen.  

Wanneer zal het vrede zijn? Het is iets wat veel mensen in meer of mindere 

mate bezighoudt. Dit lied stelt die vraag centraal. Wat moet er eigenlijk 

gebeuren, wat wordt er van ons verwacht om die vrede ook werkelijk waar 

te maken? Dit lied is geschreven voor mensen die willen dromen dat onze 

wereld en de mensen anders kunnen zijn. In september geven we stem aan 

die droom door dit lied wekelijks te zingen.  

ds. Wilma van Rijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.  

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

 

 

 
 

 

 

Lied 1013: Als alle mensen vogels dromen 
 

1 Als alle mensen vogels dromen 

   met witte veren van satijn 

   of volgeladen appelbomen 

   zal er dan al vrede zijn? 
 

2 Als alle mensen zich vermaken 

   met dansen op een open plein, 

   als alle mensen oorlog staken, 

   zal er dan al vrede zijn? 
 

3 Als alle mensen huizen bouwen 

   met bloementuinen en jasmijn 

   en als ze vol zijn van vertrouwen, 

   zal er dan al vrede zijn? 
 

4 Als alle mensen God begroeten 

   en samen delen brood en wijn, 

   als alle mensen Jezus roepen, 

   zal er dan al vrede zijn? 
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