
  

 

 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
2e zondag van de herfst 

 

Zondag, 29 september 2024  10.00 uur       nr. 1881 
 

Voorganger   : Ds. C.J.P. Ofman, Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Grietje Monster 

Diaken van dienst  : Bas Monster 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer / Geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

 Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- en Kinderdienst : Gea Kranenburg 

 Collecten    : Diaconie / Missionair werk Nederland 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 
•    Orgelspel 

• Lied van de maand:  Lied 1013    Als alle mensen vogels dromen 

 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

•   Lied 121: 1 en 3    Ik sla mijn ogen op en zie 

• Bemoediging en Groet 

•   Lied 121: 4     De Heer zal u steeds gadeslaan 

• Gebed om ontferming  

•   Glorialied: Lied 705    Ere zij aan God de Vader 

 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing: Numeri 11, 24-29  

•   Lied 316     Het Woord dat u ten leven riep 

• Tweede Lezing: Marcus 9, 38-50 

•   Lied 1014      Geef vrede door van hand tot hand 
 

• Overdenking 
 

•    Orgelspel  

•   Lied 838     O grote God die liefde zijt 

 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

• Collecte aankondiging 

•  De kinderen komen terug in de dienst 

           We luisteren naar het kinderlied: Wereldplan 

                      https://www.youtube.com/watch?v=knSbEZLstVY 
 

GEZEGEND OP WEG 

•   Lied 422    Laat de woorden die we hoorden 

• Zegen   (Beantwoord gezongen Amen, Lied 431B)  

•    Orgelspel. 

https://www.youtube.com/watch?v=knSbEZLstVY


  

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 

Dhr. en mw. Bakker-de Vente, Kanaalweg, i.v.m. hun 45-jarig huwelijk 

 

Bedankt 

Hartelijk bedankt voor het mooie boeket van de kerk en de kaart met lieve 

wensen die werden gebracht ter ere van mijn 99e verjaardag door Tineke en 

Bas. Ook voor de vele felicitatie kaarten en telefoontjes wil ik u allen heel 

hartelijk bedanken. Het deed me goed dat zo velen aan me gedacht hebben. 

Met vriendelijke groet,  J. Malipaard. 

 

Koffieochtend 

Koffiedrinken donderdag 3 oktober  vanaf 10 uur bij Bep Mandemaker,  

Dr Baumannplein 8 in Halfweg: tel 020 4976090’ 

Met vriendelijke groeten Gré Gijzen 

 

Missionair werk (Nederland): De kerk zoekt jongeren op 

Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is 

samen met jongere generaties optrekken op het gebied van 

zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat jongeren 

een kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar de jongeren zijn. 

Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en 

Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar 

ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, 

hoop en liefde zijn.  

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk 

missionaire activiteiten in het hele land, zoals het opzoeken van jonge 

zinzoekers. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 

0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk september 29. 

 

Hoofddorpse Raad van Kerken: Luisteren naar Palestijnse literatuur 

‘Taal doet ertoe’: onder dat motto zijn er vier avonden om op een andere 

manier naar Palestijnen en Israëli’s te luisteren. In het Nederlandse nieuws 

heten Palestijnen vaak ‘terroristen’, maar wat hebben ze te zéggen? En wie 

luistert daarnaar?  In een serie avonden probeert de Hoofddorpse Raad van  

Kerken te luisteren en kijken naar de woorden en beelden die mensen in 

Palestina en Israël gebruiken, ook als ze over elkaar praten. 

De eerste avond gaat over Palestijnse literatuur. In Nederland verschijnen  

 

 

het laatste jaar steeds vaker Palestijnse romans en gedichten. Daar is tot nu 

toe weinig van bekend. Marianne Dagevos, initiatiefnemer van Podium voor 

Palestina, podiumvoorpalestina.nl, laat Nederlandse lezers ermee 

kennismaken. Ze laat verschillende tekstfragmenten horen en geeft leestips 

om verder te lezen. Deze avond vindt plaats in De Ark, Muiderbos 36 in 

Hoofddorp op woensdag 9 oktober om 20.00 uur. De avond wordt begeleid 

door Leo Mesman. 

Op de tweede avond wordt het boekje ‘Brief in de nacht’ van de Joodse 

schrijfster Chaja Polak besproken. Zij pleit ervoor dat én Israëli’s én 

Palestijnen én wij in Nederland de talloze ‘verhalen van vriend en vijand’ 

gaan beluisteren en dat doen met empathie en begrip. Alleen zo kan de ware 

angel uit de strijd tussen Israëli’s en Palestijnen getrokken worden, is haar 

overtuiging. Deze avond is op woensdag 20 november, ook om 20.00 uur in 

De Ark.  Opgeven bij cultuurindeark@pghoofddorp.nl    

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag  02-10 14.00 uur InterNos 

Zondag  06-10 10.30 uur Mw. ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
 QR-code Diaconie  QR-code Kerk 

        
 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.  

In oktober en de 1ste zondag in nov. zal Cora Gerritse de kerkbrief samenstellen. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   
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