
  

 

 
 

KERKBRIEF 
    Oecumenische dienst 

 

 
Zondag, 6 oktober 2024    10.30 uur          nr. 1882 

 

Voorganger   : ds. Wilma van Rijn - Fennell  

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

Diaken van dienst  : Bas Berger 

 Organist   : Hans Jütte 

 Muzikale medewerking : St. Caecilia en InterNos 

       o.l.v. Mary Singer 

 Beamer / Geluid en beeld : Robert Fennell 

 Lector    : Gerda Adolf en Jose Pijnacker 

 Oppas- en Kinderdienst : Cora Gerritse 

 Collecte    : Raad van Kerken 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

Thema: Bij de beesten af 
 

Orgelspel 

 

Lied: NLB 1013 1, 2, 3 Als alle mensen vogels dromen 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

 

BEGINNEN 

      We gaan staan 

Openingslied NLB67a: 1, 2, 3 Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer  
 
Bemoediging en Groet  

      We gaan zitten  

 

Woord van welkom  
 
Kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

Kyriegebed met acclamatie door koor 

 

Glorialied: NLB 783 Voor mij is geluk  

 
LEZEN 

Eerste lezing: ‘Vliegen als een vogel’ ~  Dick A. Werner  

 

Ik wil vliegen als een vogel 

vrij zijn in de grote, open lucht 

ik wil weer opnieuw gaan leven. 
 
Boven de wolken van de tijd 

in de vrije adem zweven 

Ik wil vliegen als een vogel 

op weg naar dat grote warme land 

waar de harten sneller kloppen. 



  

 

Onbelemmerd vrij van zorgen 

met de toekomst in de hand 

vliegen 

tot het niet meer licht is 

en ik niet meer vliegen kan. 
 

Lied: Leer mij uw weg o Heer  1, 2      

 

1 Leer mij Uw weg, o Heer', 

leer mij Uw weg. 

Schenk van Uw kracht mij meer, 

leer mij Uw weg. 

Houd mij in evenwicht, 

dat 'k voor Uw aangezicht, 

wandel in 't volle licht, 

leer mij Uw weg. 

 

2 Als vrees soms 't hart benauwt, 

leer mij Uw weg. 

Als zorg mijn dank verflauwt, 

leer mij Uw weg. 

Help mij in vreugd en pijn, 

noodweer of zonneschijn 

steeds blij in U te zijn, 

leer mij Uw weg. 

 
 
Tweede Lezing: Matteus 6: 26-30 

 
Lied: GVL567B 1, 2, 3, 5 Zolang er mensen zijn op aarde  

 

Overdenking   

 

Orgelspel: Andante religioso, uit sonate nr. IV Opus 65,  

Felix Mendelsohn Bartholdy (1809-1847) 

 
Koorzang: Zingt jubilate  

 

 

Lied: 103e Bless the Lord my soul 

                                      
DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed 

 

Gezongen Onze Vader  
 

1. Vader, die in de hemel zijt,  

al zijn wij uw weg soms kwijt 

laat ons niet alleen maar  

maar reik uw hand aan iedereen.  
 
Refr. Al zijn wij hier op aard, uw liefde soms niet waard, 

wil toch voor ons steeds  blijven zorgen, 

geef ons een nieuwe morgen.  

 

2. Vader geef ons daag’lijks brood, 

maak ons vrij van pijn en nood, 

toon aan ons al wat leeft 

uw liefde die het leven geeft.  

Refr. 

 

3. Vader die weet wat in ons leeft, 

u, die onze schuld vergeeft. 

Blijf ons steeds nabij.  

Wees onze gids dat vragen wij.  

 

Aandacht voor de collecte  

 

Kinderen komen terug      

Kinderlied: Who is the king of the jungle (beamer) 

 

GEZEGEND OP WEG 

      We gaan staan  

Slotlied: 1, 2, 3, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn  

 

 Zegen   

           Orgelspel: Toccata & Fuga, BWV 565,  

Joh. Seb. Bach (1685-1750) 



  

 
 
De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij: 

Dhr. L. van Andel, Kerspel  

Mevr. Bouman, IJweg 
 

Meeleven 

Leen van Andel is gevallen en heeft daarbij zijn heup gekneusd. Het herstel 

gaat helaas niet zo vlug als verwacht. Hij is dus voorlopig nog even aan huis 

gebonden. We wensen Leen veel beterschap toe en hopen dat hij snel weer 

op zondag naar de kerk kan komen.  

Ds. Wilma van Rijn 

 

Bedankt 

Ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijksjubileum kregen we zoveel lieve 

reacties in de vorm van persoonlijke felicitaties, kaartjes met mooie wensen 

erop, en dan ook nog de bloemen van de kerk. Het was hartverwarmend en 

het heeft ons goed gedaan.  

Hartelijk dank allemaal, Leo en Ria Bakker 
 
 

ZWANENBURG – HALFWEG GEDENKT 2024     “Lichtjesavond” 

Ook dit jaar willen we de avond  “ZWANENBURG HALFWEG GEDENKT” 

weer organiseren.  

Deze herdenking vindt dit jaar plaats op VRIJDAG 18 OKTOBER van 19–21 

uur op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan voor de gezamenlijke 

herdenking van overleden dierbaren, ook wanneer deze elders hun laatste 

rustplaats kregen.  

Verschillende activiteiten vinden plaats en de algehele stemming wordt door 

de sfeervolle verlichting ondersteund. Zo zijn er onder andere de brandende 

drijflichtjes, zelf te beschrijven herinneringshartjes, verder hangen er 

gedichten, tekeningen en wordt er passende muziek ten gehore gebracht. 

Mogelijk is er ook weer een spontane solozang te beluisteren.  

Voor kinderen is deze avond zeer geschikt om samen hun herinneringen te 

beleven en hun gevoelens door middel van een activiteit te kunnen uiten. 

Een ieder, groot of klein, is van harte welkom. 

J. van Gelder Stichting Begraafplaats Houtrijk en Polanen 

 

 

 

 

 

Hoofddorpse Raad van Kerken: Luisteren naar Palestijnse literatuur 

‘Taal doet ertoe’: onder dat motto zijn er vier avonden om op een andere 

manier naar Palestijnen en Israëli’s te luisteren.  

In het Nederlandse nieuws heten Palestijnen vaak ‘terroristen’, maar wat 

hebben ze te zéggen? En wie luistert daarnaar? In een serie avonden probeert 

de Hoofddorpse Raad van Kerken te luisteren en kijken naar de woorden en 

beelden die mensen in Palestina en Israël gebruiken, ook als ze over elkaar 

praten. 

De eerste avond gaat over Palestijnse literatuur. In Nederland verschijnen 

het laatste jaar steeds vaker Palestijnse romans en gedichten. Daar is tot nu 

toe weinig van bekend. Marianne Dagevos, initiatiefnemer van Podium voor 

Palestina, podiumvoorpalestina.nl, laat Nederlandse lezers ermee 

kennismaken. Ze laat verschillende tekstfragmenten horen en geeft leestips 

om verder te lezen. Deze avond vindt plaats in De Ark, Muiderbos 36 in 

Hoofddorp op woensdag 9 oktober om 20.00 uur. De avond wordt begeleid 

door Leo Mesman. 

Op de tweede avond wordt het boekje ‘Brief in de nacht’ van de Joodse 

schrijfster Chaja Polak besproken. Zij pleit ervoor dat én Israëli’s én 

Palestijnen én wij in Nederland de talloze ‘verhalen van vriend en vijand’ 

gaan beluisteren en dat doen met empathie en begrip. Alleen zo kan de ware 

angel uit de strijd tussen Israëli’s en Palestijnen getrokken worden, is haar 

overtuiging. Deze avond is op woensdag 20 november, ook om 20.00 uur in 

De Ark.  Opgeven bij cultuurindeark@pghoofddorp.nl    

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 09-10 14.00 uur  Verjaardagsfeestje 75+ jarigen 

Vrijdag 11-10 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 13-10 10.00 uur  ds. Leon Rasser, Amsterdam 
                                                      

 
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   
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