KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Protestantse Kerk

Zondag, 13 oktober 2024 10.00 uur nr. 1883
Voorganger : Ds. Leon Rasser, Amsterdam
Ouderling van dienst : Cora Gerritse

Diaken van dienst : Itie Joosse

Organist : Dick Meijer

Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Jan Adolf

Lector : Grietje Monster

Oppas- en Kinderdienst : Renske Jonker-Vrooland
Collecten : NBG / Kerk

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u
online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken
van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Orgelspel
LIED VAN DE MAAND
Lied 325: 1, 2, 3 Dat woord, waarin ons richting werd gegeven

BEGINNEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 116: 1en 3 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Bemoediging en Groet
Lied 116: 7
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 906: 1, 2 en 3 God is tegenwoordig

LEZEN
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Eerste lezing: Deuteronomium 15:1-11
Lied 320: 1 Wie oren om te horen heeft
Tweede lezing: Marcus 10: 17 - 23
Lied 339a U komt de lof toe, U het gezang

Overdenking
Lied 906: 4,5en 6

DELEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte aankondiging

De kinderen komen terug in de dienst
We luisteren naar het kinderlied: 1k was hongerig en jij gaf mij te eten.
https://www.youtube.com/watch?v=jyk3L xmFa-E

GEZEGEND OP WEG

Lied 467 (Liedboek der Kerken 1973) O eew 'ge Vader, sterk in macht
1 O eeuw'ge Vader, sterk in macht, de hem gestelde perken aan,
wiens arm betoomt der baren kracht, o wil verhoren onze bee

die wijst de grond'looz' oceaan voor hen die zijn in nood op zee!


https://www.youtube.com/watch?v=jyk3LxmFa-E

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,

die onder 't stormen rustig sliep

en wandeld' over 't schuimend diep,

o wil verhoren onze bee

voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.

O wil verhoren onze bee

voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee

en red ze van 't geweld der zee,

dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Zegen (Beantwoord gezongen Amen, Lied 431B)
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij:
Dhr. O. van Vugt, IJweg, i.v.m. zijn 80e verjaardag
Mevr. Bep Mels, Troelstralaan

Meeleven

Cor Kranstauber heeft aan het begin van deze week waarschijnlijk een
kleine tia gehad. Hij ligt in het ziekenhuis maar maakt het naar omstandig-
heden goed. Zodra hij voldoende is aangesterkt mag hij weer naar huis.
Wilt u een kaartje sturen? Dan graag naar het huisadres: Houtrijkstraat 24,
1165 LL Halfweg. We wensen Cor beterschap toe.

Ds. Wilma van Rijn

Bijbelgespreksgroep

In verband met een andere vergadering, is de bijbelgespreksgroep een weekje
eerder. Op 22 oktober komen we weer bij elkaar om de bijbeltekst van Dankdag te
lezen en bespreken. Het is een mooie manier om met elkaar over het geloofsleven
te spreken. Wat valt ons op? Wat vinden we inspirerend (of juist niet)? Waar kan de
overdenking over gaan?

U bent 22 oktober om 10:00 uur welkom aan de Polanenstraat 1.

We lezen Marcus 4:26-34. Ds. Wilma van Rijn

Dienst in de koffieruimte

Net als de afgelopen 2 winterperiodes houden we vanaf vandaag de zondagse
dienst in de koffieruimte. Het is misschien weer even wennen, maar we kunnen
op deze manier energiekosten besparen en beter zorgen voor warmte tijdens de
dienst. Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse

De collectes hebben opgebracht

15 sept: - KiA Werelddiaconaat € 125,00 - Kerk €108,15
22 sept: - KiA Zending € 60,00 - Kerk € 41,50
29 sept: - Diaconie € 89,80 - Missionair € 82,65
6 okt: - Raad van Kerken € 226,00

ZWANENBURG — HALFWEG GEDENKT 2024 “Lichtjesavond”

Ook dit jaar willen we de avond “ZWANENBURG HALFWEG GEDENKT”
weer organiseren.

Deze herdenking vindt dit jaar plaats op VRIJDAG 18 OKTOBER van 19-21
uur op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan voor de gezamenlijke herdenking
van overleden dierbaren, ook wanneer deze elders hun laatste rustplaats kregen.
Verschillende activiteiten vinden plaats en de algehele stemming wordt door de
sfeervolle verlichting ondersteund. Zo zijn er onder andere de brandende
drijflichtjes, zelf te beschrijven herinneringshartjes, verder hangen er gedichten,
tekeningen en wordt er passende muziek ten gehore gebracht. Mogelijk is er ook
weer een spontane solozang te beluisteren. VVoor kinderen is deze avond zeer
geschikt om samen hun herinneringen te beleven en hun gevoelens door middel
van een activiteit te kunnen uiten. Een ieder, groot of klein, is van harte welkom.
J. van Gelder, Stichting Begraafplaats Houtrijk en Polanen

Agenda voor de komende week
Woensdag 15-10 14.00 uur InterNos
Zondag 20-10 10.00 uur Mw. ds. Eva Bruggeman, Amsterdam

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiéle steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!
- de Diaconie :NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
- de Kerkrentmeesters :NL 21 RABO 0324 6648 85 0.v.v. collecte

QR-code Diaconie QR-code Kerk

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.



mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/




