KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Protestantse Kerk

Dankdag, Heilig Avondmaal

Zondag, 3 november 2024 10.00 uur nr. 1886
Voorganger : Mw. ds. Wilma van Rijn-Fennell
Ouderling van dienst : Annelies Klokman

Diaken van dienst : Bas Monster

Organist : Hans Jitte

Beamer / Geluid en beeld : Robert Fennell

Lector : Selma de Fouw

Oppas- en Kinderdienst . Janneke Stoffels

Collecten : KiA Zending / Kerk

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u
online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken
van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Orgelspel
Een vaste burcht, Jan Zwart (1877-1937)

LIED VAN DE MAAND
Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

BEGINNEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 35: 10 Laat vrolijk zingen, maak verblijd

Bemoediging en Groet

Onze helper is God,

de Schepper van hemel en aarde

de Warmhartige, de Eeuwige,

samen met Jezus Christus,

die ons Gods liefde toont in zijn woorden en daden,
aangevuurd met inspiratie van de Heilige Geest.
Allen: Amen

Lied 216: 1, 2, 3 Dit is een morgen als ooit de eerste
Openingsgebed
Lied 977: 1, 2 en 4 Ga uit, 0 mens, en zoek uw vreugd

LEZEN
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Gebed om inspiratie

Lezing Ezechiél 17: 22-24
Lied 982: 1, 2, 3 In de bloembol is de krokus
Lezing Marcus 4: 26-34
Lied 923: 1, 2, 3 Wil je wel geloven dat het groeien gaat

Overdenking
Luisterlied: FaceSoul — Grow

Geloofsbelijdenis: Lied 344 Wij geloven één voor één



DELEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed

Collecte aankondiging

De kinderen komen terug in de dienst
Kinderlied: Het is fijn om je vriend te zijn
https://www.youtube.com/watch?v=RjM7uXpZous

ROND DE TAFEL

Lied 385: 1, 2 en 3 De tafel van samen
Tafel wordt gereedgemaakt
Nodiging

Lied 385: 4 Wij vieren de maaltijd
Vredegroet

Lied 397 Vrede gaat van hand tot hand

We richten onze harten naar de eeuwige God
Zoals de bloemen zich richten naar de zon!
God is licht!

Er is in Hem geen spoor van duisternis!
Dank de Eeuwige onze God.

Wij willen God danken!

Tafelgebed

Lied 985: 1 en 3 Heilig, Heilig, Heilig, henelhoog verheven
Tafelgebed
Onze Vader

Wij gaan in een kring staan en delen brood en wijn.

Dankgebed

GEZEGEND OP WEG
Lied 425 Vervuld van uw zegen

Zegen (Beantwoord gezongen Amen, Lied 431B)
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. .Van Woensel-Malipaard, Houtrijkstraat

Dhr. en mevr. Kortenoeven- Keddeman, Beatrixstraat, i.v.m. hun 62-jarig
huwelijk

Jacques Stoffels, onze koster

Bedankt

Hartelijk dank voor de bloemen die wij afgelopen zondag kregen i.v.m. ons
68-jarig huwelijk. Ze werden gebracht door Jaap Kortenoeven en Cora
Gerritse. We hebben gezellig thee gedronken en bij gekletst.

Ook hartelijk dank voor de kaarten en de belangstelling tijdens de
ziekenhuisopname van Cor.

Een hartelijke groet, Cor en Corrie Kranstauber.

Danken voor dagelijks brood

Onze dank gaat uit naar de leden van Commissie Eredienst die de
symbolische bloemschikking hebben verzorgd. De broden die gebruikt zijn
worden ook dit jaar weer geveild na de kerkdienst. De opbrengsten gaan
naar de VVoedselbank.

Vakantie predikant

Van 11 t/m 17 november heb ik nog een weekje vakantie voordat de
decemberdrukte begint.

Voor noodgevallen kunt u contact opnemen met leden van de kerkenraad.
Zij kunnen u ook verwijzen naar één van mijn collega's.

Ds. Wilma van Rijn

Koffie

De maandelijkse inloop koffiedrinken is op donderdag 7 november vanaf
10:00 uur bij Tineke en Bas Berger — Kerkhoflaan 39, Zwanenburg.

Tel. 06-38 22 61 21 .

Erratum Kerkblad november

Kopje Diaconie: Bij de jarigen is de heer J.W. Versluis aan de Dennenlaan
vermeld. Helaas is hij begin oktober overleden. Bij het inleveren van de
gegevens voor dit Kerkblad, was dit overlijden nog niet verwerkt in het
landelijke registratiesysteem (LRP).

Met vriendelijke groet, Leo Bakker ledenadministratie



De collectes hebben opgebracht:

13 oktober:

- NBG € 77,00
20 oktober:

- KiA werelddiac. Indonesié € 98,00

-Kerk €69,10
- Kerk €93,95

Extra inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag voor
gewas en arbeid

Net zoals voorgaande jaren willen wij u vragen om juist op deze dag te delen
met andere mensen die het minder goed hebben dan wij.

Zoals u wellicht weet, worden elke week op vrijdagmorgen in onze kerk
voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. Dit wordt
mogelijk gemaakt door de Voedselbank Haarlemmermeer.

Doet u ook mee met de inzameling vandaag, op Dankdag? U kunt een keuze
maken uit de producten op onderstaande lijst.

-Toiletpapier -Vuilniszakken | -Chocopasta | -Waspoeder
-Ontbijtgranen -Rijst -Jam -Afwasmiddel
-Visconserven -Groenten in blik | -Hagelslag -Soep
-Houdbare melk -Linzen -Pindakaas -Koffie, thee

Wilt u geen snoep of alcohol inleveren?

Daarnaast is het op initiatief van onze diakenen ook mogelijk om het hele
jaar door (op zondagmorgen) producten in te leveren voor de VVoedselbank.
Bij de ingang van de kerk staat voor dit doel een mand waarin u uw
producten kunt deponeren.

Namens de commissie eredienst, Ria Bakker

Collecte Kerk in Actie - Zending - Ghana

Kinderen leren bijbel lezen in hun eigen taal

In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwassenen nog
analfabeet. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen in Ghana naar school.
Maar in het dunbevolkte noorden is het vaak ver lopen naar een school en is
de kwaliteit van het onderwijs een stuk minder. De klassen zijn groot en het
onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen een lokale taal
spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen. Daarom leren veel
kinderen alsnog niet goed lezen en schrijven.

Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed
voor hun leesvaardigheid. Ze krijgen de mooi geillustreerde Bijbel mee naar
huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen. Zo
leren ieder jaar 750 kinderen via kinderbijbelclubs bijbel lezen in eigen taal.
Goed voor hun eigen ontwikkeling en mogelijk worden deze kinderen
toekomstige kerkleiders.

Steun kinderen in Noord-Ghana door een gift in de collecte of maak een
bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 0.v.v.
collecte zending Ghana of doneer online.

Lees meer op: kerkinactie.nl/kerknoordghana

Neem uw spaardoosje mee op 10 november

Op zondag 10 november is er in de dienst speciale aandacht voor het
werelddiaconaat, in het bijzonder voor duurzame landbouw in de hoge
Andes van Bolivia.

U kunt dan ook uw spaardoosje weer inleveren en een nieuw doosje
meenemen. Zet het alvast in uw agenda.

Met vriendelijke groet namens de ZWO commissie, Ellen Oostwouder

Agenda voor de komende week

Maandag 04-11 09.30 uur Schoonmaakploeg

Dinsdag 05-11 13.30 uur Diaconie, bespreking ouderenmiddag
Woensdag 06-11 14.00 uur InterNos

Vrijdag 08-11 20.00 uur VoiceMail

Zondag 10-11 10.00 uur Mevr. Gretha Bregman, Woubrugge

Werelddiaconaat
Collecten voor diaconie en kerk
We blijven uw financiéle steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!
- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o0.v.v. collecte

QR-code Diaconie QR-code Kerk
0 it

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.
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http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/

Muzikale belevenis met Entre Dos

Karin Jochems en Adriaan Dropsie verzorgen met dwarsfluit en gitaar op 24
november een verrassend Zondagmiddagconcert in onze kerk.

Het duo Entre Dos onderscheidt zich door het spelen van uitsluitend eigen
composities. Zo maakt Entree Dos met een uniek en persoonlijk verhaal.
Entre Dos betekent ‘tussen twee’, tussen twee personen, tussen twee
instrumenten en soms ook tussen twee verschillende muziekstijlen.

De combinatie dwarsfluit/gitaar heeft een rijke traditie. Het levendige en
vloeiende geluid van de fluit in combinatie met een rijkdom aan timbre en
aanslag van de gitaar opent een wereld van klankmogelijkheden. Hieruit put
het duo zijn inspiratie. In de composities van Adriaan Dropsie speelt de
gitaar geen begeleidende rol, maar zijn de instrumenten elkaars gelijken.
Het repertoire van dit duo bestaat uitsluitend uit originele composities van
Adriaan Dropsie. De warme muziek, Spaans en klassiek, met een vleugje
latin en jazz maken het luisteren naar Entre Dos telkens weer tot een
verrassende, muzikale belevenis.

Het Zondagmiddagconcert van 24 november begint een half uur later dan
gewoonlijk, dus eenmalig om 15.00 uur. De entree bedraagt 10 euro
inclusief drankje na afloop van het concert. Kinderen t/m 12 jaar betalen
geen toegang. U bent natuurlijk weer van harte welkom in onze kerk. En wilt
u dat deze kleinschalige culturele traditie in ons dorp blijft bestaan? Steun
ons dan en kom naar ons concert.

Namens Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse.

De tekst van het Luisterlied: FaceSoul — Grow

Don't be afraid

After the darkness is light

So don't you be afraid

And there comes the long night
Oh, long night

Have faith, journey along

If you don't know, the path is long
But if you try, you'll surely grow
To heal past the sorrow

That been keeping you low, you
low, so

Grow,You've got to grow

Even if you're on your own

Even if you can't find your way
Even if the journey is cold

Believe in | to death

And | know that you will grow day
by day

If you walk with love

You'll never be strangers

Grow, You've got to grow

You've got to

You'll grow past the shortcoming
Slowly and surely

We'll make it through

Wees niet bang

Na het duister is licht
Wees niet bang

En er komt een lange nacht
Lange nacht

Heb geloof, reis verder

Als je het niet weet, het pad is lang
Maar als je probeert, zul je groeien.
Zul je helen voorbij het verdriet
Dat je zo zo klein heeft gehouden.
Groeien,Je moet groeien

Zelfs als je alleen bent

Zelfs als je je weg niet kunt vinden
Zelfs als je route koud is.

Geloof in jezelf tot het eind

En weet dat je elke dag zult
groeien.

Als je met liefde wandelt,

zul je nooit vreemden zijn.
Groeien, je moet groeien

Je zult moeten

je zult voorbij je tekortkomingen
groeien

langzaam maar zeker

komen we het te boven.




