
  

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
4e Advent (Rorate Coeli) 

 

Zondag, 22 december 2024  10.00 uur       nr. 1892 
 

Voorganger   : Mw. ds. Mirjam Vermeij, Haarlem 

Ouderling van dienst  : Grietje Monster 

Diaken van dienst  : Bas Berger 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Dick Meijer 

 Oppas- en Kinderdienst : Janneke Stoffels 

 Collecten    : Diaconie / Jonge generatie 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 
In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 
Orgelspel 

 
Lied van de maand:  Lied 443 De engel Gabriel komt aangesneld 

 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Het aansteken van 4 Adventskaarsen 

Vier kaarsen mogen branden, 

Zij geven ons weer moed. 

Nog maar heel even wachten, 

Dan wordt het licht en goed. 

Lied 437: 1, 2 Kom tot ons,  
 

Bemoediging en Groet Lied 437: 5 Gij klare zon, gij schone ster 

Gebed om ontferming  

    

LEZEN 

Gebed om de heilige Geest Lied 321: 1, 2, 7 Niet als een storm  
 
Kinderen gaan naar de kinderdienst 

Er wordt verteld over Jozef en Maria die naar Bethlehem gaan (Lucas 2: 1 – 5) 
 
Inleiding 

Eerste lezing: Micha 5: 1 – 4a (Bijbel in Gewone Taal) 

Lied 498: 1, 3 Bethlehem, o uitverkoren stad 

Tweede lezing: Matteus 1: 18 – 25 (Bijbel in Gewone Taal) 

   Lied 259: 1 t/m 4 Zend ons een engel in de nacht 

Overdenking 

Luisterlied: In The Stillness | Petrus in het land | KRO-NCRV 
Nederlandse vertaling in de video 

In the stillness of a church 

Where candles glow, 

In the softness of a fall 

Of fresh white snow, 

In the brightness of the stars 

That shine this night, 

In the calmness of a pool 

of healing light, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rIZvSWC-Hw0&t=8s


  

 
In the clearness of a choir 

that softly sings, 

In the oneness of a hush 

of angels’ wings, 

In the mildness of a night 

by stable bare, 

 

In the quietness of a lull 

near cradle fair, 

There’s a patience as we wait 

for a new morn, 

And the presence of a child 

soon to be born. 

 

DELEN 

Gedicht: ODE AAN JOZEF  (Hilbrand Rozema) 
 

Hier staat het nog maar eens!  

In gebeitelde woorden, eeuwenoud.  

De vader van Jezus was een man 

uit één stuk. Een timmerman.  

Hij zwijgt de hele bijbel lang.  

Hij is Maria's stille geluk.  

Toen zijn vrouw ermee kwam,  

met wat haar overvleugeld had,  

of beter: Wie, ging hij zwijgend 

zijn kamer in. Hij bleef. Kostwinner.  

 

Gouden vent. Karakter van eikenhout.  

Nooit verliet hij zijn gezin.  

Jozef was geen prater, maar 

een luisteraar. Een monument 

van een vent. De schutspatroon 

van alle noeste zwijgers 

en doeners. Immanuël! Voor nu 

blijft onbekend, wat Jozef zoal zei.  

Maar Maria hoefde niets te vragen.  

Jozef wàs de trouw. Jozef bleef erbij.  

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte aankondiging 
    
De kinderen komen terug in de dienst 

       We zingen het adventskinderlied: Ga je mee naar Betlehem? 

 

GEZEGEND OP WEG 

Lied: 452: 1, 2, 3 Als tussen licht en donker 

Zegen   Beantwoord gezongen Amen 431B 

 

*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 

Mevr. J. Eijken - van Andel, Irenestraat 42 

Mevr. G. Wolse- de Rooij, Mientekade 59 

 

Bedankt Heel hartelijk bedankt voor de bloemen die Cees 2 weken geleden kreeg, 

en het meeleven tijdens zijn ziekenhuis opname. 

Een hartelijke groet van Tinie en Cees Oostwouder 

 

 
Meeleven We hebben het verdrietige bericht gekregen dat de gezondheid van Cor 

Kranstauber erg achteruit gaat. Hij heeft gelukkig geen pijn, nog goede dagen en 

kan genieten van kleine dingen. We wensen hem en zijn vrouw Corrie veel sterkte 

toe en de liefdevolle aanwezigheid van God.  

Jaap Kortenoeven is afgelopen maandag geopereerd. Hij is momenteel nog in het 

ziekenhuis, want er zijn nog verdere onderzoeken nodig. We wensen hem veel 

sterkte en we bidden voor een goed herstel. Ds. Wilma van Rijn 
 
Agenda voor de komende week 

Dinsdag  24-12 20.00 uur Ds. R.J. Bakker, Amsterdam 

    Kerstavonddienst 

Woensdag  25-12 10.00 uur  ds. Wilma van Rijn-Fennell,  

1e Kerstdag  

Zondag  29-12 10.00 uur Ds. Cristina Pumplun, Amsterdam  
 
Collecte Jonge generatie 

Kerkelijke jeugdgroepen doen mee aan de Kerstchallenge om tijdens een interactief 

spel, in de huid van de herders, de wijzen of andere personages te kruipen en te 

ontdekken waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij een leven van 

vrede mogelijk maakt. De opbrengst van de 2e collecte vandaag is voor dit doel. 

 

De Wake voor vrede en recht is vanmiddag, zondag 22 december, van 16.30 – 

17.00 uur op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp. De wake wordt 

georganiseerd door PLATFORM VLUCHTELINGEN HAARLEMMERMEER, 

werkgroep van Raden van Kerken in Haarlemmermeer en nodigt iedereen graag uit 

samen te komen rondom de oproep 'Wij weigeren vijanden te zijn' en het 

vredeslicht uit Bethlehem mee naar huis te nemen en zo verder te verspreiden. 

 

Kerkbrief zondag 29 december 

Wil u in verband met de kerstdagen de kopij voor de kerkbrief van volgende week 

zoveel mogelijk op dinsdagavond 24 december insturen? Alvast bedankt 
 
Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 

        QR-code Diaconie  QR-code Kerk 

        
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse  

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

LITURGIE 
 

Protestantse gemeente 
                           te 

Halfweg-Zwanenburg 
  
    
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KERSTNACHTDIENST  
 

Dinsdag, 24 december 2024    20.00 uur  
 

Voorganger   : ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

Diaken van dienst  : Gea Kranenburg 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer / Geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

 Lector    : Tineke Berger  

 Collecte   : Diaconie 

   Met medewerking van   : The Family Voices 

       Bas Berger, Elsemieke en Rosalie van Dijk 
 

Welkom 
Na deze dienst bent u van harte welkom voor een drankje 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

Orgelspel 

 

Lied 498: 1 t/m 5 Betlehem, o uitverkoren stad 

Lied 486: 1 t/m 4 Midden in de winternacht 

The Family Voices: Once in Royal Davids City 

BEGINNEN  

Welkom door de ouderling van dienst 
 
De adventskaarsen worden ontstoken aan de Paaskaars 

terwijl we zingen:  Lied 461: 1 t/m 4 Wij wachten op de koning 

 

We zingen staande Lied 477: 1 en 2 Komt allen tezamen 
 
Onze Hulp en Groet    hierna gaan we zitten 

                       Lied 477: 4 en 5 Komt allen tezamen 

Gebed 

 

LEZEN 

Eerste lezing: Lucas 2: 1-7 

 The Family Voices: O Holy Night 

 

Tweede lezing: Lucas 2: 8-20 
   

Lied Toekomst  A.F. Troost (op melodie Lied 440) Beurtzang: 
Allen: 

1. De toekomst staat geschreven 

in helder sterrenlicht, 

de gloed van hoger leven, 

de glans van Gods gezicht. 

Vrouwen: 

2. De hemel spoort ons aan 

te zoeken zin en zegen 

van onbetreden wegen 

die God met ons wil gaan. 

 

Mannen: 

3. Die hemelhoge lichten 

voorspelde Abraham 

dat God zijn rijk zou stichten, 

een twijg aan dorre stam. 

Vrouwen: 

4. Al ziet de aarde niet 

de zon die is geweken, 

de sterren kunnen spreken, 

die zien wat niemand ziet. 



  

  

Mannen: 

5. Een licht ging op aan wijzen, 

de vreemden van zover; 

zij keken op en reisden, 

zij volgden deze ster. 

 

Vrouwen: 

6. Denk niet: dit is het eind, 

God is voorgoed geweken- 

ziehier zijn levensteken: 

een glimp die u verschijnt! 

 

Mannen: 

7. Er is een licht verrezen. 

sta op, gij sterrenwacht! 

Uw toekomst staat te lezen 

in deze wereldnacht: 

 

Allen: 

8. al is God mijlenver, 

al blijven duizend zorgen, 

al blijft de zon verborgen, 

reeds schijnt uw morgenster! 

 

Overdenking: ‘Met de schrik vrij’ 

  The Family Voices: Mary did you know? 

   Lied 481: 1 t/m 3 Hoor, de engelen zingen de eer 

Collecte aankondiging 
 

 
GEZEGEND OP WEG 

Slotgebed 

   Lied: Ere zij God 
 

Ere zij God, ere zij God  

in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

vrede op aarde, vrede op aarde,  

In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God  

in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 
 

Zegen  beantwoord gezongen Amen 431B 

 

Orgelspel  

 

 

 

Wij wensen u gezegende Kerstdagen toe! 
 

 
 
            QR-code Diaconie   QR-code Kerk   

     
 
Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Deze orde van dienst is gemaakt door Cora Gerritse. 
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

 

http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

LITURGIE 
 

Protestantse gemeente 
                           te 

Halfweg-Zwanenburg 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1e KERSTDAG 
 

Woensdag, 25 december 2024   10.00 uur  
 

Voorganger   : Ds. Wilma van Rijn - Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Diaken van dienst  : Bas Monster 

 Organist    : Arjen de Jong 

 m.m.v.    : Muziekgroep en Michelle Jonker 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell 

 Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- / Kinderdienst  : Cora Gerritse 

 Collecte   : KiA Kinderen in de knel / Kerk 
 

Welkom 
Na de dienst bent u van harte welkom voor een kop koffie, thee  

of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

Thema: Met Maria mee 
 

Orgelspel 

Lied 476: 1, 3 Nu zijt wellekome 

Lied 484: 1, 2 Go tell it 

We luisteren naar: Kling Klokjes 

 

BEGINNEN  

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

De kaars van Kerst, die mag nu aan 

Laat ieder zien en horen: 

Een grote ster is opgegaan 

De Koning is geboren! 
 
De adventskaarsen en de kerstkaars worden ontstoken aan de Paaskaars 

 

We zingen staande Intochtslied 477: 1, 2, 4 Komt allen tezamen 
 
Bemoediging en Groet 

Lied 477: 5 Zingt aarde en hemel 
We gaan zitten 

Inleiding 

We luisteren naar: Er is een kindeke geboren 
 

Gebed   Lied 496: 1, 2, 3 Een ster ging op 

 

LEZEN 

Gesprek met de kinderen, daarna gaan de kinderen naar de kinderdienst 
 
Eerste lezing: Lucas 1: 26 - 33 Maria krijgt bijzonder bezoek 

   Lied 443: 1, 2, 3, 4 De engel Gabriel 

Tweede lezing: Lucas 2: 1 - 7 Jezus wordt geboren 

   Lied 478: 1, 2, 3 Komt verwondert u hier, mensen 



  

 

Derde lezing: Lucas 2: 8 – 14 De herders horen goed nieuws 

   Lied 481: 1, 2, 3 Hoor de Englen zingen d’eer  

Vierde lezing: Lucas 2: 15 – 20 Maria hoort het bericht van de herders 

   Lied 480: 1, 3, 4 Ik wandel in gedachten 

Overdenking 

Orgelspel 

Lied 487: 1, 2 Eer zij God in onze dagen 
 

DELEN 
 

Gebed, stil gebed, Onze Vader  
 
Collecte aankondiging 
 
Kinderen komen terug uit de kinderdienst 
 
We luisteren naar: Midden in de winternacht 

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: Ere zij God 
 

Ere zij God, ere zij God  

in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

vrede op aarde, vrede op aarde,  

In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God  

in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

Zegen  beantwoord gezongen Amen 431B 

 

We luisteren naar een toegift: Jingle Bells 

 

Wij wensen u gezegende Kerstdagen toe! 

 
Kerstcollecte Kerk in Actie - Kinderen in de knel -Oekraïne 

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de 

oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is 

bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen 

ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. 

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden 

in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale 

hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en 

zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in 

getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen 

opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 

gebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Geef aan de collecte of maak uw 

bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 

kinderen Oekraïne, of doneer online. Hartelijk dank! 

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
            QR-code Diaconie   QR-code Kerk   

     
 
Deze orde van dienst is gemaakt door Cora Gerritse. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

 

 

  

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 

 

 

(stok)roos ontloken 


