KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Protestantse Kerk

Zondag, 27 april 2025 10.00 uur nr. 1910
Voorganger : Ds. R. Wattel, Hoofddorp
Ouderling van dienst : Gerda Adolf

Diaken van dienst . Itie Joosse

Organist : Dick Meijer

Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Jan Adolf
Lector : Grietje Monster

Oppas- en Kinderdienst : niet aanwezig

Collecten : Diaconie / Kerk

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u
online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken
van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Orgelspel
Lied van de maand: Lied 303: 1, 2 en 3 Zonne en maan

BEGINNEN

Welkom en mededelingen ouderling van dienst
We gaan staan

Intochtslied 637: 1, 3, 4 O vlam van Pasen, steek ons aan

Bemoediging en Groet
We gaan zitten

Gebed om ontferming
Lied 645: 5, 3, 4 Pasen is de dag

LEZEN
Gebed om de heilige Geest

We kijken naar het schilderij In Schwabing van Gabriele Minter

Lied: Wij geloven in het leven... (Lied 229 ZZZ)
t: Jacqueline Roelofs, m: LB 103c

1. Wij geloven in het leven, 2. Wij geloven in de woorden,
uit de duisternis ontwaakt. ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in de adem Wij geloven in zijn voorbeeld
die ons wakker heeft gemaakt. dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven Ja, wij durven te geloven
in het licht dat mensen raakt. in het licht, ons voorgegaan

4. Wij geloven in een toekomst, ...naar dat stralend vergezicht.

die op vrede is gericht. Ja, wij durven te geloven

Wij geloven in de zoektocht... In het niet te doven licht.

Als inleiding op de lezing: Gedicht: Pasen van Jaap Zijlstra

Opstaan Zonder het Elke morgen Elke morgen
en kijken wonder gaat hij op gaat hij op
naar de opgang van de opgaande om te geven in elk die hem
van de zon. heeft de aarde zijn licht, zijn zegt,

geen leven. gloed. die hem doet.



Zegen met gezongen Amen 431B
Lezing Johannes 20: 11 - 23 Lied 708: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe
Lied Vier vandaag een nieuw begin t: Jacqueline Roelofs, m: Lied 624

Orgelspel
1.Vier vandaag een nieuw begin, 2_Kijk, hetjonge groen ontspruit, R R e e
halleluja! _ halleluja! . De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Opgewekt het leven in, Leven breekt in kleuren uit, Dhr. en mevr. Van Staaveren- Lammerts, Piersonstraat, i.v.m. hun 61 jarig huwelijk
halleluja! halleluja!
Durf te zien hoe ochtend daagt, Dood heeft niet het laatste woord, Inloop koffiedrinken
halleluja! halleluja! _ Op donderdagl mei is vanaf 10 uur koffie drinken bij Tineke en Bas Berger.
nacht en duisternis verjaagt, Hoop ontkiemt en plant zich voort,
halleluja! halleluja! Meeleven Jaap Kortenoeven verhuist woensdag naar Eigen Haard. Jaap en Gerda
3.Door het diepste dal gegaan, Mens, geloof wat je niet ziet, zijn heel blij en dankbaar dat hij weer in Zwanenburg mag wonen.
halleluja! halleluja!
is Gods Licht weer opgestaan, Sta dan op en zing dit lied, Bedankt - )
halleluja! halleluja! Lieve mensen, we zijn ontroerd door alle lieve woorden van medeleven!
Een hartelijke groet van Jeanne, Sonja, Robert, Coby, Jose Joustra en
Preek rond het venster van Marc Chagall in de Sint Stephanskerk in Mainz: kleinkinderen
De schepping van de mens We waren blij verrast met de prachtige bloemen, welke we afgelopen weekend
Orgelspel mochten ontvangen. Onze dank voor deze waardering. Helaas waren de laatste
Lied 625 1. 2. 3 Groen ontluikt de aarde uitslagen niet wat we graag hadden willen zien, maar gebaren als de kaartjes,

berichtjes en telefoontjes ondersteunen ons in deze tijd. Dank. Hopelijk bereiken
we binnenkort weer een stabiele situatie. Vooral dank en groet voor eenieder die

DELEN . ons steunt en aan ons denkt. Met hartelijke groet Wim en Simone Groothuis
Gebeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte aankondiging Agenda voor de komende week
Vrijdag 02-05 20.00 uur VoiceMail
GEZEGEND OP WEG Zondag 04-05 10.00 uur Leesdienst, Erik Oostwouder
Slotlied 634: U zij de glorie 19.00 uur Dodenherdenking
Als inleiding op de zegen (uit: Veertig dagen poézie - elke dag een gedicht op weg Collecten voor _diaCO_r]ie en kerk _ -
naar Pasen, de 40-dagen-kalender van het Nederlands Dagblad): Toon Hermans We bl'_JVen uw financiéle steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!
) ) ) ) - de Diaconie :NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
Als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond - de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 0.v.v. collecte
Zullen ze stilstaan, de rivieren Zou het strand de zee verlaten ] ]
En de vogels en de dieren Ze hebben niets meer te bepraten QR-code Diaconie QR-code Kerk
Als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond ELESE
Als de liefde niet bestond Nergens zouden bloemen staan :
Zou de maan niet langer lichten En de aarde zou verkleuren
if: g ed;::er}t;er ﬁ?eli Eg;gécmen g:zrslk?gilggin n(]ilg?:ﬁger slaan Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. De maand mei verzorgt Leo

Kranenburg de kerkbrief.
Geen appel zou meer rijpen ...Als wij elkaar niet meer begrijpen Dg kopij kan gemaild wqrden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Zoals eens in het paradijs. .. Dan is de wereld koud als ijs Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.
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