
  

 
 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Doopdienst 

 

Zondag, 19 januari 2025  10.00 uur       nr. 1896 
 

Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

Diaken van dienst  : Dina van der Werff 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Onno Bart / Leo Bakker 

 Lector    : Cora Gerritse 

 Oppas- en Kinderdienst : Renske Jonker-Vrooland 

 Collecten    : Diaconie / Missionair werk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 

De doopouders van Lucas Kranenburg 

Dhr. W. Mastenbroek, Beukenlaan, i.v.m. Zijn 80ste verjaardag  

 

Meeleven 

Met Joke Lem gaat het nog steeds niet zo goed. Ze heeft aanhoudende 

pijnklachten en het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Joke is dankbaar 

voor alle aandacht die ze heeft ontvangen in de vorm van bezoek, telefoon 

en kaartjes. Ze wil hierbij iedereen hartelijk bedanken voor hun 

betrokkenheid en lieve gebaren. 

 

Berichten van overlijden 

Op donderdag 9 januari is Cor Kranstauber overleden in de leeftijd van 92 

jaar.  

Op de rouwkaart stond de tekst uit Exodus 16:4: Zoveel als elke dag nodig 

is. Dankbaar voor alles wat Cor gegeven is, hebben we op donderdag 16 

januari afscheid van Cor genomen en gedankt voor zijn leven in de 

Petruskerk te Sloterdijk. 

We wensen de familie heel veel sterkte en liefde en troost van de Eeuwige. 

 

Ook hebben we het verdrietige bericht ontvangen dat 11 januari Ria van 

Duin - De Bruijn is overleden op 78 jarige leeftijd. Ria is voor veel kinderen 

als een moeder geweest. Haar liefde, zorg en toewijding zullen worden 

gemist. Op de rouwkaart stond de tekst uit Psalm 100:4 'Want God is 

overstelpend goed'. In die dankbaarheid is vrijdag 17 januari afscheid van 

Ria genomen op de begraafplaats te Zwanenburg. 

       Ds. Wilma 

 

Bedankt 

Ach, werd ik zomaar verrast met een prachtig boeket. 

Reuze bedankt , ook voor de kaart met namen. 

In gedachte zag ik de gezichten er allemaal bij. 

Heel fijn hoor, ik werd er zo blij van. 

Nan Steen. 

 

 

 

 

 



  

 

Actie Kerkbalans 2025 

Deze week worden de antwoordformulieren weer bij u opgehaald.  

Dit jaar kijken we terug naar een gebouw dat 100 jaar geleden in gebruik is 

genomen en dat al die jaren een plek voor ontmoeting is geweest; een 

ontmoeting met God, met andere gemeenteleden en met gasten. Maar we 

kijken ook naar de plek die de kerk nu voor ons betekent en naar de kerk van 

morgen. Een toekomst die mogelijk is door uw bijdrage, want we zijn 

volledig afhankelijk van uw financiële steun. 

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Helpt u mee? 

Alvast hartelijk dank, namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte Missionair Werk - Proefplekken: de nieuwe kerken  

Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve 

missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, 

presentieplekken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar mensen, die 

niet of nauwelijks in de ‘reguliere’ kerken komen, het geloof kunnen 

verkennen en iets van God kunnen ontdekken. Veel van deze nieuwe 

gemeenschappen slagen erin om jonge generaties of mensen uit 

verschillende culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom ondersteunt 

de Protestantse Kerk deze proefplekken, als nieuwe kerken, van harte.  

Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster  

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?   

Hartelijk dank!  

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 20-01 20.00 uur Kerkrentmeesters 

Woensdag 22-01 14.00 uur Internos  

Zondag 26-01 10.00 uur Ds. R. J. Bakker uit Amsterdam  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2025 in het teken 

van de eerste oecumenische geloofsbelijdenis met het thema: Ja, ik geloof. 

Dit gebeurt aan de hand van het verhaal voorafgaande aan de opstanding van 

Lazarus. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari 

2025. 

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid van christenen in 

2025 is voorbereid door de broeders en zusters van de kloostergemeenschap 

van Bose in Noord-Italië. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste 

christelijke oecumenische concilie in 325 na Chr. in Nicea werd gehouden.  

Voor het programma in de Haarlemmermeer, zie kerkbrief van vorige week 
 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 

           QR-code Diaconie    QR-code Kerk 

        
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

  

 

 

http://kerkinactie.nl/collecterooster
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

Liturgie  

Doopdienst Lucas 

19 januari 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protestantse gemeente te 

Halfweg-Zwanenburg 
 

Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

Diaken van dienst  : Dina van der Werff 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Onno Bart / Leo Bakker 

 Lector    : Cora Gerritse 

 Oppas- en Kinderdienst : Renske Jonker-Vrooland 

 Collecten    : Diaconie / Missionair werk 

 

 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 
 Orgelspel Preludium & Fuga, BEV 566 J.S. Bach (1685-1750) 
 

Lied van de maand 974: 1, 2 en 5  

Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Gemeente gaat staan  

Intochtslied: Lied 287: 1 en 2   Rond het licht dat leven doet 

Bemoediging en groet     

 Lied 287:  3 en 5     Rond het water van de doop  

Gemeente gaat zitten  

Gebed  

 Lied 783: 1, 2 en 3      Voor mij is geluk 

LEZEN 

Gesprek met de kinderen 

Gebed om inspiratie  

Lezing: 1 Korintiërs 12 vers 4 t/m 11 

 Lied 675: 1 en 2     Geest van Hierboven  

Lezing: Lucas 3: 10-16 en 21-22 

 Lied 538: 1, 3 en 4    Een mens te zijn op aarde 

Overdenking 

Orgelmuziek  
Der Tag der ist so freudenreich, BWV 605 J.S. Bach (1685-1750). 

 



  

 

 Lied 354: 1, 4 en 5    Jouw leven staat aan het begin  

Tijdens het zingen wordt de dopeling door oma Cobie binnen gebracht en 

kinderen komen terug.  

DOPEN 

Woorden over de doop 

We luisteren naar You’ll be in my heart van Phil Colins  

https://www.youtube.com/watch?v=w0ZHlp6atUQ 

Presentatie 

 Geloofsbelijdenis: 433 Wij geloven één voor één  

Doopgebed 

Doop en handoplegging 

Geloften 

Laura en Jonathan beloven jullie Lucas, die aan jullie is toevertrouwd, met 

liefde en zorg te omringen? 

Beloven jullie hem op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus 

Christus en hem in liefde trouw te blijven welke weg hij in de toekomst ook 

zal gaan? 

Beloven jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen? 

Ouders: Ja, dat beloven wij  

Gemeente, wilt u Lucas dragen in uw gebeden? Wilt u hem, en alle kinderen  

naar uw vermogen helpen en groeien in het geloof en wilt u hen de weg van 

het geloof laten zien?  

Gemeente: Ja, dat willen wij 

Felicitaties namens de gemeente  

 Lied: Vrede wens ik je toe 

DELEN  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.  

 

Aandacht voor de collecte 

Kinderlied Jezus klopt / Ik heb Jezus nodig/ Jezus houdt van alle kind'ren  

https://www.youtube.com/watch?v=A663r53Y7PE  

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZEGEND OP WEG 

We gaan staan 

Slotlied: HH 472: 1 en 2   Ga nu heen in vrede  

 

 

 

 

 

 

 

Zegen 

Gemeente: amen  

 Orgelspel  Andantino, César Franck (1822-1890) 

Collecteschalen bij de uitgang:  

1e Diaconie, 2e Missionair werk 

 

 

1 Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden 

samen met elkaar. 

Aan uw daag’lijks leven, 

uw gezin, uw werk. 

Wil u daaraan geven,  

daar bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar. 

2 Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, 

vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden 

Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede, 

Ga en maak het waar. 

 

a. Jezus klopt, klopt, klopt   

aan de deur van je hart     3x 

open de deur voor Hem! 

 

Jezus roept, roept, roept:   

mag Ik binnen bij jou?     3x 

Geef Mij je hele hart!  

 

b. 'k heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 

In m'n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k heb Hem nodig, dag aan dag. 

b. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 

In m'n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

c. Jezus houdt van alle kinderen, 

alle kinderen overal. 

Blank of zwart, ja, iedereen,   

o, zo kostbaar, één voor één. 

Jezus houdt van alle kinderen overal. 3x 

https://www.youtube.com/watch?v=w0ZHlp6atUQ
https://www.youtube.com/watch?v=A663r53Y7PE
https://www.youtube.com/watch?v=A663r53Y7PE


  

 

 

 

 


