
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
     

 

Zondag, 27 oktober 2024  10.00 uur       nr. 1885 
 

Voorganger   : Mevr. ds. M. Vermeij, Badhoevedorp 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

Diaken van dienst  : Bas Monster 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Jan Adolf 

 Lector    : Dick Meijer 

 Oppas- en Kinderdienst : Gea Kranenburg 

 Collecten    : Diaconie / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 
     Orgelspel 

LIED VAN DE MAAND  

Lied 325: 1, 2, 3 Dat woord, waarin ons richting werd gegeven 

 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

  Lied 217: 1 en 3    De deur gaat open voor het woord des Heren 

Bemoediging en Groet 

 Lied 217: 4    

Gebed om ontferming  

 Glorialied 103: 1 en 8   Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren 

 

LEZEN 

Gebed om de heilige Geest 

Kinderen gaan naar de kinderdienst  
 
Inleiding 

Lezing (deel 1): Ruth 1: 6 – 14a 

 Lied 142: 1   Tot God de Heer hief ik mijn stem 

Lezing (deel 2): Ruth 1: 14b - 22 

 Lied 142: 2 en 6 
 

Overdenking 

Luisterlied: Leoni Jansen – Klaverveld (Fields of Gold) 

Klaverveld / Fields Of Gold with lyrics 
 

 Lied 221: 1, 2, 3   Zo vriendelijk en veilig als het licht  
 
DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte aankondiging 
 
De kinderen komen terug in de dienst 

Kinderlied: Wat zou ik aan U kunnen geven? 

Marcel en Lydia Zimmer  

Wat zou ik aan U kunnen geven - Marcel en Lydia Zimmer 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t1aEDm_NMCE
https://www.youtube.com/watch?v=fnCopyASKoQ


  

  
GEZEGEND OP WEG 

Lied 974: 1, 3 en 4  Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 
 

Zegen   (Beantwoord gezongen Amen, Lied 431B)  

   Orgelspel 
**************************************************************************************** 

De bloemen uit deze dienst mogen met felicitatie en een groet 

gebracht worden bij: 

Dhr. en mw. de Waal - Meijer, Beatrixstraat, i.v.m. hun 61 jarig huwelijk  

Dhr en mw. Kranstauber - v.d. Broek, Houtrijkstraat, i.v.m. hun 68 jarig 

huwelijk  

Dhr. G. Veenstra, Nauerna, i.v.m. zijn 85e verjaardag 

 

Meeleven 

Meneer Kranstauber is na wat ups en downs weer thuis uit het 

ziekenhuis. Familie Kranstauber is dankbaar dat ze weer samen kunnen 

zijn. We wensen meneer Kranstauber rust en herstel toe in zijn 

vertrouwde omgeving.  
 
Joke Lem is bij een val ongelukkig terechtgekomen en heeft daarbij haar 

pols gebroken. De breuk moest gezet worden, gelukkig is dat goed 

gegaan. We hopen dat haar pols snel en goed zal herstellen.  
 
Ds. Wilma van Rijn  

 

Bedankt 

Een aantal weken geleden brak ik mijn arm nadat ik met mijn fiets ben 

gevallen. 

Uit de gemeente kreeg ik veel medeleven in de vorm van telefoontjes, 

bezoek, kaarten, wel 23, en de bloemen uit de kerk. 

Dankjewel daarvoor. Ik ben daar heel blij mee. Dina v.d. Werff 

 

Bij een val thuis op mijn voorhoofd heb ik de bovenste nekwervels 

gebroken. Na 7 weken ziekenhuis is het heerlijk weer thuis te zijn. Wij 

willen iedereen bedanken voor het meeleven, de vele kaarten en de 

bloemen uit de kerk. 

Groeten Elsje Tavenier-Breedveld - Henk Breedveld 

 

 

 
 

 

Extra inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag voor gewas 

en arbeid 

Zondag 3 november a.s. is het Dankdag. Net zoals voorgaande jaren willen wij u 

vragen om juist op deze dag te delen met andere mensen die het minder goed 

hebben dan wij. Zoals u wellicht weet, worden elke week op vrijdagmorgen in onze 

kerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. Dit wordt 

mogelijk gemaakt door de Voedselbank Haarlemmermeer.  

Doet u ook mee met de inzameling op Dankdag? U kunt een keuze maken uit de 

producten op onderstaande lijst en die volgende week, op zondag 3 november, 

meenemen naar de kerk. 

-Toiletpapier 

-Ontbijtgranen 

-Visconserven 

-Houdbare melk 

 -Vuilniszakken 

-Rijst 

-Groenten in blik 

-Linzen 

-Chocopasta 

-Jam 

-Hagelslag 

-Pindakaas 

-Waspoeder 

-Afwasmiddel 

-Soep 

-Koffie, thee 

Wilt u geen snoep of alcohol inleveren? 

Daarnaast is het op initiatief van onze diakenen is het ook mogelijk om het hele jaar 

door (op zondagmorgen) producten in te leveren voor de Voedselbank. Bij de 

ingang van de kerk staat voor dit doel een mand waarin u uw producten kunt 

deponeren.    Namens de commissie eredienst, Ria Bakker 

 
Agenda voor de komende week 

Maandag 28-10 20.00 uur Kerkrentmeesters 

Dinsdag  29-10 10.00 uur Commissie Eredienst 

Woensdag  30-10 19.30 uur Agenda voorbereiding 

Vrijdag  01-11 20.00 uur VoiceMail 

Zondag  03-11 10.00 uur Mw. ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
 QR-code Diaconie  QR-code Kerk 

        
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


   

 


