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Protestantse Kerk

Eeuwigheidszondag
Zondag, 24 november 2024 10.00 uur nr. 1889
Voorganger : ds. Wilma van Rijn-Fennell
Ouderling van dienst : Grietje Monster
Diaken van dienst : Dina van der Werff
Organist . Arjen de Jong
Muzikale medewerking : Koor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer
Beamer, geluid en beeld : Onno Bart
Lector : Bas Monster
Oppas- en Kinderdienst : Cora Gerritse
Collecten : Diaconie / Pastoraat Nederland

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u
online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken
van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Thema van de dienst: “In liefde bewaard”

Voor de liturgie zie bijlage
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De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. G. Joustra, Irenestraat

Meeleven
Joke Lem is op dit moment aan het revalideren in Sint Jacob. Korte tijd na
haar val kreeg Joke opeens plotseling heel veel pijn. Na veel onderzoeken
bleek dat zij spierreuma heeft. Ze heeft nog pijn, maar het gaat al beter.
Begin december hoopt ze weer naar huis te kunnen. We hopen en bidden
voor een spoedig en goed herstel en Gods nabijheid.
Ds. Wilma van Rijn

Hartelijk dank!
Ben ik zomaar 88 Jaar geworden.
Dankbaar ben ik en blij werd ik van de lieve en mooie felicitatie kaarten, die
ik kreeg. Ze liggen mooi uitgespreid, zo blijf ik er ervan genieten en
verbondenheid voelen.

Reuze bedankt hoor van Nan Steen.

Collecte: Pastoraat, met het oog op het einde.

Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Aandacht
geven aan mensen in de gemeente én aan mensen daarbuiten, zoals in
ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse
Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen
in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een
belangrijk thema: aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost
en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

Met jouw bijdrage aan de collecte ondersteun je het pastorale werk van de
Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op

NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o0.v.v. pastoraat.

Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Tot vanmiddag op ons Zondagmiddagconcert

Vanmiddag wordt het muzikaal genieten in onze kerk, want dan treedt Entre
Dos - bestaande uit Karin Jochems en Adriaan Dropsie - voor ons op. Met
een verrassende combi van dwarsfluit met gitaar. De combinatie
dwarsfluit/gitaar heeft een rijke traditie. Het levendige en vloeiende geluid
van de fluit in combinatie met een rijkdom aan timbre en aanslag van de
gitaar opent een wereld van klankmogelijkheden. In hun composities speelt
de gitaar geen begeleidende rol, maar zijn de instrumenten elkaars gelijken.
De warme muziek, Spaans en klassiek, met een vleugje latin en jazz maken
het luisteren naar Entre Dos tot een belevenis. Dit Zondagmiddagconcert van
vanmiddag begint een half uur later dan gewoonlijk het geval is, dus om
15.00 uur (kerk open vanaf 14.30 uur). De entree bedraagt 10 euro inclusief
drankje na afloop van het concert. Voor kinderen t/m 12 jaar betaalt u niets.
Kortom, uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet, Commissie Zondagmiddagconcerten,

Tineke Berger, Cocky van der Gugten, Jan Adolf, Jan Monster, Hans Jutte
en Ben Broerse

Collecteopbrengsten
27 oktober: - Diaconie € 66,05
- Kerk € 68,05

3 november: - KiA € 99,70 (zending Ghana)
- Kerk € 89,30

10 november: - KiA € 144,70 (werelddiaconaat Bolivia)
- Spaardoosjes € 131,97
- Kerk € 121,50

Agenda voor de komende week

Woensdag ~ 27-11 10.00 uur Comm. zondagmiddagconcerten
Vrijdag 29-11 20.00 uur Voicemail
Zondag 01-12 10.00 uur ds. Rien Wattel, Hoofddorp,

1ste advent

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiéle steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!
- de Diaconie :NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

QR-code Diaconie QR-code Kerk
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Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.
De kerkbrieven in december worden samengesteld door Cora Gerritse
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.
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Voorganger . Ds. Wilma van Rijn-Fennell
Ouderling van dienst . Grietje Monster
Organist . Arjendelong

Muzikale medewerking

Lector

Liturgie
Eeuwigheidszondag
24 november 2024

Bas Monster

Koor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer

Thema: “In liefde bewaard”

Orgelspel
Binnenkomst Kerkenraad

Lied van de maand 992: 1,2 en 4 Wat vraagt de Heer
BEGINNEN
Welkom door ouderling van dienst

Gemeente gaat staan

Lied 283:1en2 In de veelheid van geluiden

Bemoediging en groet

Lied 283:3,4en5 Want wij mensen

Gemeente gaat zitten
Inleiding
Koor zingt: Ik weet de Heer is mijn Herder
Gebed
Lied 791: 1, 3,4en 6 Liefde, eenmaal uitgesproken

LEZEN



Kinderen gaan naar de kinderdienst

Gebed om inspiratie

Gedicht: ‘De mensen van voorbij’ ~ Hanna Lam

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Koor zingt: In manus tuas pater

Vertaling O Vader, in uw handen beveel ik nu mijn geest.

Tweede lezing: Psalm 46 1- 8

Woor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van ‘De jonge vrouwen’.

Een lied.

2God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
3Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.

4Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven.
>Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.

®Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt — de aarde siddert.

8De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.

Lied 887:1,2en3 Wees stil en weet, ik ben uw God

Overdenking

Koor zingt: Bleib mit deiner gnade bei uns

Vertaling: Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God

Kinderen komen terug



Lied: Behoed en bewaar jij ons, lieve God GEDENKEN

Behoed en bewaar jij ons, lieve God,

Inleidende woorden

Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef jij ons met jouw zegen.

Koor zingt: O Lord hear my pray’r
Vertaling: O Heer, hoor mijn gebed. Wanneer ik roep, antwoord mij.
Kom en luister naar mij.

Gedenken van de namen
Behoed en bewaar jij ons lieve God,

Wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht
nabij ons in donkere tijden 26-11-2023 Cornelis Harm Kleefsman 88 jaar
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht

16-11-2023 Gerard Cornelis Mastenbroek 80 jaar

12-01-2024 Agatha Rip-R 92
nabij ons in donkere tijden gatha Rip-Roos Jaar
02-02-2024 Gerritje Pieternella Otto 92 jaar
Behoed en bewaar jij ons lieve God 05-02-2024 Elisabeth Christina den Braber-Kooij 84 jaar

en geef ons geloof en vertrouwen:
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft 28-02-2024 Johanna Gerardina Carolina Sas-Heijkoop 85 jaar
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 02-10-2024 Jacobus Willem van der Sluis 85 jaar

29-08-2024 Grietje Hoekstra-Versluis 77 jaar

Behoed en bewaar jij ons lieve God,
omgeef jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.

Koor zingt: O Lord hear my pray’r

De laatste kaars wordt ontstoken voor iedereen die niet genoemd is, maar
voortleeft in ons hart.

Koor zingt: O Lord hear my pray’r

U bent uitgenodigd om zelf een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis van
wie u lief waren.

Allen: O Lord hear my pray’r



DELEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aandacht voor de collecte

Kinderlied 833 3x Neem mij aan zoals ik ben

GEZEGEND OP WEG

Gemeente gaat staan

We zingen: 416 1t/m4 Ga met God

Zegen
Gezongen Amen

Orgelspel

Collecteschalen bij de uitgang: 1° Diaconie, 2° Pastoraat Nederland
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