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te 
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2e Advent 

 

Zondag, 8 december 2024  10.00 uur       nr. 1891 
 

Voorganger   : ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

Diaken van dienst  : Itie Joosse 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Jan Adolf 

 Lector    : Anke Kluijt 

 Oppas- en Kinderdienst : Gea Kranenburg 

 Collecten    : KiA Werelddiaconaat / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 
Orgelspel 

 
Lied van de maand:  Lied 443 De engel Gabriel komt aangesneld 

 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Het aansteken van 2 Adventskaarsen 

Twee kaarsen mogen branden, 

Hun licht schijnt warm en zacht 

voor mensen in het donker 

als lichtpunt in de nacht. 

Lied Psalm 67: 1 en 2 God zij ons gunstig en genadig 
 

Gelegenheid voor een stil gebed 

Bemoediging en Groet 

   Lied 274: 1 en 2 Wij komen hier ter ere van uw naam 

Gebed om ontferming  

   Lied Psalm 107: 4 Laat ons nu voor de Here 

 

LEZEN 

Voorafgaande aan de opening van de Schriften zingen we: 

Lied Psalm 119: 49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis 

Kinderen gaan naar de kinderdienst 
           
Eerste lezing: Jesaja 60: 1 - 6 

Lied 285 Het licht is ons voorgegaan 

Tweede lezing: Lucas 1: 68 – 79 

   Lied 158A God zij geloofd uit alle macht 

Overdenking 

    We luisteren naar orgelspel: J.S. Bach, Wachet auf, ruft uns die Stimme 
     Bach - Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 - Zerer | Nederlandse Bachvereniging 

   Lied: 444: 1, 2 en 3 Nu daagt het in het oosten 
 
DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IiUyz4HG-Kc


  

 

Collecte aankondiging 
    
De kinderen komen terug in de dienst 

       We zingen het adventskinderlied: Ga je mee naar Betlehem? 

 

GEZEGEND OP WEG 

Lied: 451: 1, 3 en 5 Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
 
Zegen   Beantwoord gezongen Amen 431B 

*********************************************************** 
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 

Dhr. C. Oostwouder, Irenestraat  
 
Meeleven 

Gellius Joustra is weer thuis nadat hij is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een 

hartinfarct. Hij is nog steeds erg moe en benauwd. We wensen hem, Jeanne en hun 

familie sterkte toe.  

Cees Oostwouder is ook weer thuis en het gaat naar omstandigheden goed met hem. 

We wensen hem beterschap toe.  

Jaap Kortenoeven heeft donderdag de uitslag gekregen van een darmonderzoek. 

Gelukkig is er geen kwaadaardige tumor, maar helaas is het nu nog niet duidelijk 

wat er wel aan de hand is. Er is verder onderzoek nodig. Jaap en ook Gerda sterkte 

gewenst de komende tijd.  
 
Heel hartelijk bedankt voor het  prachtige boeket en de kaart met groeten die 

mij  jl. zondag door Cora Gerritse werd gebracht. 

Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien. Vriendelijke groet, Henriëtte Walraven. 
 
Adventsproject kinderdienst: ‘Bestemming Betlehem’ 

De kinderen zijn inmiddels één week 'op weg naar Bethlehem'. Deze week wordt er 

verteld over David, hij wordt in Bethlehem tot koning gezalfd (1 Samuel 16: 1-13) 

Het bijbehorende adventslied is niet heel gemakkelijk. Wilt u thuis oefenen? Het 

staat op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GUF-sU9vJ-4 

Op vrijdagmiddag 13 december wordt de jaarlijkse kerstviering voor onze oudere  

gemeenteleden gehouden. De uitnodigingen zijn bij de gemeenteleden bezorgd. Het  

belooft een fijne viering te worden. Hebt u er geen ontvangen en wilt u toch 

komen? Van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.30 uur in onze kerk 

en duurt tot 17.30 uur. Nog niet aangemeld? Dan graag zo spoedig mogelijk 

bij Heleen Broerse, telefoon 020 4976137, of 06 34871173, 

of heleenbroerse@gmail.com. Meldt u erbij of u vervoer nodig hebt? 
 
Eigen Haard Kerstviering om 19:00 uur. In het kerkblad is een foutje geslopen. 

De Kerstviering van Eigen Haard is op 16 dec om 19:00 en niet 's middags, zoals in  

 

het kerkblad vermeld. Het wordt altijd erg gewaardeerd  wanneer er mensen 'uit de 

buurt' aansluiten voor deze vieringen om samen kerk te zijn. Ds. Wilma van Rijn 
 
Collecte Kerk in Actie - Ghana - 2e Advent 

Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland, bijvoorbeeld aan hevige 

stormen of zware regenbuien. Maar echt last hebben wij er nog niet van. In een land 

als Ghana is dat anders, vooral in het noorden.  

Door de extreme droogte wordt het steeds moeilijker om rond te komen van de 

opbrengsten van de landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten 

is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren 

een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Bijvoorbeeld met het verzamelen 

van sheanoten. Ze maken er boter van om te verkopen. Sheaboter is als boter of 

verzorgingscréme ook in Nederland te koop. De landbouworganisatie van de 

Presbyteriaanse Kerk in Ghana traint duizenden vrouwen om efficiënter te werken 

en beter samen te werken. De kerk bouwt centra waar ze de noten kunnen bewaren 

en de boter met hulp van machines sneller kunnen maken. Ook leren ze de 

producten tegen een betere prijs te verkopen. Mede dankzij deze collecte kan de 

Ghanese kerk steeds weer nieuwe boerinnen ondersteunen. 

Steun de Ghanese boerinnen en geef in de collecte of maak een bijdrage over op 

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte werelddiaconaat 

Ghana of doneeronline. Lees meer op: kerkinactie.nl/boeringhana 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 
Agenda voor de komende week 

Dinsdag 10-12 10.00 uur  commissie Eredienst 

Vrijdag  13-12 14.30 uur  Adventsviering ouderen  

Zondag  15-12 10.30 uur  Ds. Wilma van Rijn-Fennell,  

Oecumenische zangdienst in de RK kerk 
 
Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 

        QR-code Diaconie  QR-code Kerk 

        
 
Volgende week is er geen kerkbrief 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse  

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

https://www.youtube.com/watch?v=GUF-sU9vJ-4
mailto:heeenbroerse@gmail.com
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