
  

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

Heilig Avondmaal 
 

Zondag, 16 februari 2025  10.00 uur       nr. 1900 
 

Voorganger   : Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

Diaken van dienst  : Bas Monster 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell 

 Lector    : Bas Monster 

 Oppas- en Kinderdienst : Cora Gerritse 

 Collecten    : KiA Binnenlands diaconaat / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

Orgelspel 
 
Lied van de maand  Lied 977: 1, 4, 5  Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd 

 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Lied 215: 1, 2, 3  Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 

 

Onze helper is God, 

de Schepper van hemel en aarde 

de warmhartige, de eeuwige, 

samen met Jezus Christus,  

die ons Gods liefde toont in zijn woorden en daden,  

in de eenheid met de Heilige Geest. 

Allen: Amen 

 

Lied 215: 5, 7  Houd dan de hemel in het oog, 

 

Kyriegebed 

Glorialied 92: 1, 2, 3  Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 
LEZEN 

Gebed om inspiratie 

 

Kinderen gaan naar de kinderdienst  
 
Eerste lezing: Jeremia 17: 5 - 8 

Lied 16B Nederlands (3x)  Behoed mij, o God 

Tweede Lezing: Lucas 6: 17 - 23 

Lied 992: 1, 2, 3, 4  Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

 

Overdenking 

                        Luisterlied: Wek mijn zachtheid weer, Trijntje Oosterhuis 

https://www.youtube.com/watch?v=hpQma7_nxOo 

 

Geloofsbelijdenis: Lied 344  Wij geloven één voor één 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hpQma7_nxOo


  

 

Bevestiging taakdrager Bas Monster 

Opdracht 

Beloften 

Zegenwens 

Gedragen door de gemeente 

Gemeente, 

Niet alleen ambtsdragers, leden van de kerkenraad of taakdragers 

vervullen een taak of ambt in onze gemeente. 

We zijn allemaal verantwoordelijk voor de opbouw van Gods kerk. 

Daarom vraag ik jullie: 

Beloven jullie deze nieuwe taakdragers te steunen, 

waar mogelijk te helpen met hun taken, 

samen te werken in geloof hoop en liefde, wilt u voor hen bidden. 

En samen met elkaar God zichtbaar te maken in de wereld om ons heen? 

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte 

 

  Lied: Zegen wens ik je toe 

 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 
Collecte aankondiging 

 

De kinderen komen terug in de dienst 

kinderlied: Jona ga naar Ninevé 
https://www.youtube.com/watch?v=MxICbGMXjW0 

 

ROND DE TAFEL  

Lied 388: 1, 2, 3  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

 

Tafel wordt gereedgemaakt 
 
Nodiging 

Lied 388: 4, 5  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

Vredegroet 

Lied 397 Vrede gaat van hand tot hand 

 

Tafelgebed 

 

We richten onze harten naar de eeuwige God 

Zoals de bloemen zich richten naar de zon! 

God is licht! 

Er is in Hem geen spoor van duisternis! 

Dank de Eeuwige onze God. 

Wij willen God danken! 

 

Tafelgebed 

Lied 985: 1, 3 Heilig, Heilig, Heilig 

Tafelgebed 

Onze Vader 
 

Wij delen brood en wijn 
 
Dankgebed     Glazen worden opgehaald 

 

GEZEGEND OP WEG 
 
Slotlied HH 1, 2, 5  Vreugde, vreugde, louter vreugde 

 
Zegen      beantwoord met gezongen Amen 431B 

  

Orgelspel 
 

*********************************************************** 

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij 

Hanne Kluijt,  Amestelle 

Renske Jonker - Vrooland, Amestelle  

 

Bevestiging taakdrager 

We zijn dankbaar dat Bas Monster heeft aangegeven zijn talenten te willen 

blijven inzetten voor de diaconie, zij het niet meer als ambtsdrager. Vandaag 

zullen we hem daarom bevestigen als taakdrager diaconie. Zo zal hij blijven 

helpen bij de avondmaaldiensten, en daar zijn we heel blij mee.  

Ds. Wilma van Rijn 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MxICbGMXjW0


  

 

Meeleven 

Sommige oplettende gemeenteleden waren flink verrast toen Fabiënne zei 

dat haar moeder dokter is. Sinds deze maand is Renske Jonker - Vrooland 

gestopt als lerares en begonnen aan een opleiding tot radiologisch assistent. 

We wensen haar veel geluk en succes bij deze nieuwe stap.  

 

Bedankt 

Wat een verrassing was het toen, na Dina met de verjaardagskaart, ook Gea 

op de stoep stond om mij te feliciteren! Hartelijk dank voor de (h)eerlijke 

chocolade en de kaart met de namen van jullie lieve mensen. 

Ds. Wilma van Rijn 
 

Vakantie predikant 

Van (vrijdag) 20 t/m vrijdag 28 februari neem ik een weekje vrij.  

Het pastorale telefoonnummer 06-23638219 blijft beschikbaar, Heleen 

Broerse heeft deze in haar bezit. Ook de leden van het pastorale team 

kunnen u bijstaan of eventueel doorverwijzen naar één van mijn collega's.  

Ds. Wilma van Rijn 

De collectes hebben opgebracht 

Zondag 26 januari:  

- Diaconie     €  70,17 

- Jonge generatie    €  69,75 

 

Zondag 2 februari: 

- KiA werelddiaconaat Ethiopië € 121,45 

- Spaardoosjes             €   45,95 

- Kerk                  €   70,00 

 

Zondag 9 februari: 

- KiA Noodhulp      €  82,10 

- Kerk                               €  84,55 

 

Actie Kerkbalans 2025: Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Bijna alle toezeggingsformulieren van de actie zijn binnen. De stand is op dit 

moment € 57.601,70. Een mooi bedrag, waar we u dankbaar voor zijn.  

Vorig jaar hadden we met 12 toezeggingen meer, iets meer dan 59.000 euro. 

Misschien dat we dit bedrag nog kunnen evenaren met de laatste 

toezeggingen die we nog hopen binnen te krijgen. 

 

De lopers wil ik bij deze hartelijk bedanken voor jullie inzet om de brieven 

te bezorgen en weer te verzamelen. Zonder jullie hulp kan deze actie niet. 

Bedankt! 

Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 

 

Orgel 

Het Johannesorgel, dat u vorige week al in de dienst heeft kunnen horen, 

hebben wij ontvangen van de familie Versluis. Het heeft een plekje gekregen 

in de koffieruimte, zodat we in de huidige winteropsteling hier gebruik van 

kunnen maken.  

We danken de familie Versluis hartelijk voor dit orgel. 

Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse 

 

 

Collecte Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat - Nederland 

Omzien naar gevangenen in Nederland  

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis 

terecht voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om 

barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in 

Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om 

te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die 

omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens 

de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.    

Steun via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie het werk 

voor gevangenen en geef in de collecte.  

Of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. collecte diaconaat februari of doneer online.   

Meer lezen? kerkinactie.nl/gevangenen  

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Zondagmiddagconcert 

Trio Fluvio is op zondag 13 april te gast op ons eerstvolgende 

Zondagmiddagconcert. Het trio bestaat uit een pianist, een fluitist en een 

altviolist. Zij spelen een programma van lichtklassieke muziek.  

In het volgende kerkblad leest u meer over Trio Fluvio en het vrolijke 

programma dat zij op 13 april in onze kerk gaat brengen. Lentekriebels? 

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 



  

 

Agenda voor de komende week 

Maandag  17-02 20.00  uur Kerkrentmeesters  

Woensdag  19-02 10.00  uur Redactie vergadering kerkblad  

                             14.00  uur  InterNos 

Vrijdag 21-02 20.00  uur VoiceMail  

Zondag 23-02 10.00  uur    Ds. R. Wattel, Hoofddorp 
 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

 
 

           QR-code Diaconie    QR-code Kerk 

        
 
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

  

 

Cursus doelgericht geloven - Nieuw-Vennep 

 

Op woensdag 26 februari start in Nieuw-Vennep een reeks van vijf avonden 

over kernthema’s van het christelijk geloof. De avonden zijn van 19:45u. tot 

21:45u. en vinden plaats in Zalencentrum  ‘Het Trefpunt’, Hoofdweg 1318 

in Nieuw-Vennep. Deelname aan de avonden is gratis.  

Deze vijf avonden zijn voor iedereen die het christelijk geloof wil 

doordenken. We bespreken grote thema’s zoals, wat is doelgericht geloven, 

het bestaan van God, de relatie tussen geloof en wetenschap en de 

betrouwbaarheid van de Bijbel. Of jij nu sceptisch bent over het geloof of 

behoefte hebt aan verdieping ervan, deze avonden hebben jou iets te bieden.  
 
De eerste avond (26 februari) gaat over wat doelgericht geloven is. Deze 

eerste avond is een pilotavond. Bij voldoende belangstelling zal de cursus 

een vervolg krijgen. Op de tweede avond (19 maart) behandelen we het 

bestaan van God. De derde avond (9 april) gaat in op de historische 

betrouwbaarheid van de Bijbel.  Tijdens vierde avond (30 april) kijken we 

naar de historische argumenten voor de opstanding van Jezus. De vijfde 

avond (14 mei) staat in teken van de relatie tussen geloof en wetenschap. 

Halverwege de cursus willen we peilen of er voldoende belangstelling is om 

een zesde avond (4 juni) toe te voegen. Deze avond zal gaan over moeilijke 

vragen rondom het geloof en biedt handvatten voor constructieve 

gesprekken over levensbeschouwelijke onderwerpen.  
 
De cursus doelgericht geloven is een ‘laagdrempelige’ cursus ontwikkeld 

door drie jonge mannen; Mark Shaw (promovendus theologie), Matthew de 

Jong (geestelijk verzorger) en Jelmer Heeren (promovendus theologie). Alle 

drie hebben theologie gestudeerd. De cursus is al een keer in 

Aalsmeerderbrug en Breukelen gegeven en met veel enthousiasme 

ontvangen. Vandaar dat de Witte Kerk de drie theologen heeft uitgenodigd 

om de cursus te geven in Zalencentrum ‘Het Trefpunt’ in Nieuw-Vennep.  
 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij de avonden bijwonen dan kan je je 

aanmelden voor één of meerdere avonden via het mailadres: 

apologetiekcursus@gmail.com, of vrijblijvend binnenlopen. Kijk voor meer 

informatie op: www.wittekerk.nl.  
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